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Yapı Endüstri Merkezi Türkiye'de 

yapı üretimi sektörünün ve mimarlığın dönüşümünde çok önemli roller oynadı. 


Teknolojik olanı salt şantiye pratiği olmaktan 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yeniden tanımladı. Bunların gerçekleşmesinde Doğan Hasol hep başrolde oldu. Ne yazık 

ki, YEM 50. yılını kutlayamadan kapanmış bulunuyor. Banu Binat ile Neslihan Şık, Hasol ile bir söyleşi gerçekleştirdiler. 
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Hiroshi Nakamura, kendi ofisi Hiroshi 
Nakamura & NAP'i Tokyo'da 2002 
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yapı denetimi alanlarında hizmet veren grubun öncelikle yere özgü çevresel ve sosyal verilere yoğunlaşan projeleri, doğa 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anlamda atfettiği rolle karakterize oluyor. 
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Olarak Türkiye'de Mimari Maket” 
sergisi 17 Kasım 2017-19 Ocak 2018 
tarihleri arasında Studio-X Istanbul'da gerçekleşti. Türkiye'de maketin makus talihini değiştirmeye yönelik önemli bir denemeydi. Pelin Derviş, Selva Gürdoğan ve Ali Paşaoğlu'nun katkıları ile konuyu tartışmayı deniyoruz. 


64 Dosya 

Brütalizm'i Hatırlamak: 

Dünyada ve Türkiye'de 

Sağladığı özgürlük ve bireyselliğe fırsat veren esneklik nedeniyle Brütalizm 1960'larda ortamın gözdesiydi. 
1980'lerde tümden unutuldu, hatta Postmodernistler tarafından lanetlendi bile. Bugünse bir zamanlar özellikle sevildiği İngiltere'den başlayarak ürünleri tehdit altında. Özellikle kimi muhafazakar çevrelerde nefretle karşılanıyor. İşçi Partisi iktidarlarını, eşitlikçi yönelimleri, gelir dengesi arayışı içindeki bir dönemi ve kamunun çalışanlara destek olmasını 


öngören politikaları çağrıştırdığı için, ürünleri en hafif deyişle görmezden geliniyor. Geniş bir sağduyulu grupsa, sadece siyasal göndermeleri için değil, mimari kalitesi nedeniyle de Brütalizm”i 
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ve Patricia Patkau tarafından 1978 
yılında kuruldu. David Shone ve Greg Boothroyd'un ekibe katılması ardından 
2013 yılından bu yana dört paydaşla yola 
devam eden Patkau Architects, Kanada'nın Batı Yakası'nın peyzajından esinli bir mimarlık pratiği yürütüyor. 
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ARREDAMENTO 


Mutantların Doğuşu, 


Yükselişi, Çöküşü 


ve Mimarlık 


“Ravenna Canavarı”, Ulisse Aldrovandi, 1512. 


Uğur Tanyeli M Tarihteki ilk mutant 
1512 yılında varlığı duyurulan “Ravenna 
Canavarı” olmalı!, İlk olarak Ravenna kentinde “görüldüğü” ve resmedildiği için bu adı taşıyor. Süreli yayınlardaki ilk mutantsa 1933 doğumlu Superman olsa gerek. Fakat, mutantları mümkün kılan “tasarım pratikleri” doğaötesi kutsal kişilikleri (tanrıları, yarıtanrıları, iblis ve melekleri) görselleştiren, yani onların heykel ve resimlerini yapan ilk çoktanrılı dinlerde bile vardı. Onlar kimi özellikleriyle insanı çağrıştıran, 

en azından kısmen insanın bedensel altyapısına ve yetilerine sahip varlıklardı. 
Ancak insanın o yetilerine ve bedensel imkanlarına insandan çok daha aşırı bir miktarda sahiptiler. Onları insandan çok daha yüksek bir beceriyle ve nicelikte kullanabiliyorlardı. 


Doğaötesi varlığın tasarımı hala da bu çok yalın, neredeyse arketipal pratiklerle yapılıyor. İnsan sesli iletişim imkanına sahiptir; ama doğaötesi varlık sesini ülkeleraşırı duyurabilir. İnsan işitebilir, ama Antik Yunan tanrıları tüm insanları nerede olursa olsun duyabiliyordu. 
İnsan elli kilogramı zor kaldırırken Herkules dev kayaları taşıyabilirdi. 
Hulk da öyle... Kötülük imkanlarını da aynı aşırılıkta kullanabilen doğaüstü varlıklar tahayyül edildi. Her insanın amaçlamasa bile kötülük yapabilme potansiyeli vardı. Ancak iblisler sadece bunu ve özellikle amaçlayarak en aşırı formlarda yapabiliyordu. Tıpkı iyilikleri de aynı cömertlikte yapanların, sözgelimi meleklerin, perilerin düşlendiği gibi tasarlanmışlardı. 


“Protomutant”lar olarak adlandıracağım bu ilk doğaötesi yaratıklar insan bedeni üzerinde yapılmış modifikasyonlarla üretilmişlerdi. Bazı modifikasyonlar görülebilir nitelikteyken bazıları sadece düşünsel olarak kavranabilirdi. Kanatlı bir insanın birinci türe, herkesin aklını okuyabilen bir doğaötesi varlığın ikincisine ait olduğu söylenebilir. Çoğu varlıksa her iki özelliği de bünyesinde barındırıyordu. Bugünün mutantları 

da, o eski protomutantları vareden aynı modifikasyon işlemleriyle tasarlanıyorlar. 


Onlardan tek ve çok önemli farkları kutsallıklarının olmayışı. Bugünküler seküler kimlikli. Kutsallık dünyasından çoktan dışlanmış bulunuyorlar. Onlar artık aramızda yaşayan, olağan zamanlarda farkına bile varmayabildiğimiz, marifetlerini yalnızca gerektiğinde, zorda kaldıklarında veya kızdırıldıklarında gösteren yaratıklar. İlk radyo ve süreli yayın mutantı olan Superman'in normal zamanlarda Clark Kent olup, kendisine ihtiyaç duyulduğunda Superman olarak işe koyulması genelgeçer bir mutant kimlik özelliği. 


Protomutantları mutantlardan ayıran 

ilk özellik kutsallık yitimiyse, ikincisi de medyatik oluşları. İlk gerçek mutant olan Ravenna Canavarı'nın kutsallıktan uzak oluşu ondan söz eden ilk dönem metninde, Sebastiano di Branca Tedallini'nin güncesinde bile görülüyor. Orada, onun bir yücelik taşımadığı, sadece bir hilkat garibesi olarak doğduğu anlatılıyor. O bir arızadan başka bir şey değil. Medyatik bir gerçeklik olduğuysa tam da basım teknolojisinin icat edilip yaygınlaştığı 

16. yüzyıl başında sayısız görselinin yayınlanışından anlaşılıyor. Kanatlı, yarısı pullu yarısı deri örtülü, bir ayağı pençe formunda bu kompozit insan, resmetme, resim ticareti ve resim okuma alışkanlıklarının geliştiği bir dönemde ortaya çıktı. Resmin kitlesel çoğaltım ve satış imkanlarının tırmanmaya başladığı bu dönem, aynı zamanda kapitalizmin imge ticaretine koyulduğu, imgelerin metaya dönüştüğü bir dönem. Tarihin bu ilk mutantını ilginç, tuhaf, ayrıksı 

ve bugünkü deyişimizle sansasyonel tasvirlerin (gravürlerin) iyi sattığını farkedenler icat ettiler. Superman türü dergi mutantlarınınsa çizgi romanın doğuşuyla bağlantısı aşikar. 


Mutantlarla bugün artık “X-Men” ve “The Gifted” gibi film ya da dizilerde karşılaşılıyor. Erken modern mutantın (Ravenna Canavarı) kitap ve resim ticaretiyle, modern mutant Superman'in dergiyle içsel bağlantısı varsa, geç modern mutantlarının da TV dizisiyle aynı sağlamlıkta bağları var. İlginç olan şu ki, son yıllarda sayıları bu makaleyi yazmayı düşündürtecek kadar çoğaldı. O nedenle, güncel mutant nüfusundaki artışın arka planını araştırmak anlamlı olacak. 
Bunun bir Öngörünüm kapsamında yapılabileceğini iddia etmiyorum. Kısa birkaç değinmeyle yetineceğim. 


Yeni mutantların ilk önemli özelliği neredeyse hepsinin çaresiz yaratıklar oluşları. Mutantlığı kaçınılmaz bir kader 


gibi acıklı biçimde taşıyorlar. Mutantlık onların başına gelmiş bir kaza. Kendi iradeleri ile egemen olamadıkları, ancak kullanmak zorunda kaldıkları bir kişilik özelliği. Herkesten farklılar. Ne var ki, sahip oldukları yetiler anlamlı olmaktan da uzak. Çoğunlukla işe de yaramıyor. Eski doğaüstü varlıkların, protomutantların, Superman gibi modern mutantların aksine, olağan insan yetilerine abartılı bir miktarda sahip değiller. Onlar genellikle olağan nesnelerin, hatta inorganik varlıkların özelliklerine sahipler çoğu zaman. Metale, buza, ateşe, çamura dönüşebiliyorlar. Veya dokunduklarını metale, buza, küle, suya dönüştürebiliyor, moleküllerine ayrıştırabiliyorlar. Bu yeni mutant özelliklerinin insanın biyolojik gerçekliğiyle bir ilgisi genellikle yok. Arka planında giderek egemen olamayacağından korktuğu bir teknik evrende yaşama endişesini okumak zor değil. Zaten çoğu mutant kimlik özelliğinin herhangi bir mantığı da yok. Sahip oldukları yetiler sadece nedensiz olarak ortaya çıkmış belalı yetiler. İnsanlığa bir katkı yapmıyorlar. 
Zoru kolaylaştırmıyorlar. O yetiler aynı oranda yararsız başka yetilere sahip olanlarla ve/veya aynı oranda amaçsız eylemlerde bulunan kötülerle savaşmaya yarıyor olsa olsa. 


Bu amaçsızlık ve nedensizlik vurgularının, yaşamını yürütmek için anlamlı yol göstericiler, sabit değerler, kurtarıcı inançlar bulamayan geniş bir güncel toplum kesiminin varlığına işaret ettiği pekala düşünülebilir. Mutantlar o yüzden, anlamsız bir dünyanın anlamsız, gerekçesiz, çaresiz yaratıkları; tıpkı gerçek güncel insanlara benziyorlar. 
Konu mimarlığa doğru yaklaştırıldığında, orada da en az beş yüzyıl boyunca biçimlerin sağlam gerekçelerle oluştuğuna inanmanın kural olduğu hatırlanmalıdır. 
Bugün mimari formun yalın işlevsel, anlamsal, hatta strüktürel gerekçelerinden konuşmanın eski kolaylığını yitirdiği kesin. İlk bakışta mimarlık dünyası 

bunu kanıksamış gözüküyor. Ama 

güncel mutantları yaratan ve izleyen geniş toplumsal grupların bu hedefi belirsiz biçim değişimlerinden mimarlığı aşan ölçekte irkildiği anlaşılıyor. Aynı gruplar için hep nedensiz gibi gözüken 

o transformasyonların olağanlaşması, hep tanınabilir kalan imge ve varlıklar dünyasının yıkılışı düpedüz korkutucu. 


Eski mutantlar ve protomutantlar 

hep sabit kalan ama olağandan farklı yaratıklardı. Farklı doğmuşlar veya sonradan farklılaşmışlardı, ama hep o farklı formlarında sabit kalırlardı. Bugün 


iyice yaygınlaşan bir güncel mutant özelliği olan bir formdan diğerine geçebilme özelliği değişimin içeriksizleştiği bir dünyadan duyulan endişeyi akla getiriyor. 
Kuşkusuz değişimin içeriksizliğini kanıksamayı da akla getiriyor. Her ilkokul çocuğunun bilgisayarında bir görseli bitimsizce dönüştürebildiği, sabit imgenin Rönesans artığı bir resmetme yaklaşımı haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. 
Değişimin okunaklı olduğunu varsayan, kaotik hiçbir şeyin vuku bulmadığını, ussal gerekçelerin açıklayıcı olduğunu düşünen insanların evreninden yarattığı bitimsiz transformasyonlara akıl sır erdirilemeyen bir evrene geçildi. Bu çarpıcı başkalaşımlar belki de mutantlar gibi düşsel yaratıklar aracılığıyla içselleştiriliyor. Erken modern insan, canlı varlıkların zaman içindeki değişimini evrim kuramı gibi sistemik bir düzenlilikler silsilesi içinde açıklıyordu. 
Siyaset ve ekonomi herkesin ussal çıkar hesaplarının kurallı bir koreografisi 

gibi tahayyül edilirdi. Mimarlık sağlam olduğuna iman edilmiş işlevsel, estetik, konstrüktif, anlamsal gerekçelerin bir çıktısıydı. Şimdiyse tüm bunların yalın determinizmler içinde açıklanamayacağını farkediyoruz. Biyolojik değişimlerin nedensiz ve kaotik olabildiğini, siyasette reel çıkar hesaplarının tercihleri belirlemediğini, ekonominin çocuksu inatlarla çökertilebildiğini, mimarlığın salt keyfi biçimlerin egemenliğine girebildiğini vs. 


Bilginin mimarlıktan bilime tüm alanlarda radikal bir kaotizm kazanmakta olduğu bugünkü düşünce rejimi belli ki iki 

şey yapıyor: Bir taraftan, ortamdaki Aydınlanma Çağı artığı bir kavrayışı, yani her gerçekliğin ussal açıklamalarının, hatta yasalarının bulunduğu ve keşfedilebileceği inancını yıkıyor. Dolayısıyla bilebilme imkanlarının kısıtlığını düşündürtüp korkutuyor. Ancak öte taraftan da aralarında mutantlar gibi kerameti ve marifeti içeriksiz, hedefi belirsiz, formu değişken kurgusal yaratıkların da bulunduğu yeni mitolojiler aracılığıyla 

bu kavranması zor güncel değişim içselleştiriliyor. O mutantlarla empati kuramıyor olsak, o dizileri, filmleri neden seyredelim ki? 

M Uğur Tanyeli 


Not: 

1 Bkz.: Ulisse Aldrovandi, “Monstrorum Historia”, 
1642, aktaran: Armand Marie Leroi, Mutants: On Genetic Variety and the Human Body, Penguin, Londra, 
2005. 
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HABER / ÜRÜN“ 


ARREDAMENTO 


Kalekim 


Kuvars ve korund agregalı toz yüzey sertleştiriciler 
Tecnica 32 DS ve 
Tecnica 34 DS, yüksek ağırlıklara maruz kalacak zeminleri güçlendiriyor. 
Çimento esaslı, kuvars agregalı Tecnica 

32 DS ve korund agregalı 
Tecnica 34 DS; endüstriyel tesisler, otoparklar, yükleme boşaltma alanları gibi iç ve dış mekanlarda döşeme betonu 


üzerine toz halde serpilerek kolayca uygulanabiliyor; 
mekanik yük nedeniyle oluşan aşınmayı önlüyor ve darbelere karşı direnci yükseltip yüzey tozumasını geciktiriyor. 
kalekim.com.tr 


PETRA The Flooring Co. 


Milliken'in Laylines karo 

halı koleksiyonu tasarımlara akışkanlık ve dinamizm katıyor. Türkiye'de, PETRA 
The Flooring Co. tarafından kullanıcıya sunulan halılar, birbirine uyum veya karşıtlık gösteren tonları ile çok sayıda renk ve desen seçeneğini 


barındırıyor. Millitron&© baskı teknolojisiyle üretilen Laylines halılar, Comfort Plus yastık taban sistemleri sayesinde yüksek akustik performansa, konforlu ve uzun ömürlü bir yapıya sahip. 

petratr.com 


Mul-T-Lock* 


Güvenlikten ödün vermeden günlük hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan Mul-T-Lock©, kullanıcıya akıllı, güvenli ve uzun ömürlü kilit çözümleri sunuyor. Mul-T-Lock*9un yenilikçi ürünleri arasında patentli silindirler, kullanım kolaylığı ile öne çıkan ENTR“ akıllı kilitleme çözümü ve 

zil çaldığında kapıda kim olduğunu akıllı telefona bildiren aynı zamanda kapıdaki kişi ile uzaktan görüşme imkanı sağlayan dijital kapı dürbünü yer alıyor. 

mul-t-lock.com/tr 


MUL-TLOCK 


LAMP 83 


İSO Enerji Verimliliği Ödülleri'nde, “KOBİ Enerji Verimli Ürünler” dalında birinciliğe değer görülen 
LAMP 83ün ray spot ürünleri, yeni entegre sürücülü ray soketi seçeneğiyle sunuluyor. 
Spotun yanısıra ankastre, yarı ankastre, sıva üstü ve sarkıt 


gibi farklı gövde seçeneklerini barındıran fonksiyonel, 

enerji verimli ve uzun ömürlü LAMP 83 ürünleri, bir mekanın tüm aydınlatma ihtiyacının aynı ürün ailesi ile karşılanabilmesine de olanak tanıyor. 

lamp83.com.tr 


Panasonic 


Kullanıcıya özel çerçeve ve elektrik anahtarı seçenekleri sunan Panasonic Eco Solutions Türkiye, Thea Optima 

serisini şimdi siyah beyaz kombinasyonları ile sunuyor. 
İnce hatlarıyla yalın ve modüler bir tasarıma sahip olan Thea Optima serisi, küçük modül 


ebatlarıyla duvar üzerinde çok daha kısıtlı bir hacimde, daha fazla fonksiyon ortaya koyuyor. Model ayrıca, farklı anahtarlama modüllerini biraraya getirdiği tasarımıyla da mekanlara konfor katıyor. 
estr.panasonic.com 


Seramiksan 


Yeni koleksiyonunda renkli gövde porselen karolara yer veren Seramiksan, Black Marble serisi ile mermer görünümünü mekanlara taşıyor. 60x120 cm ebadında gövdesi renkli olarak üretilen Black Marble, uzun ömürlü, darbeye karşı dayanıklı ve kolay temizlenme özelliğine sahip yapısıyla iç ve dış mekanlarda kullanılabiliyor. 
seramiksan.com.tr 


Sr 5x 


Ersa ile 
Mekan 
-Jar 


çalışma 


13 Mart 
SALT Galata 


Çalışma kültüründeki değişim ile çalışma mekanlarının dünü, bugünü ve yarınını disiplinlerarası bir ortamda ele almayı amaçlayan "Ersa ile Mekanlar” 13 Mart tarihinde “Çalışma” konusunda uzman bir katılımcı ağını bir araya getiriyor. 


10:00 - 10:45 


10:50 - 1455 


12:00 « 13:00 


14:30 « 15:15 


15:20 - 16:05 


16:30 - 17:30 


ÇALIŞMA MEKANLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR? 
Moderatör: Bakırküre Mimarlık Kurucusu, Gürhan Bakırküre 


British American Tobacco (BAT) Türkiye Genel Müdürü, Gökhan Bilgiç Great Place to Work İletişim ve Pazarlama Müdürü, Volkan Tarsus Propin Kurucu Ortağı, Aydan Bozkurt 

Joint idea Kurucu Ortakları, Eda Çarmıklı & Markus Lehto 


ÇALIŞMA MEKANI TRENDLERİ Moderatör: Ferko İnşaat Genel Koordinatörü, Banu Uçak 


Autoban Kurucu Ortağı, Seyhan Özdemir 

Kolektif House Kurucu Ortağı, Ahmet Onur 

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı, Alpay Er KEYNOTE KONUŞMACI 

Haworth Çalışma Alanı Stratejisti, Stefan Kiss 


ÇALIŞMA MEKANLARINDA VERİMLİLİK Moderatör: Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık Kurucu Ortağı, Kerem Erginoğlu 


Assembiy Buildings Kurucusu, Yiğit Şatıroğlu 

PLD Türkiye Dergisi Editörü, Emre Güneş 

Ünder Architects Kurucusu, Burak Ünder 

OFİS DIŞINDA: YÖNETİCİLERDEN ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNE BAKIŞ Moderatör: Yazar ve Moderatör, Duygu Merzifonluoğlu 


Yemeksepeti.com CEO'su, Nevzat Aydın HP Türkiye Genel Müdürü, Filiz Akdede Y8R istanbul CEO'su, Arzu Ünal 


DEĞERLENDİRME 
Gürhan Bakırküre, Kerem Erginoğlu, Banu Uçak, Duygu Merzifonluoğlu, Yalçın Ata 


Salon kapasitesi kısıtlı olduğu için lütfen kayıt veya LCV yaparak yerinizi ayırtınız. 


E-posta: pazarlama(ersamobilya.com Telefon: O 216 415 S9 o h © /ersailemekanlar 
Sponsorlar İletişim Sponsorları PENRA İM ei m © 
MERKEZİ Mint öz 
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Somfy 


Akıllı ev ve otomasyon sistemleri markası Somfy'nin iç mekan kameraları ev ve iş yerlerinde kullanılabiliyor. 
Açısını kolayca değiştirebilen Visidom ICM100 motorlu ve gece görüşlü iç mekan kamerasının, kablolu ve 


Geberit 


Ar-Ge destekli inovatif bakış açısını ürünlerine yansıtan Geberit'in, uzaktan deşarj kumandaları, rezervuardan 

2 m çapına kadar 
konumlandırılabiliyor. Geberit Type 01 ve Type 10 kumanda kapakları mobilya, tuğla veya 


ARREDAMENTO 


kablosuz internet bağlantısı 

özelliği bulunuyor. Kameralar, > ya HD görüntü kalitesi, 

hareket tespit edildiğinde kayıt yapabilme, çift yönlü e-posta ve akıllı telefon sesli iletişim özelliklerini uygulaması üzerinden bildirim O barındırıyor. 

gönderimi, Micro SD karta somfy.com.tr 


alçıpan duvar üzerine monte edilebilecek iki farklı tipte sunuluyor. Bir akıllı telefon boyutunda cam veya metal olarak üretilen Geberit Type 
70 ise servo hidrolik kaldırma Oo hafif bir dokunuşla aktive 
teknolojisiyle çift kademeli edebiliyor. 

deşarj sistemini elektriksiz, geberit.com.tr 


Günsan 


Anahtar-priz sektöründe yenilikçi ürünler geliştiren 
Günsan Elektrik'in 


Pronet 


İnteraktif güvenlik ve kapı kapatılınca otomatik görüntüleme sistemleri, akıllı ev kilitlenme sistemi ve kolay çözümleri ve enerji yönetimini Oo kurulum gibi özelliklere 


sessiz ve konforlu bir aynı çatı altında buluşturan sahip Yeni Akıllı Kilit, Pronet tüketici deneyimi sunan Pronet, Akıllı Kilit teknolojisini (o Plus uygulaması üzerinden dokunmatik ürünleri yeniledi. Daha fazla sayıda yönetiliyor. 

hastane, yatak odası, kapı tipi ve modeline uyum pronet.com.tr 


çalışma odası, otel sağlayabilen; anahtarsız giriş, odaları gibi sessizliğin öncelikli olduğu yaşam alanlarında kullanılıyor. 
Dokunmatik seride metalik, 


beyaz, krem, bej ve gümüş gibi 


renk seçenekleri bulunuyor. 
gunsanelectric.com 


Artema 


A sınıfı su verimliliğini temsil O armatürün hareketli perlatörü eden “Avrupa Su Etiketi”ne sayesinde, suyun akış yönü tek sahip Sento armatür, Artema bir hareketle değiştirilebiliyor. 


tarafından geliştirildi. Yalın bir tasarıma sahip Fonksiyonel mobilyalar ve olan Sento armatürün üstten farklı büyüklükteki mekanlara (o veya yandan kumanda kollu uygun lavabo ve klozet seçenekleri bulunuyor. 
alternatifleri sunan VitrA artema.com.tr 

Sento banyo serisiyle uyumlu 


Bircom 


Türkiye'de Bircom güvencesiyle satışa sunulan Akuvox IP 
İnterkom sistemleri, konut ve 

iş yerlerinin güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Akuvox IP İnterkom sistemlerinin yüz tanıma, her yerden görüntülü görüşebilme, akıllı ev sistemleri ile entegre edilebilme, 2 bin daireye kadar ezzamanlı takip edebilme; taksi, temizlik, sağlık gibi pek çok hizmete aynı panel üzerinden ulaşmayı sağlayan merkezi yönetim yazılımı gibi özellikleri bulunuyor. 

bircom.com 


z Elginkan EAA PN 


YILLARCA BERABER 
OLMAK GARANTI! > 


Geliştirdiğimiz teknoloji ve yeniliklere duyduğumuz sonsuz güvenle, E.C.A. bataryalarda garanti süresini O tam 20 yıla çıkardık! Bu, Türkiye'de bir ilk! 


GARANTİ 


icon Icon icon 
Barın Bararyan tribi Batarya İsabo, Baro, alevi, arıya 

Purity Eviye Balaryozanı Eviye Bataryalar Lmt Barry 


©4440377 (Bieginkaneca Çi /ecayillarcaberaber | Wwwecacomir 


*Gvai CO A maas eto kap ex koinapıdak «cit Marsi Dara ye Md olu Gülsan kapramısazğr. 
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Addo 
Furniture 


Sezgin Aksu 

tarafından tekli 

ve çoklu modüler 

oturma grubu olarak tasarlanan Piazza; 

otel, havaalanı, 

hastane ve ofislerdeki bekleme alanlarında kullanılabiliyor. Düz 

ve eğrisel formlarda 

üretilen tasarımda çeşitli renk, yüzey ve sırt alternatifleri mevcut. Yan yana eklenen modülleriyle farklı uzunlukta 


Nİ 
; 


oturma düzenlerine imkan veren sisteme sehpa, hareketli yazı tablası ve elektrik şarj üniteleri ilave edilebiliyor. 
addofurniture.com 


Decovita 


Yeni Metallic koleksiyonunda 

yer alan Nickel ve 
Alchemy serileri ile 
Decovita Seramik 

metal elementlerin renklerini, yüzeylerindeki ışıltıyı ve oksitlenmiş görünümlerini seramik tasarımına taşıyor. 
Decovita'nın tüm ürün gruplarında olduğu gibi 
Metallic koleksiyonu da büyük ebatları, zengin renk seçenekleriyle hem yer hem de duvar karosu olarak uygulanabiliyor. 
decovita.com.tr 


VitrA 


Malzeme ve renk seçeneklerini zenginleştirdiği panellerle, küvetleri banyo mobilyasıyla uyumlu hale getiren VitrA, termoform, doğal ve lake kaplama küvet panellerini 

7 renk alternatifiyle sunuyor. 
Erik ahşap renginde ya da 


meşenin dore, moka, açık veya hareli siyah tonlarında üretilebilen paneller 70x150 ile 80x180 cm arasında değişen ebatlardaki küvetlerde kullanılabiliyor. 

vitra.com.tr 


Danfoss 


Isıtma, soğutma, 

motor kontrol 

sistemleri ve 

güç çözümleri 

alanlarında faaliyet 

gösteren Danfoss, 

IconTM serisini 

piyasaya sürdü. 

İleri teknolojili oda termostatları, ana 

kontrol cihazları, 

hidronik döşemeden 

ısıtma ve aktüatörlü 

diğer çözümler için 

opsiyonel modül 

ve aksesuarlardan oluşan seri, 
230 volt, 24 volt veya kablosuz 


çalışan standart bir kontrol çözümü sunuyor. 
danfoss.com.tr 


Estap 


ProLine, kabinet 

üreticisi Estap'ın 

yeni nesil duvar tipi modeli. ProLine'ın 

“U” şeklindeki ana 

profil yapısı hem 

estetik görünüm 

sağlıyor hem de 

mekanik direnci 

artırıyor. Kompakt 

ve profesyonel 

kablolama çözümleri sunan ProLine, “O” tipi kilit ile açılabilir, sökülebilir yapıdaki yan panelleriyle duvar tipi 


———.. 


kabinet sistem odalarının yanısıra küçük ofislerde de kullanılabiliyor. 
estap.com.tr 


Villeroy&Boch 


Mekanlara eskitilmiş bir görünüm kazandıran Metallic Illusion porselen karo serisi, betondan esinlenilen yüzeyine eklenen pas efektleriyle öne çıkıyor. Villeroy&cBoch'un 


Metallic Illusion porselen karoları gri, antrasit ve beyaz tonlarda ve 60x60 cm'den 
60x120 cm'e uzanan ebatlarda üretiliyor. 
villeroy-boch.com.tr 


İp 


yeni nesil diş mekan mimari kapama sistemleri 


Ürün estetiğini ergonomik çözümler ve ileri teknoloji donanımı ile birleştiren yeni nesil dış mekan mimari kapama sistemi: Ouattro 


Oyattro, minimalist geometrik görünüme sahip modem çizgisi ile özgün asimetrik hatlardan ilham alınarak tasarlanan ve aynı zamanda Kumaş katmanı arasına entegre aydınlatma yeniliğinin dünyada ilk kez sunulduğu inovasyon ürünüdür. Patentli işık opsiyonuna ek olarak RGB Led; Dimmer Entegreli Şerit Led, HDD Lux Led aydınlatma opsiyonları ile modunuza uygun atmosfer yaratılabilir. 


Aynca sistem uzaktan kumanda ile kontrol edilen dikey hareketli cam kapama, dikey zip perde veya sürgülü cam sistemleriyle entegre edilerek dış mekanların her türlü mevsim koşullarına karşı kış bahçesi konforunda ve bağımsız dış yaşam alanı standartlarında değerlendirilmesine olanak sağlar. 


AMERİCAS EUROPE AFRICA AUSTRALIA ASIA * İYEAR nek Albayrak 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Ham:m 


İç mimarlar 

Yasemin Arpaç ve 
Sabahattin Emir kuruculuğundaki 

Ofist, mobilya 

ve aksesuar 

markası Ham:m 

için “Beberuhi” 
komodin serisini tasarladı. 

Komodinlerin tasarımında 

“basitlik” 

kavramını çıkış 

noktası olarak 

ele alan Ofist, 

ürünün kullanıcıda 
“tanıdıklık hissi” 
uyandırmasını amaçlıyor. 
Ahşap ve demir aksamlı 


komodinlerden oluşan seride üç farklı ebat seçeneği bulunuyor. 
hamm.com.tr 


Kale 
Banyo | 


Artdeco, Kale 
Banyo'nun 

tek kumanda kollu tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sunan armatür serisi. 35 mm seramik kartuşuyla daha kolay açılıp kapanabilen armatürler krom, altın, rose gold renk seçenekleriyle üretiliyor. 


Artdeco, Honeycomb akış düzenleyicisiyle yüzde 40 su tasarrufu sağlıyor. 
kale.com.tr 


L'unica 
Morso, 160 yılı aşkın süredir 
Danimarka'da döküm demir 

ve odun sobası üretiyor. 
L'unica'nın 
Türkiye'ye getirdiği markanın ürün yelpazesinde 

yer alan Forno, bahçelerde barbekü, fırın ve soba olarak kullanılabiliyor. 
Taş fırından ilham alan iç yapısı, geniş tutulan düşük tavanı, yuvarlatılmış ateş 


haznesi ve Tuscan döküm ızgarasıyla Forno, Klaus Rath tarafından tasarlandı. 
lunica.com.tr 


BOCCHI 


70 yıldır 
seramik banyo ve mutfak ürünleri alanlarında yenilikçi 

ve yaratıcı çözümler sunan 
İtalyan firması 
BOCCHTnin yeni armatür koleksiyonu, 
PCA teknolojisi ile su basıncı ne olursa olsun aynı su 


tasarrufunu elde ediyor. Kartuş 


üzerinden limitlendirilen ısı ve akış miktarı ayarı ile 


gereksiz sıcak su sarfiyatını engelliyor ve sıcak su ile kaza yaşanma riskini düşürerek banyo deneyimini güvenli ve ekonomik kılıyor. 
bocchi.com.tr 


Loda Mobilya 


Koleksiyonları ile kullanıcıya çok sayıda tasarım 

ve renk alternatifi sunan 
Loda'nın yeni ürünü Rota, hem koltuk hem de yan modülü ile sehpa işlevi Lİ görüyor. 
Konforlu bir yapıya sahip olan Rota koltuk geniş oturma alanı, metal 


— A. ei 


ayakları ve keskin hatları ile öne çıkıyor. 
loda.com.tr 


Rasch 


Freundin Il duvar kağıdı koleksiyonu; ahşap, tuğla ve seramik gibi farklı dokuları yansıtan tasarımları ile klasikten moderne uzanan alternatifler sunuyor. Çok sayıda renk seçeneğine sahip Freundin Il, Raschın diğer koleksiyonları gibi kolay temizlenebilmesi, güneş ışınlarına dayanıklı olması, ekolojik olması, RAL ve CE sertifikaları güvencesinde insan sağlığına zararlı maddeler içermemesi gibi birçok avantajı barındırıyor. 
hannahome.com.tr 


“SONSUZ 
ZERAFET. 


Zamana ve kani sonsuz etili b okuyan ube serisi, İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen N "Uluslararası Tasarım ve Mimari Ödülleri” 

i apsamında “Ürün Tasarımı” kategorisindeki 


X İn başarısıyla birinciliği göğüsledi. 


i Ri il 


i olan ne vârsa gi Cube de. 
R& NN Kİ > İÜ mi e KR a 


INNER - 
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DemirDoküm 


Isıtma, soğutma ve yenilenebilir Di enerji alanında yenilikçi ürünler geliştiren DemirDöküm'ün 
Nitron Condense yoğuşmalı kombisi kompakt boyutları, metal görünümü ve tasarımı 

ile yüksek konfor, güvenlik ve verimlilik sunuyor. Yeni nesil kumanda paneline sahip olan Nitron Condense, istenildiğinde güneş enerjisi sistemiyle birlikte de kullanılabiliyor. 
demirdokum.com.tr 


Düfa Boya 


Pantone Color 
Institute'un yılın rengi olarak belirlediği 

“Ultra Violet”, renk skalasında birbirinin tamamen zıttı olarak konumlanan kırmızı ve mavinin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Düfa Boya, 
Ultra Violeti yaşam alanlarına taşımak isteyenlere Düfa 

İç Cephe Renk 
Koleksiyonu'ndan 
4030 Menekşe/ 
Violet rengini öneriyor. Çevre ve insan sağlığına duyarlı, uygulaması pratik su bazlı boyalar üreten Düfa Boya, 


Mix makine renklendirme 
teknolojisi ile kullanıcıya 70 
binin üzerinde renk seçeneği sunuyor. 
kayalarkimya.com.tr 


Koleksiyon 


İtalyan tasarım stüdyosu 
Metrica tarafından 
Koleksiyon için tasarlanan Boccaporto, hem bireysel hem kolektif çalışmalar için verimli bir ortam sunuyor. Boccaporto iç bölümünde kullanılan 
LED aydınlatma, enerji ve güç donanımı sayesinde havaalanı ve kütüphane gibi kalabalık alanlarda da tercih edilebiliyor. 
Mekan içinde mekan yaratarak ortak çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan bireysel konsantrasyonun güçlendirilmesini sağlayan 


Boccaporto, ekip çalışmaları için gereken izole ortamın yaratılmasına da izin veriyor. 
koleksiyon.com.tr 


Duravit 


Fırınlama işlemi sırasında seramik yüzeyine uygulanan özel antibakteriyel kaplama ile klozetlerde hijyen sağlayan Duravit'in, 
Senso Wash© serisindeki 
Slim model klozetler yavaş kapanır kapak mekanizmasının yanısıra kolaylıkla çıkarılıp, temizlenebilme özelliği ile dikkat çekiyor. Philippe Starck?ın tasarımı 

Starck E model duşlu klozet ise değiştirilebilir sprey başlığı, enerji tasarrufu modu 


ve gece ışığı gibi özellikleri barındırıyor. 
duravit.com 


Ersa 


Çalışma mekanları ve yaşam alanları için özgün mobilya çözümleri geliştiren Ersa'nın en yeni masa sistemlerinden 
Luta, yönetici ve ortak çalışma alanları için işlevsel bir kullanım öneriyor. 

Ersa R&D # Design Team tarafından çalışma mekanları için geliştirilen Luta, ince masa tablası ve masaya özel geliştirilen üçgen profil ayak yapısıyla dikkat çekiyor. Farklı açılardan bakıldığında değişen görüntüsüyle kullanıldığı mekana dinamizm katan 
Luta'nın ayakları, yüksekliği ayarlanabilir özel kalıp pabuçlarla destekleniyor. 
Çalışma mekanlarının farklı alanlarında değerlendirilebilen 


Luta'nın tekil masa sistemlerinin yanısıra ikili, dörtlü veya altılı çalışma istasyonları da bulunuyor. 
Çalışma istasyonları, istenirse 


depolama ihtiyacına yanıt veren Luta'nın orta ayağı, kabloların görünmeden güç kaynağına ulaşmasını sağlıyor. 
ersamobilya.com 


kumaş kaplı bölücü panellerle birbirinden ayrılabiliyor. 
Masaya entegre etajer ve keson kullanımına izin veren yapısı sayesinde kullanıcının 


: 7 10 
DERİ 


Doğal, konforlu; nefes alabilen 


ve insan dokusuna en yakın gerçek ürünler 


Uyguner Deri'de.. 


DEKİ PAZARLAMA ve TİĞ, Ağ. 


f üygunerderi Bl uygünerderi www.uyguner.com.tr #yüzdeyüzderi Gürsel Müh, Kağan Cad, No:381 Kağıthane, lsarbul 1 02127527294 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Galeri Diani”de “Özet” 


Soyut sanatın temsilcilerinden Zeynep Dilek ve Mehmet 
Çetiner çiftinin “Özet” adlı 
sergisi 10-31 Mart 2018 
tarihleri arasında Galeri Diani'de gösteriliyor. Sanat yaşamını 1989 yılından beri birlikte sürdüren Çetiner çifti, birbirinden son derece farklı çalışmalar üretmekteler. İkili, 


sanatsal yaklaşımlarının bir “özet”i niteliğindeki sergide izleyiciye geniş bir seçkiyle farklı tekniklerde işler sunuyor. 
Sergi kapsamında 17 Mart 
2018 tarihinde sanatçılar, 
eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla bir söyleşi de gerçekleşecek. 

galeridiani.com 


CerModern'de 


“Dizelerin Renkleri” 


CerModern, 25 Mart 2018 
tarihine kadar “Dizelerin Renkleri” başlıklı bir sergiye evsahipliği yapıyor. Sergide, Namık Kemal, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Özdemir Asaf, Orhan Veli, 
Cemal Süreya gibi Türk şiirine yön veren 37 şairin orijinal el yazmaları ile Zafer Gençaydın, Ali Kotan, Onay Akbaş, 


Devrim Erbil, Gören Bulut, 
Metin Yurdanur, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Habip Aydoğdu, Filinta Önal başta olmak üzere 
37 ressam ve heykeltıraşın 
eserlerinden oluşuyor. Sergide yer alan eserler Koruncuk 
Vakfı “Koruncukköy” Urla 
Çocuk Köyü'nün ihtiyaçlarının giderilmesi için sergi süresince satışa açık olacak. 
cermodem.org 


Altan Çelem: “Günlük TI” 


Ressam Altan Çelem'in 
“Günlük Il” sergisi Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde açıldı. Çelem?in kaba bir yansıtmacılıktan uzak, güçlü bir kurgu ile gerçekleştirdiği işleri renge dair deneysel girişimleri barındırıyor. Gerek son dönem çalışmaları gerek kariyerinin farklı dönemlerinde 


insan tiplemeleri ve ilişkilerine günümüzü biçimlendiren öğelerle bakabilen Çelem, sergide çeşitli yönlere doğru açılıp gelişen bir yapıtlar bütünüyle izleyicinin karşısına 
çıkıyor. Sergi, 1-31 Mart 2018 
tarihleri arasında görülebilir. 
millireasuranssanatgalerisi.com 


(Fotoğraf: Utku Atalay) 


Eda Soylu, “Anneannemin Evinden Kalanlar” 


Mixer'de İki Sergi 


16 sanatçıdan oluşan “Teşbihte 
Hata Olmaz” başlıklı sergi ile Eda Soylu'nun “Anneannemin Evinden Kalanlar” sergisi Mixer'de 2 Mart-14 Nisan 
2018 tarihleri arasında 

izleyici ile buluşuyor. Yazıya geçirilmiş sözün görsellikle birleştiği noktalarda teşbihin kazandığı yeni anlamlara bakan “Teşbihte Hata Olmaz”, sanatçının görsel çalışmasını yazı ile pekiştirdiği imge 


zenginliklerini araştırıyor. 
“Anneannemin Evinden 
Kalanlar” başlıklı kişisel sergisinde Eda Soylu ise, anneannesinin evinden kalan parçalar ile hafızada kalanları pekiştirirken, gidenin ardında oluşan boşluğu, arkasında bıraktığı ev, eşyalar ve gölgeler üzerinden algılayabilme çabasını ortaya koyuyor. 
mixerarts.com 


İddalı ve Farklı 


Doğadan ilham alan 
Yeni Ahşap koleksiyonumuzla yaşamın her alanında 


PEPA 


ORKINGOS 


(4635) 


WALNUT TAKLA- DAPHNE Oo MONTANA CREAM ALBATROS (4652) MAKAN (4631) (4619) WALNUT (4636) (4641) (4653) 


GENTAS 


a touch to life 


oklam cem 


ekandkst 
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, Bırakılmışlar serisi, 2011 


“Şamandıra” 


Selim Birsel, 
! i 


Selim Birsel: 


“Bahçe Bakımı Sanatı” 


Riverrun, Bunker Sergileri kapsamında bu kez Selim 
Birsel'i konuk ediyor. “Selim Birsel - Bahçe Bakımı Sanatı” başlıklı sergi 1 Mart'ta ziyarete açılıyor. Sergide, Bunker'deki bahçesinde fotoğraflar, metal 


plakalar ve çeşitli nesnelere yer veren Birsel'in 21 fotoğraftan oluşan “Bırakılmışlar” serisi ve “Bahçe” enstalasyonu görülebilecek. Sergi 21 Nisan 
2017 tarihine kadar izlenebilir. 
riverrunistanbul.org 


Demirden Halkalar 
Gökyüzünde Eridi 


Elgiz Müzesi 

1 Mart-28 
Nisan 2018 
tarihleri arasında 
Ferhat Özgür küratörlüğünde gerçekleşecek 
“Demirden 
Halkalar 
Gökyüzünde 
Eridi” başlıklı sergiye yer veriyor. Sergi, adını, Virginia 
Woolfun 

Mrs. Dalloway adlı romanında yinelenerek farklı karakterleri 

ve farklı 

bakış açılarını birbirine bağlayan ve giderek romanın ana motifine dönüşen cümleden alıyor. Resim, obje tabanlı yerleştirme, video ve fotoğraflardan oluşan sergide, Kezban Arca Batıbeki, Tanja 


Boukal, Sefa Çakır, Fatma 
Çakmak, Ahmet Elhan, Seda Oturmak, Chulayarnnon 
Siriphol, Güneş Terkol ve Ezgi Tok'un işleri görülebilecek. 
elgizmuseum.org 


Ahmet Elhan, “Yerüstünden Notlar 042”, 2017 


İç 


SEGECENENINİ 
Zaman X5' Ha GLi“ 
Seydi Murat g Gi |, şa g g 
Koç'un “İç | 1 m: TT w i ğ 
Zaman” isimli EN Ri » ğ ğ la iç 


yeni sergisi 

3 Mart-7 Nisan 
2018 tarihleri 
arasında 

D Design 
Gallery'de görülebilecek. 
Hasan Bülent 
Kahraman'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, sanatçının 
2016 yılında 
hayata geçirdiği 
“Vertigo ve Yerçekimi” 
serisinin devamı niteliğini taşıyor. Koç, geçmiş serilerinde mimari ve antikite referanslarıyla yeniden kurguladığı dünya düzenini, bu kez gerçek hayattan sergi salonuna taşıdığı nesne ve 


Operation 


Room'da “Eği 


Amerikan Hastanesi 
“Operation Room” Sanat 
Galerisi, 28 Nisan 2018 
tarihine kadar Atinalı sanatçı Pavlos Nikolakopoulos*un Türkiye'deki ilk kişisel sergisine evsahipliği yapıyor. “Eğik” başlıklı sergi, 
sanatçının 2001 
yılında zorunlu askerlik hizmetini vicdanen reddetmesi sonucu doğrudan uygulanan 

bir devlet prosedürüyle gönderildiği akıl hastanesinde geçen günlerini temel alıyor. 
Sanatçıya ait çizimlerin yanısıra 

mekana özgü yerleştirmelere 

de yer veren sergide, devlet mekanizması, otorite, iktidar 


imgelerle ifadelendiriyor. 
Kentsel dönüşümün çehresini tamamen değiştirdiği 
Fikirtepe mahallesinden topladığı, yıkılmış binalara ait parçaları biraraya getirerek hafıza panosu niteliğinde enstalasyonlar kurguluyor. 
ddesigngallery.com 


k” 


kavramlarının, hastalık-sağlık, akıllılık-delilik üzerinden insan bedenine uygulanan tahakkümleri sorgulanıyor. 
amerikanhastanesi.org/ SanatGalerisi.aspx 


Pavlos Nikolakopoulos, “Kısmi Hakimiyet”, 2017 
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Murat 
Germen: 
“Bulut” 


Bozlu Art Project, 13 Mart 
2018 tarihinde Murat 
Germenm'in “Bulut” isimli sergisini Ziyarete açıyor. 
Germen serginin gökyüzüne ait olduğu kadar, fotoğraflarda çoğu zaman gizli özne olarak varolan yeryüzüne ve insanın doğaya olan müdahalesine 

de odaklandığının altını çiziyor. Sergide yer alan çalışmalar, tecrübeli bir fotoğrafçının yıllar boyunca, farklı coğrafyalardaki seyahatleri esnasında tanıklık ettiği, doğanın belki de 

en etkileyici ve değişken görselliğini oluşturan bulutlara odaklanıyor. İnsana dair veya ona ait olmayan bulutlar, belirgin bir metafizik etki 


L 


yaratırken, sanatçının salt belgesel bir tavırla bulutlar üzerinden doğanın güzelliği ve gücünü vurgulaması, seriye 


ait siyah-beyaz ve renkli fotoğraflardaki ortak dili oluşturuyor. Sergi, 21 Nisan 
2018 tarihine kadar Bozlu 


Art Project Nişantaşı'nda gösterimde kalacak. 
bozluartproject.com 


“Ersa ile Mekanlar: Çalışma” 


Ersa, farklı disiplinlerden profesyonellerin mekanlar hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyan bir etkinlik dizisini hayata geçirecek. 
“Ersa ile Mekanlar: Çalışma” başlığıyla 13 Mart Salı günü 
SALT Galata'da düzenlenecek ilk etkinlikte, çalışma mekanları tartışmaya açılacak. 
Çalışma kültüründeki değişim ile çalışma mekanlarının dünü, bugünü ve yarınının disiplinlerarası bir yaklaşımla 


Ersa ile 


Mekan 
-İar 


ele alınacağı etkinliğe, dünyanın önde gelen ofis mobilyası markalarından Haworth'un Çalışma Alanı Stratejisti Stefan Kiss de konuk konuşmacı olarak katılacak. 
5 farklı oturumda 20 
konuşmacının söz alacağı etkinlik ersamobilya.com/ ersailemekanlar adresinden kayıt yaptırılarak ücretsiz olarak izlenebilecek. 


Etkinliğin, moderatörlüğünü Gürhan Bakırküre'nin 


üstlendiği ilk oturumunda 
Gökhan Bilgiç, Volkan 
Tarsus, Aydan Bozkurt, Eda Çarmıklı ve Markus Lehto, “Çalışma Mekanları Nedir? 
Ne Değildir?” soruları üzerine tartışacak. Banu Uçak”ın yöneteceği ikinci oturumda 
Seyhan Özdemir, Ahmet 
Onur ve Alpay Er, çalışma kültürü ve mekanlarında trendlerin etkisini konuşacak. 
Kerem Erginoğlu'nun moderatörlüğündeki üçüncü oturumda Yiğit Şatıroğlu, Emre 


ib AN 
TU 


Güneş ve Burak Ünder, çalışma mekanlarında verimlilik konusunu ele alacak. Ersa'nın Hürriyet TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Ofis 
Dışında” programına katılan isimlerden Nevzat Aydın, 
Filiz Akdede ve Arzu Ünal ise Duygu Merzifonluoğlu'nun moderatörlüğünde çalışma kültürünü yönetici bakış açısıyla yorumlayacak. 


Mekanların geleceğine odaklanan etkinliğin 

danışma kurulunda, Gürhan Bakırküre, Aydan Volkan, 
Pınar Gökbayrak, Yalçın 

Ata, Aynur Yılmaz ve Banu 
Binat yer alıyor. Aydınlatma Merkezi, PETRA The Flooring 
Co., OWA ve Technogym'in sponsorluğundaki etkinliğin iletişim sponsorluğunu ise bi. 
özet ve Arredamento Mimarlık üstleniyor. Farklı mekanlar odağında tekrarlanacak etkinliğin çıktıları, bu mekanların tasarımında rehber niteliği taşıyacak bir yayına dönüştürülecek. 
ersamobilya.com/ ersailemekanlar 


Murat Germen, “Bulut #1 - Londra”, 2016 


İğne 
Deliğinden 
Bile 

Geçer 


5 u yalıtımı yaptırmak lüks değil, 
hayati bir zorunluluktur. Büyük depremlerde can kayıplarının önemli bir bölümü su yalıtımı olmayan binaların yıkılmasından kaynaklanmaktadır. 


Siz de pişman olmak istemiyorsanız, binanıza karar verirken su yalıtımı yapılıp yapılmadığını can güvenliğiniz için mutlaka sorgulayınız. 


bira 


yapılara hayat veren çözümler 


www.btm.co www.suyalitimcezumleri.com 444 4286 
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Vizyoner Tasarım ve 


Mimarlık 


Studio-X, “Vizyoner Tasarım ve Mimarlık” başlıklı bir sergiye yer veriyor. Etkinlik kapsamındaki sergi ve sunumlar, 2017-18 güz döneminde İTÜ-MTS 
(Mimari Tasarım) lisansüstü programında gerçekleştirilmiş aynı başlıklı dersin inceleme, tartışma, söküm ve spekülasyonlarını -kuramsal ve tasarımsal denemeleriyle- geniş bir ölçekte tartışmayı hedefliyor. Sergide mimarlık alanında vizyoner oluşa dair yapılmış sökümler ve buna 


bağlı İstanbul spekülasyonlarını içeren panolar ile yine 

vizyoner oluşa dair bildirileri içeren bir kitapçık ve bildiri kartpostalları yer alıyor. 

9 Mart'ta gerçekleşecek 
kapanış panelinde ise, davetli konuşmacıların katılımıyla sergi konu ve içeriğinin bir tartışma platformuna taşınması hedefleniyor. Küratörlüğünü 
Ayşe Şentürer'in üstlendiği sergi, 10 Mart 2018 tarihine kadar ziyarete açık olacak. 
studio-xistanbul.org 


Atopos Project 


Versus Art 
Project'te gösterime giren 
“Atopos” 
sergisi; modern metropolün içinde biriken varoş alanlarda üreyen tekinsiz uzamların, işlevsiz ve değersiz mekanların ve 
“yok-yer”lerin izleğinde başka bir şehir, başka bir yaşamın olasılıklarını da içine alan düşünsel ve imgesel bir soruşturmanın kapısını çalmak için yola çıkıyor. 
Sanal Babil'in otobanlarından 
Marc Auge'nin 
“yok-yer”lerine, Ballard'ın “içuzay”ından yeni şehirciliğin tekinsiz bölgelerine, Stockholm Sürrealist Grubun “atopos” kavramından kentin kaos 

ile ilişkisine uzanarak 

izleyiciyi kentsel alanın sınır bölgelerinde/deneyimlerinde gezintiye çağırıyor. Sergide Alper T. İnce, Can-D & 


Chew-Z, Deniz M. Örnek, 
Ezgi Yakın, İrfan Önürmen, 
İsmet Doğan, Mehmet Çeper, 
Nalan Yırtmaç, Nejat Satı, 
Nevzat Sayın, Sercan Apaydın, Yiğit Koç, Yusuf Murat Şen ve Zeynep Beler'in işleri görülebilecek. Küratörlüğünü Rafet Arslan'ın yaptığı sergi, 
24 Mart 2018 tarihine kadar 
izlenebilir. 
versusartproject.com 


Kentsel 
İntermedya: 
Şehir, Arşiv, 
Hikaye 


Küratörlüğünü Eve Blau ve 
Robert Gerard Pietrusko'nun üstlendiği “Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikaye” başlıklı sergi, Harvard Mellon Urban Initiative bünyesindeki disiplinlerarası kent çalışmaları için geliştirilen yenilikçi “intermedya” yöntemlerine odaklanıyor. Sergi, bu alandaki kalıplaşmış anlatılar ve hakim kavramsal çerçevelerin dışında kalan tema ve hikayeleri, 
Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai”de gerçekleştirilmiş 


©Harvard Mellon Urban Initiative 


olan kent merkezli dört proje üzerinden inceliyor. Arşiv belgeleri ve dijital veri setleri ile fotoğraf, harita, mimari çizim, grafik tasarım, metin, 


animasyon, film ve video gibi fiziksel ve dijital mecraları çeşitli teknolojilerle iletişime sokarak birbirine tanıtmayı amaçlıyor. Sergi, 7 Mart- 


1 Nisan 2018 tarihleri arasında 
SALT Galata'da görülebilir. 
saltonline.org 


Zeynep Beler, “Untitled (Dusseldorf) ”, 2017 
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“Ahmed Mater: Mecca Journeys” Brooklyn Müzesi'nde Mekke 


1 Ahmed Mater, Leaves Fall in All Seasons'dan görüntü, 2013 
(Sanatçının izniyle; Ahmed Mater). 

2 Ahmed Mater, “Jibreel (Gabriel)”, 2012 (Sanatçının ve 
GALLERIA CONTINUM'nın izniyle; OAhmed Mater). 


Brooklyn Müzesi, Mekke'nin değişen yüzüne dikkat çeken “Ahmed Mater: Mecca Journeys” sergisine evsahipliği yapıyor. 
Suudi Arabistanlı sanatçı Mater, 2008 yılında başladığı belgeleme çalışması ile Mekke'de yaşanan büyümeye, yıkım ve dönüşüme tanıklık ediyor. Sergide, Mekke'nin büyük ölçekli fotoğraflarına, şehirde yaşayanlara ait fotoğraflar, video, heykel ve yerleştirme işleri eşlik ediyor. Milyonlarca Müslüman'ın her yıl hac ziyaretinde bulunduğu bölge kadar Mekkelilerin yaşama ve çalışma koşullarına da odaklanan sergi, aşırı boyutlara varan kentsel büyümenin etkileri altındaki kutsal şehri olanca karmaşıklığı içinde resmediyor. 


Serginin merkezinde, Mater'in “Desert of Pharan” serisinden bir grup fotoğraf yer alıyor. Sanatçının Desert of Pharan: Unofficial Histories behind the Mass Expansion of Mecca başlıklı kitabında yayınlanmış fotoğraflar, zenginliğin 

kente akışını, lüks otel odalarının manzaralarından inşaat sahalarında çalışan göçmen işçilerin yaşamlarına uzanarak belgeliyor. 


Mimarlık fikir inşa etmektir... 


Yapı sektöründe profesyoneller arasında iletişim danışmanlığı vermek ve bu iletişimi destekleyen yaratıcı çözümler üretmek için 

kurulduk. 
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binatdanismanlik.com 
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3 Ahmed Mater, “Patikada Dur ve Gör” (Stand in the Pathway and See), 
2012 (Sanatçının izniyle; GAhmed Mater). 

4 Ahmed Mater, “Metropolis”, 2013 (Sanatçının izniyle; GAhmed Mater). 
5 Ahmed Mater, “Mahalle-Merdiven” (Neighborhood-Stairway), 2015 
(Sanatçının ve GALLERİA CONTINUA'nın izniyle; Ahmed Mater). 

6 Ahmed Mater, “Kabe” (Ka'aba), 2015 (Sanatçının ve GALLERİA 
CONTINUA'nın izniyle; GAhmed Mater). 

7 Ahmed Mater, “Toplu Taşıma” (Public Transit), 2015 (Sanatçının ve 
GALLERIA CONTINUM'nın izniyle; ©Ahmed Mater). 


Küratörlüğünü Catherine J. Morris'in üstlendiği sergi, Brooklyn Müzesi tarafından King Abdulaziz Center for World Culture'ın ortaklığında ve CULTURUNNERSSın işbirliğinde hayata geçiriliyor. Sergi, 8 Nisan 2018 tarihine kadar görülebilir. M 
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8 Ahmed Mater, 
“Yeni Kule için 
Temel” (Foundation for the New Tower), 
2015 (Sanatçının 

ve GALLERIA 
CONTINUA'nın izniyle; ©Ahmed 
Mater). 

9 Ahmed Mater, 
“Manzaralı Oda” 
(Room with a View), 
2013 (Sanatçının 
izniyle; ©Ahmed 
Mater). 

10 Ahmed Mater, 
“Mina Yolu” 
(Walkway to Mina), 
2012 (Sanatçının 
izniyle; Ahmed 
Mater). 

11 Ahmed Mater, 
“Neon Cafe”, 2012 
(Sanatçının izniyle; 
©Ahmed Mater). 
12 Ahmed Mater, 
“Hac Sezonu” 
(Hajij Season), 2015 
(Sanatçının izniyle; 
©Ahmed Mater). 
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Düşünen Makineler: 


Bilgisayar Çağında Sanat ve 


Tasarım, 1959-1989 


1 Waldemar Cordeiro, “Gente Ampli*2”, 1972 (The Museum of Modern 
Art, New York. Latin American and Caribbean Fund, 2016. ©2017 Waldemar Cordeiro). 

2 “CM-2 Supercomputer”, 1987. Üretim: Thinking Machines Şirketi; 
Waltham, Massachusetts; tasarım: Danny Hillis, Tamiko Thiel, Gordon Bruce, Allen Hawthorne ve Ted Bilodeau (The Museum of Modern Art, New York. Tamiko Thiel adına Mary Midori Kono Thiel ve Mary Austin'in armağanı. The Aaron and Betty Lee Stern Foundation, Fotoğraf: Stephen F. Grohe). 


New York Modern Sanatlar Müzesi (MoMA), “Thinking Machines: Art and Design in the Computer Age” başlıklı sergisinde 1959-1989 yılları arasında sanatsal, endüstriyel ve ekonomik üretimi yeniden düşünme aracı olarak bilgisayarın sanat, mimarlık ve tasarım alanlarındaki rolünü çoğu müzenin kendi koleksiyonunda yer alan 100'den fazla obje ile inceliyor. 


Sergide Beryl Korot, Waldemar Cordeiro, Vera Molnâr, John Cage ve Lejaren Hiller, Stan VanDerBeek, Alison Knowles, Cedric Price ve Lee Friedlander'in çalışmalarının yanısıra Tamiko Thiel 

ve Thinking Machines Corporation, Olivetti, IBM ve Apple Computer firmalarına ait bilgisayar tasarımları da yer alıyor. 
Charles Csuri'nin bilgisayarla üretilen “Hummingbird” filmi gibi işler, bilgisayar ve sanat ilişkisini; Mario Bellini tarafından Olivetti Corporation için tasarlanan “Programma 101 Electronic Desktop Computer” gibi nesneler ise sanat-endüstri işbirliğini örnekliyor. 
Sergide Enzo Mari'nin afişi, Gianni Colombo”nun hareketli heykeli “Pulsating Structuralization” gibi üretimlerini sayısal dünyanın bir parçası olarak benimseyen “Arte Programmata” akımını takip eden sanatçıların çalışmaları da yer buluyor. 


John Cage'in Lejaren Hiller işbirliği ile ürettiği “HPSCHD>”, 

Stan VanDerBeek'in Ken Knowlton ile çektiği filmler, Allison Knowles”ın besteci James Tenney ile bilgisayar ortamında ürettiği şiiri “House of Dust” gibi işlerin yanında yeni teknolojileri doğrudan kullanmak yerine üretiminde onlardan esinlenen sanatçıların eserleri de bilgisayarın sanat alanındaki yerini ortaya koyuyor. Waldemar Cordeiro'nun bilgisayar-üretimli büyük ölçekli çizimi “Gente Ampli*2” ve Vera Molnâr'ın işleri bilgisayarların görsel üretme yöntemi olarak kullanılmasını; Cedric Price'ın “Generator Project” çizimleri ise sayısal teknolojilerin insan topluluklarını ve mimarlığı yeniden şekillendirmekte aldığı rolü 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örnekliyor. Serginin merkezinde ise bilgisayar teknolojisinin kökleri ile ilişkilendirdiği dokuma pratiğini bilginin aktarılmasında tarihsel bir araç olarak gören Beryl Korot'un “Text and Commentary” isimli video yerleştirmesi var. 


Sanat üretiminde ve sanatçılar üzerindeki etkisinin ötesinde sergi ayrıca bilgisayarın toplumla bütünleşme sürecinin de izini sürüyor. 


Yl 


Xİ 


3-4 Beryl Korot, “Metin ve Yorum” (Text and Commentary), 1976-77 (The Museum of Modern Art, New York. Committee on Media and Performance Art Funds. ©2017 Beryl Korot). 

5-7 Stan VanDerBeek, Ken Knowlton “Poemfield No. 1”, 1967 (Stan VanDerBeek'in ve Andrea Rosen Gallery'nin izniyle, New York. Fotoğraf: Lance Brewer, ©2017 Stan VanDerBeek). 

8 Lee Friedlander, “Chippewa Falls, 
Wisconsin”, 1986 (The Museum of Modern Art, New York. ©Lee Friedlander, Fraenkel Gallery'nin izniyle, San Francisco). 


Sergide, sanatçı Richard Hamilton'ın tasarımı ilk Apple Macintosh, Thinking Machines Corporation tarafından üretilen Tamiko Thiel tasarımı “DIAB DS-101 Computer” ve “CM-2 Supercomputer” gibi objelerin yanısıra Lee Friedlander'iın “At Work” isimli fotoğraf serisinden bir seçki de görülebilir. 


Sergi 8 Nisan 2018 tarihine kadar ziyarete açık olacak. M 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Fotoğraf: Cemal Emden 


Yapı-Endüstri Merkezi'nin Serüveni: 


Doğan Hasol ile Söyleşi 


Yapı Endüstri Merkezi Türkiye'de yapı üretimi sektörünün ve mimarlığın dönüşümünde çok önemli roller oynadı. Teknolojik olanı salt şantiye pratiği olmaktan çıkardı ve tasarımsal bir gerçeklik olarak yeniden tanımladı. Yapı teknolojisinin malzeme toptancılarına ziyaret ve yalın imalatla tanımlı olduğu bir ülkede 1968'den başlayarak yapı bileşenleri ve tekniklerinin kamuya tanıtıldığı, kullanım spesifikasyonlarının açıklandığı özel bir mekanda sergilenmesi imkanını verdi. Bunların gerçekleşmesinde Doğan Hasol hep başrolde oldu. Ne yazık ki, YEM 50. yılını kutlayamadan kapanmış bulunuyor. Banu Binat ile Neslihan Şık, Hasol ile YEM'in serencamını ortaya koyan bir 


söyleşi gerçekleştirdiler. 


Banu Binat, Neslihan Şık M 

Neslihan Şık: Yapı-Endüstri Merkezi'ni ilk kurduğunuz dönemde Türkiye'de 

yapı malzemesi ve yapı teknolojisi ne durumdaydı, neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Yapı malzemecileri de aslında hem teknolojik anlamda hem de tavır anlamında sonradan sizinle birlikte gelişti. 
Bu süreci nasıl gözlemlediniz, biraz bahseder misiniz? 

Doğan Hasol: O tarihlerde yapı malzemesi çeşit ve kapasite bakımından son derece sınırlıydı. Perşembe Pazarı'nda satılırdı, 

bir bölümü işportalardaydı. Ortada da 

çok az çeşit vardı. Bazı boyalar, döküm radyatörler ve banyo küvetleri, basit tesisat armatürleri, marley diye anılan PVC yer kaplamaları, Çanakkale Seramik'in ürettiği 15x15 beyaz fayans karolar, Sümerbank?ın Bolu fabrikasında üretilen 10x10 seramikler gibi... Fayansın bütünleyici parçaları ile Roca marka renkli fayanslar güçlükle ithal edilirdi. 


Bizim şöyle bir deneyimimiz oldu: Eşim Hayzuran'la Lufthansa'nın Elmadağ”daki ofisini düzenleme işini almıştık. Avusturyalı bir mimar, Lufthansa'nın mimarı olarak İstanbul'a geldi ve bize “Kullanılacak malzemeleri görelim” dedi. Ben de adamı aldım, Perşembe Pazarı'na götürdüm. Bir dükkana girdik, bir iki örnek gördük. 
Dışarı çıktık işportadaki İtalyan fayanslarını gördük. Dükkanları gezerken adam yoruldu: “Malzemeleri topluca göreceğimiz bir yer yok mu, bir Bauzentrum?” dedi. 
Yok tabii... Bu soru benim kafamda bir şimşek çaktırdı: Böyle bir kuruluşa ciddi ihtiyaç varmış diye düşündüm. 


Yurtdışında böyle merkezler olduğunu zaten duyuyorduk. O zaman İTÜ'de Yapı Araştırma Kurumu vardı, orada da konuşuluyordu. 1963 yılında UTA'nın Paris Kongresi yapılacaktı. O dönemde Teknik Üniversite'de asistandım. Baktım hocalar gidiyor, ben de gitmek üzere 


başvurdum. Asistanlar gidemezmiş; böyle bir uygulama yokmuş. Ben de, “Öyle şey olur mu? Asıl öğrenme durumunda olanlar asistanlar. Ben gitmek istiyorum” diye üsteledim. Sonra neyse, Üniversite'nin muhasebe müdürü bir formül buldu: 

Gidiş ve dönüşte yolda geçen günler için “yolluk” ödenebiliyormuş. Mademki 

öyle, Paris'e trenle gidiş üç gün sürüyor, Paris'e trenle gider, kongreye katılırım; oradaki yapı merkezini gezerim; oradan Londra'ya geçer, oradaki ünlü yapı merkezini görürüm. Hollanda'ya geçerim; Rotterdam'da çok önemli bir yapı merkezi var. Savaş sonrasında, “680'i yıkılmış durumdaki Rotterdam?ı yeniden yapmaya girişmişler; “Gerekli yapı malzemesini nerede göreceğiz” deyip ilk bina olarak onu yapmışlar. Özel olarak bu iş için yapılmış bir merkez... “Onu görürüm; bir gün 

de Stuttgart'a geçerim” dedim ve öylece yola çıktım. Paris”te kongreye ve paralel etkinliklerine katıldım; yeni mahallelerdeki prefabrikasyon uygulamalarını gördüm. 
Paris'ten sonra da çok dar bir bütçeyle turu planladığım şekilde tamamladım. 


1967 yılında arkadaşlara böyle bir merkez 
için işe girişmeyi teklif etmeye başladım. İlk olarak, fakültede Yapı Malzemesi dersini veren Ruhi Bey'e (Kafesçioğlu) önerdim: Gönüllü olarak “Tabii katılırım” dedi. Ne var ki sermayemiz falan yok. O sırada, elektrik mühendisi olan Galatasaray'dan bir arkadaşım babadan kalma evi satmış; “Ben de katılırım” dedi. Rahmetli Nihat Toydemir'e önerdim; kabul etmedi. 
Sonradan duydum ki başka yerlerde “Doğan aklını kaçırmış” demiş (gülerek). 
Mimarlık ve Sanat dergisinde birlikte olduğumuz Bülent Özer ile Yılmaz Zenger de katıldılar. Sonuçta, 12 kişinin katılımıyla Yapı-Endüstri Merkezi Ltd. Şti.'ni kurduk. 
Harbiye'deki yeri kiralayarak 1968'in Mart'ında da sergiyi açtık. 


Ben 1967 sonunda İTÜ'deki asistanlık görevimden ayrılmıştım; Oda'nın Mimarlık dergisindeki yazı işleri müdürlüğü görevim sürüyordu. Buna YEM'in de müdürlüğü eklenmiş oldu. 


Banu Binat: Peki ilk açtığınızda sadece malzeme sergisi mi vardı? 

DH: İlk etkinliğimiz Yapı Malzemesi Daimi Sergisi'ydi. Karşılaştığımız ilk güçlük, daha önceki bazı sergi girişimlerinin başarısız olmasıydı. Bir de temaslarımızda hep şu yorumu işittik: “Bunun yeri Perşembe Pazarı'dır; siz gitmiş Harbiye'de böyle bir şey yapıyorsunuz”. Biz de “Pangaltı'da Saksı Sokak var, buraya çok yakın” diye savunmaya çalışıyorduk. Gerçekten de yapı malzemesinin ikinci merkezi Saksı Sokak'tı. 
Bizim sergiden kısa bir süre sonra Kale Grubu'nun Taksim?de showroom'u açıldı; onu başkaları izledi. 


BB: Evet, hatırlıyorum. Süleyman Bodur 
40. yıl için yapılan söyleşide de bahsetmişti. 
“Malzemeyi biz üretiyorduk ama teşhir edilmesi gerektiğini Doğan Bey'den öğrendik” demişti. 

DH: Tabii bu arada inşaat sektörü de, yapı malzemesi de gelişmeye başladı. Örneğin Çanakkale Seramik renkli fayans üretimine başladı, bütün parçalarını tamamladı. O dönemde Ytong ve İzocam üretimi yeni başlamıştı. Yine de çeşit ve kapasiteler bugünle kıyaslanacak gibi değildi. 


NŞ: Belli bir rekabet ortamı da oluştu, değil mi? 

DH: Rekabet ortamı pek oluşmadı; malzeme darlığı vardı. Bazı üretici firmalar bayilik verirken önce toplu bir para bile alıyorlardı, teminat gibi. Zamanla bayilik işleri de gelişti, Mecidiyeköy bu işin merkezi haline geldi. 


BB: Ve hala da orada. 

DH: Hatta o tarihlerde bizim aramızda 

da konuşuldu bu gelişme: “Biz bunca malzemeyi sergiliyoruz da neden satmıyoruz?” diye ısrarla soran bir arkadaşımız bile oldu. Biz karşı çıktık: “Kuruluştaki ana sözleşmemize göre 

biz malzeme konusunda bilgi veren 

bir kuruluşuz; işimizde tarafsız olmak zorundayız.” O zamanlar “bilgi merkezi” sözü yok ama şöyle diyoruz: “Yapıda, uçan kuştan haberimiz olacak; o bilgiyi derleyip dağıtacağız.” 


NŞ: İlk dönemde, daimi sergide firmalardan belli bir ücret alıyordunuz ama değil mi? 
DH: Tabii alıyorduk. Sergileme seçeneği olarak büyük stant, küçük stant ve panolar 


vardı. Bu konuda ilginç bir öykümüz de var: 


Bizim fakülteden bir arkadaşımız mimar 


Öktem İren, Türkeli Alüminyum firmasında görevliydi. Öktem bir gün o firmanın yöneticisi Özmen Bey'le geldi. Sergiden yer istiyorlar ama artık hiç yer kalmamış. Ben de, “Siz alüminyum doğrama üretmiyor musunuz? Bizim orta holümüzün bir yanını doğramanızla kapatın; cepheyi burada teşhir edin” dedim. Razı oldular. Çıktıktan sonra Özmen Bey, Öktem'e “Sen şu adamı bize transfer etsene; bize bir çizgiyi sattı” demiş. 


NŞ: Peki siz ne zaman Yapı-Endüstri Merkezi'ni tam zamanlı bir iş olarak görmeye başladınız? 

DH: Yapı-Endüstri Merkezi zamanla tutundu; sergiye konferanslar, kurslar gibi etkinlikler eklendi. Yeri de elverişliydi: Biraz ileride Kenter Tiyatrosu açılmıştı; yakınında AS Sineması vardı. Oradan çıkan insanlar önünden geçerken girip sergiyi geziyorlar. 
Herkesin malzemeye ihtiyacı var; üstelik cicili bicili bir şeyler sergileniyordu orada, ilgi çekiyordu. Bana gelince, benim hiçbir dönemde tek uğraşım olmadı; zamanımı 

iyi kullanmak ve işleri planlamak gibi bir becerim sayesinde herhalde. 


NŞ: Peki fuar fikri nasıl çıktı ortaya? 

DH: Eczacıbaşı Seramik*in Pazarlama Yöneticisi Adnan Paker, “Bir fuar yapsanıza” dediğinde düşündük, ilginç bulduk. Böylece 1978?de fuar işine giriştik. 
Olabilecek tek yer İstanbul Spor ve Sergi Sarayı idi. Orada işimiz çok güçtü; orası aslında basketbola tahsis edilmiş bir spor salonuydu. Biz fuar için potaları, tribünleri söküyoruz, iş bittikten sonra da tribünleri yeniden kurup yeri teslim ediyoruz. Böyle birtakım ciddi zahmetleri vardı. 


BB: Firmalar hemen kabul etti mi? 
Katılmaları için ikna etmek kolay oldu mu? 
DH: Aslında ufaktan başladık. 78 yılında 


sadece zemindeki oyun alanı ile yandaki 

iki galeriyi ve holleri kullandık. Sonraki yıllarda ise üst kata da çıktık, açık alana da taştık. 


NŞ: Yapı-Endüstri Merkezi, daimi sergi ve fuar, derken yayın, dergi, katalog vb. 
ile sürekli faaliyet alanını genişletti. Bu gelişmeleri kısaca özetler misiniz? 

DH: Yapı-Endüstri Merkezi doğru bir zamanda kurulmuştu. Ülke için gerçek bir ihtiyaca cevap verebileceği anlaşılıyordu. 


Daimi sergiyle başladık. Onu, kısa bir süre sonra, kurslar, konferanslar, açık oturumlar ile çeşitli bölgelerde illeri dolaşan gezici sergiler izledi. 


1973, bir atılım yılı oldu: Yayın, Kitabevi, Başvuru Kitaplığı, Sanat Galerisi etkinliklerimiz başladı; Yapı Kataloğu, Yapı Dergisi yayın hayatına girdi. Sonraki yıllarda bütün bu etkinlikler gelişerek sürdü. Örneğin, kısa bir süre sonra Yapı Kataloğu'nun İngilizcesi de periyodik düzende yayımlanmaya başladı; gerektikçe bazı başka teknik kataloglar da ihtiyaca göre yayımlandı. Kurslar, konferanslar, sempozyumlar sürüyordu. Konferans salonumuzu bir yandan da tiyatrolar kullanıyordu. Sinema Televizyon Enstitüsü bile orada kuruldu, binası bitinceye kadar etkinliklerini orada yaptı. Yine 70'li yıllarda dış fuarlara yerli ürünlerle katılmaya ve teknik geziler düzenlemeye başlamıştık. 
Filibe, Bağdat, Tripoli, Moskova gibi uzak noktalardaki fuarlara da düzenlediğimiz sergilerle katıldık. 


Biraz önce bahsettiğimiz gibi, 1978'de Yapı Fuarı, Türkiye'deki ilk uzmanlık fuarı olarak devreye girmişti; yıllar 

içinde hızla büyüyerek gelişti. Spor ve Sergi Sarayı bu iş için yetersiz kalınca, 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gelişmeler, İstanbul'un yeni fuar alanı kazanımlarını da tetikledi. Uluslararası boyuta erişen ve Turkeybuild adıyla dış katılımcılara da açılan Yapı Fuarı önce Yeşilköy'e, 1997'den sonra da, Beylikdüzü'nde kurulan TÜYAP fuar alanına uzandı. YAPI İstanbul fuarını 1990'lı yıllardan itibaren Ankara ve İzmir'deki yıllık Yapı Fuarları izledi. 


YEM etkinliklerine sürekli olarak yenileri ekleniyordu. 1990'da Araştırma Bölümü YEMAR devreye girdi ve yıllık yapı sektörü raporlarını düzenli olarak yayımlamaya başladı. Material Connexion ile işbirliği de bu kapsamda başladı. 


1984 yılında İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (İMSAD) kurulmuştu. YEM, sanayici değildi, ne var ki derneğin kurucuları YEM”in desteğini isteyince, sekretaryası YEM'ce üstlenildi. 1992'den itibaren de Mimarlar Odası'nın dergisi Mimarlık, YEM Yayın organizasyonuyla düzenli aylık tempoya girdi. 


Bu arada uluslararası ilişkilerimiz 

iyice gelişmiş, YEM, Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği'nin (ULCB) en etkin üyelerinden biri haline gelmişti. 1983te UICB'nin 25. ve YEM”in 15. kuruluş yıldönümlerini yabancı merkez temsilcilerinin de katılımıyla İstanbul'da hep birlikte kutladık. Kısa bir süre sonra, YEM Genel Müdürü olarak ben, önce ULCB yönetim kurulunda görev aldım, sonra 
1989 yılında Stockholm?da başkan seçildim. 
UICB Başkanlığı görevim üçer yıllık iki dönem sürdü. 


Sanal iletişim olanaklarının gelişmesiyle “yem.net”, “yapi.com.tr” ve Sanal Mimarlık Müzesi devreye girdi. 


1996'da YEM Ltd.i, YEM A.Ş.ye dönüştürdük. İlk kez bir yönetim kurulumuz oluştu; bu kez yeni görevim Yönetim Kurulu Başkanlığı oldu. 


NŞ: YEM'in Harbiye'deki yerinden taşınması bu etkinlik ve faaliyet alanlarının gelişmesi sonucu değil mi? 

DH: Evet tabii. 2000'li yıllara geldiğimizde Harbiye'deki yerimiz artık iyice yetersiz hale gelmeye başlamıştı. Genişleyen kadromuzun bir bölümünü önce binanın üst katına, sonra da öteki bölümleri yan binaların çeşitli katlarına yerleştirmeye başladık. Bir yandan da bu elverişsiz koşullar nedeniyle yeni yer arayışlarına giriştik. Sonunda, 2007 yılı biterken Fulya'da Polat Kulesi'nin yanında bulunan alandaki yeri satın alıp üstünü örterek ve içerisini düzenleyerek rahat 

bir çalışma ortamına kavuştuk. Geniş 

bir konferans alanımız, yaklaşık 100 
kişiyi aşan kadromuzu biraraya getiren düzenli bürolarımız, kitabevimiz, başvuru kitaplığımız, toplantı salonlarımızla, hizmetlerimiz için yeterli mekan olanaklarına kavuşmuş olduk. 


YEMb”in 40. kuruluş yıldönümü yeni yerimizde görkemli bir şekilde kutlandı. 
Etkinliklerimiz yeni yerimizin sağladığı olanaklarla giderek daha da gelişiyor ve çeşitleniyordu. Konferans alanımızda 

sanal yayınlarla da canlı olarak aktarılabilen 700 kişilik konferanslar bile düzenleyebiliyorduk. O salonda izleyiciler, dünyaca ünlü pek çok mimarı da dinlemek, izlemek olanağını buldular. 


NŞ: Yeni mekana taşınmasıyla birlikte bir mimarlık merkezi olarak da büyük 

bir açığı kapatacak hale gelmişti YEM. 
Oradan bugüne, faaliyetlerini durdurma kararı almasına gelene kadar nasıl bir süreç yaşandı? 

DH: Geçen zaman içinde YEM”'in kurucuları olan arkadaşlarımızdan bir bölümünü ne yazık ki yitirmiştik. Onların yerini varisleri olarak çocukları ve eşleri almıştı. O yeni ortaklardan biri dışında hiçbiri mimar değildi. 


2011 yılında İngiliz fuarcılık firması 

ITE, Yapı Fuarlarına talip oldu. Fuar, YEM”in en karlı etkinliğiydi, ancak en vazgeçilmezi değildi. Ortakların yoğun istekleri doğrultusunda fuarcılık bölümünü ITEye iyi bir bedelle devrettik. Yine aynı mekanda birarada ve hep işbirliği içinde olacaktık. 


YEM olarak yaptıklarımız, verdiğimiz hizmetler mimarlık ve mühendislik çevrelerinde takdir ediliyor ve saygı görüyordu. Sektörden bir derneğin yaptırdığı ankette, sektörün “en güvenilir kuruluşu” olarak YEM belirlenmişti. 
Aslında, yaptıklarımız YEM”in kuruluşunda belirlenmiş olan ana sözleşmemizin hedefleriyle tam olarak örtüşüyordu. Ne var ki verilen hizmetlerin, yeni ortaklar için fazla bir anlam ve değer taşımadığı anlaşılıyordu. Bu yoldaki düşüncelerini zaman zaman açıkça dile getirmeye başlamışlardı. Onlara göre YEM bir ticari kuruluştu, bu büyüklüğüyle büyük karlar sağlamalıydı. Aralarında, binamıza değer biçenler, satılması durumunda kendilerine ne kadar pay düşeceğini hesap edenler bile vardı. Artık çoğunluk, konuya yalnızca ticari olarak bakan meslek dışı kişilerdeydi. 
Tepkiler, Nisan 201 teki genel kurulda tam olarak açığa çıktı. 


Kuruluştan o güne kadar yapılanların, kazanılan başarıların, ödüllerin onlar için hiçbir değeri olmadığı anlaşılıyordu; onlara babalarından ya da eşlerinden miras olarak bir ticarethane kalmıştı. Amaç, mevcut parasal birikimi paylaşmak ve varlıkları bir an önce nakde dönüştürmekti. Bu durum karşısında Nisan 2013 genel kurulunda bana ceketimi alıp uzaklaşmak düştü. 


YEM etkinliklerine sevgi ve takdirle bakmayan yönetim, görevdeki deneyimli çalışanlar sayesinde beş yıl ayak sürüdü. 
Parasal birikim tükenince sıra, bina ile birlikte etkinliklerin bölüm bölüm satışı yoluyla, hedeflenen tasfiye sürecine geldi. 


Şimdi tek tesellimiz, parça parça da olsa etkinliklerden bir bölümünün deneyimli YEM çalışanlarınca üstlenilmiş olması... 
Artık, onların başarılarını bekleyeceğiz. 


8 Mart 2018 günü YEMb”in 950. kuruluş 
yıldönümü kutlanacaktı, olmadı. Çok yazık oldu! Ne yazık ki, ülkemizde kurumlar uzun ömürlü olamıyor. Yine sözün bittiği yerdeyiz. 


NŞ: Son soru o zaman: Bundan sonra aklınızda yeni bir yayın var mı ya da yeni bir proje? 

DH: Olmaz mı? Kendi kitaplarım... 
Başlanmış birkaç çalışmam, baskıya hazır hale getirilmek üzere son dokunuşları bekliyor. Bir tanesi yayına hazır bile. 

M Banu Binat, Neslihan Şık 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BETONART'ı 
Turkcell Dergilik uygulamasıyla mobil cihazlarınızdan okuyabilirsiniz! 
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Hiroshi Nakamura & NAP 
Tokyo 


Hiroshi Nakamura, mimarlık eğitimini Meiji Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Bölümü'nde tamamladı. 
1999 yılından başlayarak Kengo Kuma & Associates bünyesinde yörev yaptı; 2002 yılında Tokyo'da 
kendi ofisi Hiroshi Nakamura & NAP'i kurdu. Tasarım, danışmanlık ve yapı denetimi alanlarında hizmet veren grubun öncelikle yere özgü çevresel ve sosyal verilere yoğunlaşan projeleri, doğa ile kurduğu güçlü ilişki ve ışığa mekansal anlamda atfettiği rolle karakterize oluyor. 


MİMARİ # 


“Optical Glass 
House” 


Hiroshima?da kent merkezinde işlek bir cadde üzerinde konumlanan ev, cam tuğla cephenin çevrelediği ağaçlar içinde bir avluyu barındırıyor. Avluyu saran yüksek cam cephe, bir yandan insan ve trafik akışını görünür kılarken bir yandan da gürültüyü perdeleyerek cadde ile daha mesafeli bir ilişki kurulmasını sağlıyor. 


Alt katta garaja yer açmak üzere avlu birinci kat seviyesine yükseltilmiş. Avlu çevresine iki kat yüksekliğinde bir duvar inşa etmek için projeye özel tasarlanan 6.000 adet cam blok kullanılmış. Duvarın kendi kendini taşıyabilmesi için bloklar birbirine bulonlanarak uygulanmış. Güneş ışığını filtreleyen cephe, avlu içinde ışık oyunları meydana getiriyor. Avlunun hemen arkasında hafif metal bir perde 

ile bahçeden ayrılan yarı açık bir oturma odası ve sınırında cam blokların ikinci bir katman oluşturduğu merdiven yer alıyor. 


Yapının en üst katında çocuk odaları; alt katta yemek odası, salon, mutfak ve arka tarafta mutfaktan ulaşılan ikinci bir bahçe; zemin katta ise garaj, hobi odası ve tatami odası ile ilave bir yatak odası bulunuyor. 
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Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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Konum: Hiroshima, Japonya 

Proje Alanı: 244 m? 

İnşaat Mühendisliği: Morihe Yasushi / yAt structural design office 

Proje İşbirliği: Yoko Ando 

Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 


“Nasu Tepee” 


Bir çadır kümesi görünümündeki ahşap strüktür, Tochigi”deki ormanlık bir arazide yer alıyor. İri, tekil bir kütle yerine arazinin eğimine göre biçimlenmiş birimler halinde tasarlanan yapı, cephesinde geniş üçgen açıklıklar oluşturan dik çatı strüktürü ile örtülüyor. 


Böcek, nem ve kardan korunmak için yerden hafifçe yükseltilen yapının parçalı formu yapay iklimlendirme gereksinimini en aza indiriyor. Çevresindeki ağaçlarla kısmen gölgelenen yapıda 2,6-8 m arasında değişen tavan yüksekliği pencerelerden ışık girişini en üst düzeye çıkarırken 

aynı zamanda iç mekanda hava dolaşımı sağlıyor. Isınan hava yaz aylarında tepe pencereleri ile dışarıya salınıyor; kış mevsiminde ise havalandırma delikleri 

ile iç mekanda sirküle ediliyor. Oturma odasının merkezindeki şöminenin sağladığı ısı, yerden ısıtma sisteminde de kullanılıyor. 


Duvarları beyaza boyanan zemini ahşapla kaplanan birimler üçgen biçimli dar açıklıklarla birbirine bağlanıyor. Yatak odası gibi daha özel birimler içiçe geçmiş diğer odalardan cam kapılarla ayrıştırılmış. 
Akebi, turnagagası, hezaren gibi araziden 


toplanmış çiçekler, reçine filmiyle iki ince cam tabakası arasında preslenerek bu kapıların yüzeyine uygulanmış. 


Konum: Tochigi, Japonya 

Proje Alanı: 1.443 m? 

İnşaat Mühendisliği: MI--D architectural structure laboratory 

Yüklenici: Fukaya Kensetsu K.K. 

Proje İşbirliği: Yoko Ando 


Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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“Ribbon Chapel” 


Nikah şapeli, Onomichi kentinde bir kıyı oteli olan Bella Vista Sakaigahama'nın arazisi içinde konumlanıyor. 15,4 m yüksekliğindeki strüktürün ahşap kaplı dairesel şerit merdivenlerle çevrili cam gövdesi, Seta İç Denizi'ne bakan çimenlik bir tepe üzerine yerleşiyor. 


Strüktürel tasarımı Arup'a ait olan sarmal merdiven formu, eylilik ile ilişkilendirilen sembolik anlamlarının ötesinde taşıyıcı niteliği dolayısıyla da tercih edilmiş. İçiçe geçmiş merdivenler belirli noktalarda 


kesişerek birbirini yatayda ve düşeyde destekliyor. Dış cephesi beyaz boyanmış dikey ahşap panellerle kaplanan merdiven korkuluğu gibi, pencere kayıtları ile duvar ve tavan kaplamasında da deniz melteminin neden olacağı korozyona dirençli titanyum çinko alaşımı kullanılmış. 
Oturma alanları salonun iki yanına yerleşerek orta kısımda altara ulaşan bir koridor oluşturuyor. Cam cepheli şapelin içinde başlayan tören, yapının çevresinde yükselen iki merdivenin gelin ve damadı buluşturduğu tepe noktasında sonlanıyor. 
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Konum: Hiroshima, Japonya 

Proje Alanı: 3.000 m? 

İşveren: Tsuneishi Holdings Corporation İnşaat Mühendisliği: Arup 


Yüklenici: P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. 


Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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Forest Chapel” 


NAP'in Saitama kentinde hayata geçirdiği küçük şapel, farklı din ve mezheplere açık olan Sayama Mezarlığı arazisinde konumlanıyor. Ormanlık alanda üçgen biçimli dar bir araziye yerleşen yapı, ziyaretçilerine 110 m”lik bir ibadet mekanı sunuyor. Nihai form, arazideki ağaçları kesmek yerine kütlenin ağaçların bulunduğu noktalarda geri çekilmesi ile elde edilmiş. 


Her biri farklı uzunlukta ve farklı açılarla yerleştirilmiş 251 adet lamine karaçam dikmenin biçimlediği strüktür, Japonya'nın “Gassho-zukuri” stilindeki geleneksel dik çatılı çiftlik evlerini referans alıyor. 
Yapının üçgen formlu geniş pencereleri giriş yönünde şehirden, altar bölümünde ise ormandan manzara alacak şekilde düzenlenmiş. Çatı kaplamasında 4 mm inceliğindeki alüminyum levhalar kullanılmış. 2 m genişliğindeki ahşap banklar, alüminyum yuvalı ahşap kapı kolu gibi pek çok mobilya ve aksesuar yapıya özel tasarlanmış. 
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Konum: Saitama, Japonya 
Proje Alanı: 148 m? 

İnşaat Mühendisliği: Arup 

Yüklenici: Shimizu Corporation 

Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 


“Finding 
Rainhbows” 


İki katlı betonarme konut yapısı Tokyo'da eğimli bir arazi üzerinde konumlanıyor. 
Işığın kırılma potansiyellerini temel alan tasarımda gün ışığının yapı içindeki hareketinden yararlanarak iç mekana sürekli bir devingenlik kazandırılması amaçlanmış. Arazinin eğimi gözetilerek yapının girişi sokak kotunu yakalayan güney yönünde konumlandırılmış. Konut birimleri kuzeyde oluşturulan bir terasa açılıyor. Buna karşın kuzey yönünden yapıya yeterli ışık alınamadığından sokağa bakan güney cephesini boylu boyunca kesen bir açıklığa yer verilmiş. Sokak yönünden gelen gürültü ve birimlerin mahremiyeti dikkate alınarak bu açıklığa, projeye özel tasarlanan kare kesitli cam bloklar yerleştirilmiş. Yarı saydam ve aynı zamanda ses yalıtımlı bir yüzey oluşturan prizma bloklar, mekan içinde sürekli değişen renk ve ışık oyunları meydana getiriyor. Yapının zemin katında bir ofis, garaj ve depo alanları; ilk katında mutfak, yemek ve oturma odası ile teras; üst katta ise yatak odaları yer alıyor. 


ii 


h iii 


sin) 


Konum: Tokyo, Japonya 

Proje Alanı: 198 m? 

İnşaat Mühendisliği: Moribe Yasushi / yAt structural design office 

Yüklenici: Katsura Komuten Co., Ltd. 
Fotoğraflar: Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc. 
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Düşünme ve Görselleştirme 
Aracı Olarak 
Türkiye'de Mimari Maket 


Küratörlüğünü Pelin Derviş'in yaptığı “Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye'de Mimari Maket” sergisi” 17 Kasım 2017-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Studio-X Istanbul'da gerçekleşti. Türkiye'de maketin makus talihini değiştirmeye yönelik önemli bir denemeydi. İki ayrı metinle konuyu tartışmayı deniyoruz. 


SERGİ 
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Pelin Derviş M Bir mimari düşüncenin sınanması ve/veya o düşüncenin temsili, kimi zaman da belgelenmesi amacıyla üretilen maket, mimarlık üretiminin ayrılmaz bir parçası olagelmiştir. Maket, bir mimarlık bürosu içinde çoğu zaman en basit malzeme ve yöntemlerle üretilen çalışma maketlerinden bir profesyonel eliyle en sofistike malzeme ve tekniklerle üretilen sunum maketlerine çeşitlenir. 
Çalışma maketlerinin çoğu en fazla proje süresince mimarlık bürosunda yaşayabilir, hızla tozlanır, bozulur ve kaybolur gider; zaten onun üretim amacı tasarım sürecine yöneliktir. Sunum amaçlı üretilen maketler de çoğu zaman mimarlık bürolarında yaşamaz, üretim amacına bağlı olarak farklı yolculuklara çıkar ve çoğunlukla onlar da kaybolur gider. Geriye maketin fotoğrafları kalır. Yani üç boyutlu bir ifade yeniden iki boyutlu bir mecraya taşınır. 
Türkiye'deki mimarlık yayınlarında ve arşivlerde karşımıza sıkça çıkan maket fotoğrafları çoğu kez künyesizdir. Yani maketi üretenin kim olduğuna, kullanılan malzemeye, tekniğe, ölçeğe dair bilgiler içermez. O maketleri fotoğraflayanların kim olduğuna dair de bilgi yoktur. 
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“Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye'de Mimari Maket” adlı sergi, mimarlık camiasının yakından takip ettiği, işbirliği yaptığı bu aktörleri ve üretimlerini görünür hale getirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir çalışmanın ara aşaması niteliğindedir. Türkiye'nin özellikle 20. 
yüzyıl mimarlık üretimini yansıtan bir maket seçkisi; farklı jenerasyonlardan gelen beş maket yapımcısının, Yusuf 

Z. Ergüleç, Selahattin Yazıcı, Mehmet Şener (Atölye 77), Varjan Yurtgülü (Min Tasarım) ve Murat Küçük'ün (Atölye K), paylaşıma açılan arşivleri; 1931-1980 yıllarında yayımlanan Mimar/Arkitekt dergilerinin maketle ilgili kısımlarının analizi serginin üzerinde yoğunlaştığı 

ana bileşenlerdir. Başlattığımız arşiv çalışmasıyla bugüne dek kayda geçmemiş bilgileri kayıt altına alırken -malzeme, teknik, ölçek, yöntem, ifade, temsil, mecra, ilişkiler ağı gibi araçlarla incelemeye çalıştığımız- mimari maket yapımının mimarlık yazınına kazandırılmasını hedeflemekte; mimarlık üretimini tüm bileşenleriyle okumaya katkıda bulunmaya çalışmaktayız. 


Türkiye'de Mimari 
Maket Sergisi ve 
Araştırma Projesi 
Üzerine Bir Söyleşi 


Selva Gürdoğan: Mimar olmak bir çocukluk hayaliydi benim için, bence 

çok cömert bir işti içinde yaşanılacak mekanları düşünmek, en naif haliyle “evsahipliği” yapmak. Öğrenim, 

çalışma, ofis kurma derken yeniden bir kalibrasyon döneminde hissediyorum kendimi. 20 senedir öğrenciliğini yaptığım mimarlık mesleğinde çocukluğumda hayal ettiğim cömertliğin ya da mesleki ifadeyle kamusallığın pratiği nasıl yapılır? 
Binalarda nasıl yapılır? Kamusallık 

sadece şehre değen yerlerde mi aranmalı? 
Mimarlık pratiği içinde bilgi üretmek mi asıl cömertlik? Ya da meslek içerisinde bir kamusal alan oluşturmak mı? Belki de kamusallığın mimarın cömertliğine de hiç ihtiyacı yoktur... Senin iç dünyanı merak ediyorum Pelin, neden yapıyorsun yaptığın bütün harika işleri? 


Pelin Derviş: Eyvah! Öyle bir yerden başladın ki yayına yetiştirebilir miyiz bu söyleşiyi diye telaşa düştüm... Mimarlık benim için önceleri bir meslek idi; 

hem de bir ata mesleği (babam mimar Ergün Derviş). Çocukluğumun çok az hatırladığım ilk beş yılı Ankara'da, geri kalanı Kıbrıs'ta geçti. İstanbul ise hep 


ziyaret edilen diğer ülke oldu benim için, annemin İstanbullu olması nedeniyle. 

Bu iki ülkenin coğrafi ve mekansal değerlerinden çok etkilendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Kimi zaman hayranlık, bazen büyük mutluluk bazen de derin bir iç sıkıntısı yaratan bu mekanların oluşma süreçlerine; yer ve mekanların insan üzerindeki etkisine ise zaman içinde kafa yormaya başladım. Bir noktada bu ikisinin ilişkili olduğunu da görmeye başladım. 
Her iki yer de benim anavatanım, her ikisine ait kültürel birikimin kaynaklarının ne denli çeşitli olduğunu zamanla daha 

iyi anlamaya başladım. İnsanlar gibi, mekanların yok olması gerçeğiyle de yüzleştim. 1974 Barış Harekatı'nda 


1-2 Sergiden görünüm (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 

3 Maket yapımcılarının arşivlerinin sergilendiği vitrinler 
(Fotoğraf: Pınar Gediközer). 

4 Sergide yer alan maket yapımcılarını daha yakından 
tanımak için hazırlanan çalışma masaları (Fotoğraf: Pınar Gediközer). 


yedi yaşındaydım. Savaş başlamadan önceki ile sonraki arasındaki farklara şahit oldum. Daha şiddetli yıkımların yaşandığı zamanlar ve yerler oldu/olmakta dünyamızda; hepsine kahroldum... Bir taş duvarın karşısında nefesim kesilebildiği, o sarı taşın günbatımındaki görünümü yüreğimi dağlayabildiği ölçüde mimarlığa sevdalı oldum. Ve o taşı keseninden dizenine, arasına konulacak ya da konmayacak harcına, sıvanma ya da 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sıvanmama kararına meraklı oldum. 
Öyle hepsi bir anda olmadı tabii, birini 


öğrenince diğerini merak etmeye başladım. 


Bitmeyecek bir öğrenme süreci olduğunu zamanla anlamaya başladım aslında. 
Doğum, yaşam ve ölüm üçlüsünü kabul ederek yaşam kısmında olabildiğince sabırlı ama üretken olma gereği duydum. 
Üretmek ise öğrenme ile ilişkilendi benim için çoğu zaman. “Harika” tanımını kullanmışsın, senin cömertliğin yine devrede, teşekkür ederim ama öğrenmeye ve paylaşmaya çalışıyorum desem daha gerçekçi olur. Bunu hayata borçlu hissediyorum çünkü kendimi. 


SG: Öğrendikçe susuzluğu artan bir merak demek, doğru buna sık sık 

şahit oldum. Tam çalışmanın bittiğini düşündüğüm anda yeni bir ipucu peşinde heyecanlanırken buluyorum seni. Peki bu bağlamda arşiv ne demek senin için? 


PD: Sürekli etrafında dolanılacak, 

sık sık içine girilip çıkılacak bir tür organizma olarak görülmesi, hayatta tutulması gereken bir varlık gibi görüyorum arşivi; asla atıl kalmamalı. 
Tek bir fotoğraf karesine dair onu tanımlayan, çözümleyen bir katalog notu çıkarmak bir yana, o tek kare üzerine bir kitap bile yazabilirsiniz, bir de arşivi düşünün. Bu, arşivin en genel tanımı benim için. Mimarlık arşivlerinin, onu oluşturanların mimarlık üretimine nasıl baktıkları ve arşiv koşullarını nasıl yönettikleriyle bağlantılı olarak şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. 
Bu arşivler, mimarlığa bakışınızı da tanımlıyor öte yandan. Ve arşiviniz kadar konuşabilir, yazabilirsiniz ancak. 
Arşiv söylemi, yazını belirleyici bir varlık aynı zamanda. Bu bakımdan son derece de kritik bir varlık. Peki, senin için ne anlama geliyor arşiv? 


SG: Önemini zamanla farkettiğim, içinde daha çok nasıl vakit geçirilir öğrenmeye çalıştığım bir kamusal alan. Bana anahtar olacak soruları bulmaya çalışıyorum. Peki sen Yusuf Ergüleç'e hangi izin peşinden giderken ulaştın? Selahattin Yazıcı arşivini ilk defa görmek nasıldı? 


PD: Yusuf Ergüleç ismini ilk kez AKM sergisi üzerine çalışırken duydum; sonra da Hayati Tabanlıoğlu monografisi üzerine çalışırken daha iyi tanımaya başladım. 1939 yılında Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Büyük Yapılar Projeleri İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Hayati Bey ile birlikte 

o zamanki adıyla İstanbul Kültür Sarayı inşaatına mimar olarak emek vermiş. 
Şantiyedeki ofis binası içinde oluşturulan atölyede de yayınlarda fotoğraflarını gördüğümüz o güzel maketleri üretmiş. 
Yusuf Bey maket yapmaya mimarlık öğreniminden önce başlamış aslında. 
Yusuf Bey İzmirli. İstanbul'a geldiğinde önce, o zamanlar Asmalımescit”teki atölyesinde dekoratörlük yapan iç mimar Reşat Sevinçsoy'un yanında çalışmaya başlamış, çizimler yapmış. Maket yapmaya da orada başlamış. Sonra, Emin Onat'ın teşvikiyle 1950 yılında girdiği sınavı kazanarak İTÜ Mimarlık Fakültesinde mimarlık öğrenimi görmüş. Maket yapmayı öğrenciyken sürdürdüğünü anlıyoruz. Şehircilik kürsüsünde Levent Mahallesi projesi geliştirilirken ortaya çıkan maketler de yine Yusuf Ergüleç'in. 
O işte bir sıkışıklık yaşanınca, o dönemde Şehircilik Kürsüsü'nde asistanlık yapan Behruz Çinici, Vefa Lisesinden arkadaşı Selahattin Yazıcı'yı önermiş yardım etmesi için. Yıl 1953 veya 19356. Bu bir anlamda, hem Selahattin Bey hem de Yusuf Bey 

için birlikte çalışıp çalışamayacaklarını anlayacakları bir deneme. Çünkü o tarihten önce Selahattin Bey hiç maket yapmamış ama klişe resimleri ve resimli romanlarda çizerlik yapan, eli yetenekli biri. Selahattin Bey maket yapmaya böylece başlıyor, bir yılı aşkın bir süre Yusuf Bey ile birlikte çalışıyor. 1957 yılına gelindiğine artık kendi adına maket üretiyor. Selahattin Bey için İstanbul'daki faaliyetleri 1964 yılına kadar sürüyor. Sonra Behruz Çinici'nin ODTÜ ve Vedat Özsan'ın Ulus Ziraat Bankası tesislerinin maketlerinin yapımı için Ankara'ya gitmesini teşvik etmeleri üzerine Ankara'ya yerleşiyor. 


Yusuf Bey mimarlık ve maket yapımını yaşamı boyunca sürdürüyor (vefatı 2012). 
Ancak maket yapımı mimarlığının hep 

bir adım önünde. Tespit edebildiğimiz kadarıyla çalıştığı kişiler arasında Kemal 


5-6 Selahattin Yazıcı Arşivi'nden (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 

7 Soldan sağa: Mehmet Konuralp 
tarafından tasarlanan ve ofis bünyesinde 1990'da üretilen Uzunova Evi maketi; Ahmet İğdirligil tarafından 1980'de üretilen Sağra Evi Misafirhanesi 

ile 1983'te üretilen Pangaltı Oteli maketleri. Her iki projenin tasarımı: Mehmet Konuralp (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 

8 TBMM Camisi ve Kitaplık 
Kompleksi maketi, 2012 yılında Venedik Bienali Mimarlık Sergisi kapsamında Çinici Mimarlık'ın düzenlediği Playground adlı sergide yer almak üzere Atölye K tarafından üretilen altı maketten biri. Tasarım: Behruz Çinici, Can Çinici (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 


Ahmet Aru, Aydın Boysan - Ertem Ertunga, Orhan Bozkurt - Orhan Bolak 

- Gazanfer Beken, Vedat Dalokay, Sedad Hakkı Eldem, Kadri Erkman, Marc |. 
Saugey - Yüksel Okan, Emin Onat, Hayati Tabanlıoğlu, Kaya Tecimen - Ali Kemal Taner, Doğan Tekeli - Sami Sisa ve İlhami Urabın isimlerini sayabiliriz. 


Selahattin Yazıcı ise 2010 yılına kadar kesintisiz olarak çalışmış. Elli yılı aşan 


bu süre içinde ürettiği maketler Türkiye mimarlık ortamının bir özeti diyebiliriz; çok sayıda mimarla çalışmış, son derece üretken bir insan. Yine tespit edebildiğimiz kadarıyla Levent Aksüt - Yaşar Marulyalı, Öner Aktürk, Orhan Akyürek, Neşet-Şaziment Arolat, Murat Artu, Kemal Ahmet Aru, Zafer Aldemir, V. Gönül-Mustafa Arslan Aslaner, Turgay Ateş, Sezar Aygen, Raci Bademli, Cengiz Bektaş, Orhan Berk, Ragıp Buluç, Numan Cebeci, 


Selami Cömertoğlu, Altuğ-Behruz Çinici, Danyal Tevfik Çiper, Ercan Çoban, Vedat Dalokay, Abdullah Demir, Özgür Ecevit, Erdoğan Elmas, Salih Erbora, Yüksel Erdemir, Coşkun Erkal, Abdullah Erkan, Umur Erkman, Lami Eser, Faruk Eşim, Davran Eşkinat, Mukbil Gökdoğan, Zafer Gülçur, Celal Abdi Güzer, Yakup Hazan, Tanju Kaptanoğlu, Merih Karaaslan, Ali Kemal Karahan, Affan Kırımlı, Erhan Kocabıyıkoğlu, Orhan Kutay, Ahsen 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Mocan, Yalçın Oğuz, Fatih Okur, Emin Onat, Esen Onat, Hasan Özbay, Gündüz Özdeş, Vedat Özsan, Ali Osman Öztürk, Yılmaz Sanlı - Yılmaz Tuncer - Güner Acar, Yurdanur Sepkin, Erkut Şahinbaş, Hayati Tabanlıoğlu, Ziya Tanalı, Ayhan Tayman, Doğan Tekeli - Sami Sisa, Enver Tokay, Muhlis Türkmen, Yılmaz Uğurlu, İlhami Ural, Edip Önder Us, Murat Uslu, Özcan-Semra Uygur, Nuran Ünsal, Bekir Ünüvar, Oktay Veral, Oral Vural, Affan-Nesrin Yatman, Ertur Yener'in projelerinin maketlerini üretmiş. 


Soruna dönecek olursak, bu denli yoğun bir üretime ait bu arşivi görünce aklımı kaçıracak gibi oldum. Hele hele Selahattin Bey'in o halen son derece canlı tutkusuna şahit olarak bu arşive bakmak doğrusu çok özeldi. Bu arşivde hem binlerce fotoğraf, fatura, mektup ve benzeri doküman var hem de üretimde kullandığı alet-edevatlar, insan, hayvan, araç figürleri ve benzeri ile 


dolu bir koca dünya var. Bu dünya kendi başına çok güçlü bir görselliğe sahip, bundan etkilenmemek mümkün değil. Ama daha önemlisi bu dünyadan öğrenecek çok şey var. Mimarlık üretimine dair yazını etkileyecek bakış açıları geliştirmeye davet etti resmen diyebilirim Selahattin Bey'in arşivi. 


SG: Benim sanırım aklımdan hiç çıkmayacak bir an, serginin açılış gecesi Selahattin Bey'in Yusuf Ergüleç'in oğluna sarıldığı an olacak. Sen anlatır mısın o sahneyi? 


PD: Selahattin Bey'in kulakları artık çok iyi duymuyor maalesef. Yusuf Bey'in oğlu Akif Bey'i gördüğüm anda Selahattin 

Bey ile tanıştırmak istedim. Aylardır 

bu anı bekliyordum zaten. Selahattin 

Bey Ankara'dan gelecek ve Akif Bey ile tanışacaklar! Açılış kalabalık, ses seviyesi yüksek; Selahattin Bey'in kulağına eğildim 


91973 yılında Ercan Bey (Soyadı bilgisine erişilemedi) ve Hikmet Pars tarafından üretildiği tahmin edilen 

TC Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Binası maketi. 
Tasarım: Mehmet Konuralp (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 
10 Ilhan Aralp tarafından 1967'de üretilen Danıştay 
Binası maketi. Tasarım: Doğan Tekeli, Sami Sisa (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 

11 Pelin Derviş ve Metehan Özcan tarafından hazırlanan 
“Mimar ve Mimari Maket” isimli gösterim (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 


ve sesimi yükselterek “Selahattin Bey, Yusuf Bey'in oğlu Akif Bey...” dedim. Bu gibi anlarda hep iki kere tekrarlamaya hazır bekliyorum. Ama Selahattin Bey ikiletmedi ve “Ustamın oğlu!” diyerek sarıldı Akif Bey'e. Haklısın, benim de aklımdan çıkmıyor o an. Buna benzer bir an daha var: Selahattin Bey ile yaptığı işleri konuşuyoruz. Yusuf Bey'in birincilik ödülü aldığı bir yarışmadan söz etti, Unkapanı Büro, Çarşı ve Depo Tesisleri (Fikret Cankurt, Suat Sömer ve Oktay Benice ile birlikte, 1959). Yusuf Bey'in albümünde o projenin çizimlerini ve maketini görmüştüm. Sonra ekledi: “Ustama o maketi ben yaptım” dedi. Saygı ve gururla... 


SG: Neden önem veriyoruz bu anıya, duygusal iki kadın olduğumuz için 

mi? Nostaljiden hep uzak durmaya çalıştığımı düşündüm. Ama kronik bir değer verememe sıkıntımız var, belki bu modernleşmeyi “çeperde” yaşayan her kültürün içinde olduğu bir durum. Çıkış yolu ise bugünden başlayarak değerli olana “Bu değerlidir” demek bence. C-vitamini gibi “Bu değerlidir” demenin fazlası olmaz diye düşünüyorum, fazlası elenir. Ama aksi “Bu değersizdir” demek, zincirleme bir etki ile her şeyi değersizleştiriyor. Ne dersin? 
Sergi tasarımında bu açıdan önemli bir tercih yapıldı. Anlatmak ister misin? 


PD: Katılıyorum, böyle bir sıkıntımız 

var. Öte yandan bu sıkıntının kaynağı konuları “değerliler” ve “değersizler” diye sınıflandırmakta aslında biraz da. Hele bir şeyin değerli veya değersiz olup olmadığına karar vereceğin bir de hazır kriterler setin varsa elinde, iş iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Genelgeçer değer sistemleri içinde, içine kendi düşünceni hiç katmadan dünyayı tasniflemek aslında bu, öyle değil mi? 


Sergi tasarımının, konusuna verdiği değerin altını çizmeye çalıştığını söyleyebiliriz. 
Örneğin maket yapımcılarına ayrılmış üniteler tasarlandı. Bunlardan biri “çalışma masası” olarak isimlendirdiğimiz üniteler. 
Bu masada maket yapımcılarıyla yaptığım söyleşilerin video kayıtları var; dilerseniz oturup, kulaklığı takıp tablette izleyebilir, dilerseniz metin halinde de okuyabilirsiniz. 
Bu masada ayrıca o maket yapımcısının 


biyografisinin ve yaptığı işlerden bir görsel seçkinin yer aldığı kitapçık da yer alıyor. 
Masalara bir başka kitapçık daha koyduk; onda da Mimar!Arkitekt dergilerinde 

yer alan maket görsellerine yer veriliyor. 
Bu görsellerin altında birer künye notu 

ve boş satırlar var. Ziyaretçiden maket yapımcısını veya fotoğrafı çekenin kim olduğunu biliyorsa not etmesini rica ediyoruz. Çünkü 49 yıl yayımlanan MimarlArkitekt dergisinde ne yazık 

ki sadece bir kere maket yapımcısının 

ismi geçmiş; belki bu sergi vesilesiyle 

bilgi toplamaya devam edebiliriz diye düşündük... Maket yapımcıları için bir 

de “vitrin” olarak tarif edebileceğimiz 

bir başka ünite daha var. Burada da maket yapımcılarının arşivlerinden ödünç aldığımız fotoğraf vb. dokümanlar ile maket yapımında kullandıkları aletedevatlar ile aksesuar ve figürler yer alıyor. Birbirinden aşağı yukarı onar 

yaş farkı olan maket yapımcılarının arşivlerine ait bu vitrinler kronolojik bir dizim içinde sunulduğundan hem onların yaşadıkları dönemi hem de bu dönemler arasındaki değişimi izleyebiliyoruz. Sergi tasarımındaki bir başka önemli karar da sergilenen maketlerin ortak bir platform üzerinde yer almaları. Biri diğerinden daha önemli veya daha değerli değil, hepsi ortak bir zeminde, herhangi bir sınıflandırma olmaksızın sergileniyor. Seçkide önem verdiğimiz nokta maketin kendi özellikleri açısından belirli bir çeşitlilik sunabilmekti. 
Örneğin maketin yapılış amacına (yarışma, çalışma, sunum, sergileme), malzemesine (masif/kaplama ahşap, metal, cam, taş, bronz, karton, fon kağıdı vs.), ölçeğine, ifade biçimine (gerçekçi veya soyutlanmış) ve bir profesyonel maket yapımcısının ya 


da mimarın elinden çıkmış olması gibi unsurlara dikkat edildi. 


SG: Gençlerden “Keşke biz de bu sergide olsaydık!” gibi bir eleştiri geldi. Bu konuda ne söylemek istersin? 


PD: Bu serginin ilgisi 20. yüzyıla odaklanıyor. Mimarlık yazınında kaydının geçmiyor olması bir kenara, mimarlık ofislerinde bile kaydı tutulmamış bir konu var önümüzde. Şu anda yapabileceğimiz tek şey ise hafızalara başvurmak. O bakımdan 
20. yüzyıla kayıt düşmek için bir aciliyet var. Ancak bu durum, soruyu geçersiz kılmıyor. Aksine çok haklı bir soru. İçinde 


yaşadığımız dönem 20. yüzyıldan çok farklı. 


Üretim de tüketim de çok hızlı. O kadar ki kaydı tutulmadığı takdirde ne üretildiğini bilemeyeceğiz. Gençler için bu hız içinde varlık göstermenin çok ayrı sıkıntıları 

var. O bakımdan, 20. yüzyılı çalışırken 

bu yüzyılı kaçırmak işten bile değil. Çok ciddiye alınması gereken bir nokta bu. 


SG: Bu araştırmanın geleceği ne olacak? 


PD: Bir önceki sorundan devam ederek bağlayayım. Bu sergi bize bir başlangıç yapma olanağı tanıdı. Bu çalışma kapsamında taranıp kataloglanan iki arşiv var. Biri Studio-X desteğiyle Yusuf Z. 
Ergüleç Arşivi; diğeri ODTÜ Mimarlık Fakültesi desteğiyle Selahattin Yazıcı Arşivi. Bu arşivler yakın bir gelecekte SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi'nde çevrimiçi olarak araştırmacının erişimine açılacak. İş burada kalmamalı, araştırma devam etmeli, zaman aralığı genişletilmeli, yeni kayıtlar tutulmalı. 

Ben bir maket müzesi hayal ediyorum. 


Küratör: Pelin Derviş 

Araştırma Ekibi: Ufuk Demirgüç, Pelin Derviş, İlayda Güler; Saliha Aslan, Elif Bilge; T. Elvan Altan, Aydan Balamir, Güven Arif Sargın, Pelin Yoncacı Arslan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi desteğiyle) 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Yapılamayacak bir şey değil. Ama o olana dek her fırsat değerlendirilmeli. Örneğin şimdi serginin Ankara'ya gitme olasılığını konuşuyoruz. Sergiyi Ankara'ya aynen götürmek yerine üzerine yeni katmanlar alarak büyümesini, derinleşmesini sağlamaya çalışmak anlamlı olacak. 

M Pelin Derviş, Mimar, Bağımsız Editör ve Küratör; Selva Gürdoğan, Mimar, Siudio-X Istanbul, Superpool. 


*İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Siudio-X ve Pelin Derviş liderliğinde geliştirilen “Türkiye Tasarım Kronolojisi - Deneme” çalışmasının devamı niteliğindeki bu sergi, İstanbul Tasarım Bienali tarafından desteklenmiştir. 
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Arşiv, Maketin Çoğul Yüzleri ve Türkiye Mimarlığı 


Ali Paşaoğlu M “Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye'de Mimari Maket” sergisi 19 Ocak'a kadar Studio-X İstanbul'da sergilendi. Sergi, Pelin Derviş'in kişisel merakı, girişimi; araştırma ve kaynaklar için yaptığı işbirliklerinin ürünüydü. Bu yazıda sergi deneyimi ile 

ve sonrasında Pelin Derviş ile yaptığımız söyleşiyle! tetiklenen bazı sorular ve argümanlar öne sürmeyi deneyeceğim: 

Bir arşivin olanakları, maketin işlevi ve Türkiye mimarlığı başlıkları altında. 
Bunların serginin bizzat veya dolaylı olarak önerdiği tartışmalar olduğunu da düşünüyorum. 


Birikim ve arşiv 

Biriktirme eylemi bir şeylerin kendiliğinden birikmesi ile olmuyor, değer atfetmek 

ve anlatı oluşturmayı da içeriyor. Nick Hornby'nin romanı veya Stephan Frears'ın filmi High Fidelity'den tanıdığımız Rob Gordon'un plak birikimi bunu güzel anlatıyor. Gordon, değer üretmeye yönelik çelişkileri ile dükkanında, anlatı üretmeye dair çelişkileriyle de evinde yüzleşiyor. 
Sonunda ise evdeki koleksiyonun en iyi taksonomisinin “otobiyografik” olan olduğuna karar veriyor. Biriktirme ilginç bir eylem, elinizin altında olmayanlardan, kendi üretiminiz olmayanlardan derilmiş olması gerekiyor. Bir nadire kabinesi 

veya bir pul koleksiyonu hem bağlam ile yere zamansal ve kişisel olan ile değer üretiyor hem de tam tersine egzotik olan 


ile kişiseli üretiyor; yabancı nesnelerden bir otobiyografi. Plaklarınızın bazılarıyla bir hemşehrilik ilişkisi kurduğunuzda dahi böyle oluyor. Tarih nasıl geçmişten farklı ise biriktirme de istif etmekten farklı. 
Biriktirme bir seçim eylemi, nesneyi nesne olmayandan ayırdediyor, değer veriyor. 
Anlatı üretimi ve bilgi savı da değer üretiminden besleniyor ve onu besliyor. 


Birikim, farklılık üretmenin önemli bir aracı, çoğulluğun farkına varmamızı sağlıyor. Öte yandan benzerlikler üzerine düşünmenin, taksonominin, onamanın, norm arayışının koşulu da birikim. 


Arşiv ise birikimin özel bir türü, belgelerin birikimi. Arşive bir okuma nesnesi olarak bakıyoruz, sanki şeylerin değil olguların birikimi olarak kullanıyoruz. Maket koleksiyonu değil arşivi yapmaktan bahsediyoruz çünkü mimari maketi okunur bir nesne olarak da görüyoruz. 


Arşiv oluşturmak ile bir arşiv tutmak aynı şey değil. Bir arşiv oluşturmak aslında bir “yeniden arşivleme” işi veya “yeniden taksonomi”; çünkü tutulmuş, biriktirilmiş, toplanmış şeylerden, bazı zaman arşivlenmiş şeylerden kuruluyor. 
Dolayısıyla her arşiv bir meta arşiv, birikimler arası-üstü, onların bozulup tekrar biraraya getirilmesi ile yapılan bir anlatı üretimi, ama aynı zamanda bir bilgi savı. 


Maket sergisinin arkasındaki araştırmalarla yapılan şey, bu anlatı üretimi ve bilgi savını talep etmek. Bu bilginin aktörlerinin ve nesnelerinin çoğulluğuna ve olası bir 20. yüzyıl Türkiye'si mimari arşivinin olanaklarına işaret etmek. Genişletilmiş bir birikim üzerinden konuşabilirsek Türkiye mimarlığını kendi farklılıkları içerisinde okumayı mümkün kılabiliriz. Öte yandan mimari maket arşivi hayal etmenin imkanını, mimari maketi ne olarak gördüğümüzle de bağlantılı. 


Mimari maket ne işe yarar? 

Sergi başlığındaki “bir düşünme ve görselleştirme aracı” ifadesi, mimari maketin çok temel kabul ettiğimiz iki niteliğine gönderme yapıyor: Birincisi görselleştirme; mimari maket bir mimari düşünceyi temsil eder. İkincisi ise tasarım, mimar maketle düşünür. Ben mimari maket hakkında veya olası bir mimari maket arşivi hakkında düşünmek için bu iki işlev ile başlamanın yeterli olmayacağı fikrindeyim. Bunlardan ikincisi mimari tasarım pratiğinin güncel mimarlık eğitimindeki algısı ilede uyumlu; çünkü düşünmenin soyut bir süreç değil bedende ve beden dışında aletler ve başka aktörler ile etkileşim içinde bir süreç olduğunu da anlatıyor. Düşünme, canlı ve cansız aktörler arasında bir etkileşim. 
Düşünmenin ve dolayısıyla tasarımın, bu olasılıklara açık tanımından gitmek, bize 


“Türkiye'de Mimari Maket” ile ilgili yeni sorular sormakta yardımcı olabilir. Öte yandan bu anlamda düşünmenin, yani ampirik düşünmenin izlerini mimarlıkta yakalayacak böyle bir arşivi hayal etmek bile zor görünüyor. 


Maketin işlevlerini birbirine benzerliklerine göre gruplamadan virgüllerle sıralamayı deneyelim: Bir görselleştirme aracı, sunum aracı, deneysellik, kişisel ifade aracı, iletişim aracı, müzakere aracı, fetiş nesnesi, metalaştırma aracı, simge, meslek söyleminin yeniden üretimi aracı, yeni bir söylem üretiminin aracı, tanıtım aracı, metafor, temrin aracı, gürültü, emlak, belge... Bu listeyi uzatmak mümkün. 
Listeyi daha sonra bir tasnife tabi tutmak ve bu işlevlerin hangilerinin “aslında aynı” olduğu üzerinden konuşmak da mümkün ama o şekilde düşünmek bize “Türkiye'de Mimari Maket”i incelerken görebileceklerimiz konusunda daha az yardımcı olur. Bu bölümün argümanı bu. 


“Türkiye'de Mimari Maket” sergisinde 

de farklı maket çeşitleri gördük. Mimarlık ofislerinin bir iş uygulamaya geçmeden önce projelendirmenin nihai aşamasında yaptırdıkları maketler, yine ofislerin yarışma önerisi olarak yaptırdıkları maketler, mimarların projelerin özel bir bölümünü bir metafor ile anlatmak için yaptıkları maketler vardı ve mimari projeyi pür bir ifadeye dönüştüren maketler de vardı. Nihayet mimarlık ürünlerinin sergilerde sunulmak üzere yeniden yapılmış maketleri vardı. Proje müellifleri ve beraber çalıştıkları maket yapımcıları ile proje tarihinde üretilen maketlerin belge değerleri daha farklı da olsa bu nesnelerin hepsinin kapsamlı bir arşivde diğer benzerleriyle birlikte hayal etmek mümkün oluyordu. Serginin ilgi çekici yanlarından birisi böyle bir arşiv olanağına işaret ederek o potansiyeller üzerine düşünmeye teşvik etmesi. Öte yandan görmediğimiz maket çeşitleri ile de ilginç bu sergi. İlk başta bir düşünme aracı dediğimiz maketin düşünmenin saçaklı yollarını tarif eden tarafını görmüyoruz: Eksik maketleri, 

terk edilmiş maketleri veya jargondaki adı ile çalışma maketlerini. Böyle maketlerin varoldularsa da arşivlenip arşivlenmediğini bilmiyoruz. 


Mimari maket de birçok mimarlık artifaktı gibi temsil yükü ile yükleniyor. 
Temsil işlevi yüklendiği durumlarda olumsallığı ve çoğulluğunu gözden kaçırmak mümkün oluyor. Bunun yanında maket yapımını bu çoğulluğu ile tartışmak için yalnızca olumsallığına gönderme yapan düşünme aracı, müzakere aracı gibi 


tanımlarına değil aynı zamanda doğrudan bu temsil yükünü taşıyan tanımlarına 

da (meta, ikon, fetiş vd.) işaret etmek gerekiyor. Örneğin bir fetiş nesnesi olması?, maketin öncesiz ve tarihsiz 

bir mitik metaya dönüşmesi anlamına geliyor. Bazen maketler bir kült nesneyi tekrar canlandırmak için üretilse de çoğu zaman fetiş niteliği maket üretildikten sonraki değer üretimleri ile kazanılıyor. 
Bu konu maketin emlak olarak niteliğine de bağlanıyor çünkü maketler hem nasıl yeniden değerlendirilecekleri sorusundan kaçmanın imkansız olacağı kadar çok üretiliyor? hem de “önemli” maketleri korumak için ofislerin kendi mekanları yeterli olmuyor. 


Maketi bir müzakere nesnesi olarak düşündüğümüzde onun özerk bir nesne olarak betimlemenin imkansız olduğunu da daha iyi anlıyoruz. Bir ofis içi tartışmanın maketleri kendi başlarına birer cümleler; değerlerini diğer argümanlarla aynı havuzda olduklarında buluyorlar. Bir müşteri ile müzakere maketi de hem çoklu önerilerden biri hem de oluş halindeki bir formun bir enstantanesi olabiliyor. Bir gürültü olarak mimari maket bu süreçlerde sonuca gitmeyen veya zaten çöpe gitmek anında vazgeçilmek üzere yapılan maketi de kapsıyor. Buna benzer örneklerde arşivleme bu çoğulluk içerisinde maketi anlamlandırmak için önemli bir araç 

olma potansiyeli taşıyor. Böyle bir arşivin yapılabilmesi müzakeredeki çok halliliğin bir mimari esere giden süreç olmaya indirgenmediği bir düşünce yapısını gerektiriyor. Hem arşiv tutmak hem arşiv oluşturmak adına. 


1 Mimar/Arkitekt dergisi üzerine Ufuk Demirgüç 
tarafından yapılan analitik çalışmadan bir görünüm (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 

2 Sami Pazarbaşı tarafından 1982 yılında “İslam 
ülkelerindeki mimarlık”? temalı Venedik Bienali Mimarlık Sergisi için üretilen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı maketi. Tasarım: Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler (Fotoğraf: Sahir Uğur Eren). 


Maketin tanımını çoğullaştırmanın, farklı maketleri saklamayı ve maketleri arşivlerken daha çoğul hikayelere izin veren birikimler yapmayı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bu anlamda arşivlerin kapsamının ve detaylılığının artması, mimarlık pratiğini telif eser üreten bir pratik olarak anlatmak yerine daha çoğul bir anlatı kurmaya da yardımcı olabilir. 
Bu elbette tek idea ve tek müellif fikrinin krizini de ayyuka çıkaracaktır. Derviş'in sergisinin yaptığı gibi daha çoğul aktörlü hikayeler bir tür çoğulculuk konusuyla hesaplaşan arşivlerle desteklenebilir. 


Türkiye mimarlığı 

“Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye'de Mimari Maket” sergisinde sunulan maketler 20. yüzyıl Türkiye mimarlığından bir seçki olma iddiasında değiller. Aynı şekilde, daha kapsamlı bir birikim olmasına rağmen Ufuk Demirgüç'ün derlediği Arkitekt dergilerindeki maket fotoğraflarının da 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı maketlerinin kapsamlı bir temsili olduğunu iddia etmiyor. Buna rağmen her iki derleme de 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı hakkında bir şeyler söylemeye teşvik ediyor. 
Maketlerin üçte birinden fazlası son 15 
yılda yapılmış bazı sergiler için üretilmiş maketler, bu maketlerden özellikle AKM sergisi için yapılanı tektonik katmanları ve tasarlanan mekansallığı anlatma niteliği 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ile öne çıkıyor. Cansever'in Karatepe Saçakları, Çinici'nin Meclis Camisi yapıları için yapılan maketler ise küçük birer ikon olarak kalıyorlar5. Böylece hem “Türkiye'de Mimari Maket” konusunda hem de kendi nesneleri hakkında çok az şey söylüyorlar. 
Bu ikonlaşmanın özellikle örneğin, Karatepe gibi bağlam duyarlılığı iddiası bir projeyi eksik anlattığı söylenebilir. 


Arkitekt dergilerindeki maket fotoğraflarının kapsamlı bir şekilde üst üste gelmesi belirli bir Türkiye mimarlığının mimari temsil araçlarıyla ilişkisinin ilginç bir manzarasını sunuyor. Örneğin maketler belirli açılardan fotoğrafları çekilmek üzere yapıldıkları izlenimini veriyorlar. 

Bu ise mimari tasarımında da öncelikle bu açılardan gözlemlemek üzere yapıldıklarını ve çizimlerin de bu açılardan üretildiğini düşündürüyor. Yaklaşık olarak “basık izometrik” diye tarif edebileceğimin dışında bir açıdan çekilmiş maket fotoğrafı yok gibi. Buna bağlı olarak farklı şekilde fotoğraflanmak üzere üretilmiş maketlerin de belirli bir yıla kadar ortada olmadığını söyleyebiliriz. Bu farklılıklar 

da “modernist” üslupların benimsendiği örneklerde maket fotoğrafının daha 

soyut bir ifadeye dönüşmesiyle oluşmuş görünüyor. Konuralp'in 1966 tarihli 
öğrenci projesi, Metin Hepgüler'in 1967 
tarihli Harbiye Orduevi ve Mehmet Sakıp Altay'ın 1969 tarihli Chicago Camisi az 
sayıda örneklerden. Yine Konuralp, 1972 
tarihli Yüzme Havuzu ve Küçük Eğlence Yeri projesinin maket fotoğrafında hem pop estetiğini hem kolajı kullanıyor. 


İfade anlamında mimari maketlerin sınırlılığı, yukarıda tartıştığım maket tanımının sınırlılığı ile de ilgili. Bunun dışında sergideki hem maket hem de maket fotoğraflarında ortaya çıkan ilginç bir konu da sergilenen mimari 


a 


üretimlerin bağlam ile ilişkisi. Projelerin hemen hepsinin kentsel bağlamlarda konuşlanmış olmasına karşın, ne yeniden sunum aşamasında ne projelendirme yılında üretilen maketlerde yakın çevrenin tasvir edildiği görülüyor. Sergilenen, 

20. yüzyıla ait proje maketlerinden yola çıkılarak çevre ilişkisinin bu projelerde 

bir topoğrafya ve gabari problemi 

dışında göz önüne alınmadığı sonucuna kolayca gidilebilir. Tekeli-Sisa'nın kentsel ölçekteki İMÇ maketi bunun ilgi çekici bir örneğini oluşturuyor. Süleymaniye Zeyrek kentsel dokusu bu ölçekteki bir makette soyutlamanın kurbanı oluyor“. Bağlamın temsil edilmemesinin bir ifade sorunu değil kentsel sonuçları olan bir yaklaşım sorunu olduğunu söylemek, bu örnekte sanırım abartılı olmaz. Buna karşın bağlam/ koruma konusunda istisna gibi görünen bir tavra da yine sergide rastlıyoruz. Arkitekt dergilerinde Sedad Hakkı Eldem'in 1938-41e tarihlenen Beyazıt Kahvesi tasarımının maket fotoğrafı var. Sedad Hakkı Eldem'in maketi hem kendi önerisini hem de çevre yapıları ve bitki örtüsünü gösteriyor. Böylece bulunduğu çevreyi mimari tasarımın bir uzantısı olarak ifade eden tek müellif gibi görünüyor”. Büyük projesi ideal ulusalcı bir mimarinin doktrine edilmesi olan Eldem'in işi, ironik bir biçimde seçkideki yerini bir farklılık üretimi olarak alıyor. 


Serginin en özgün parçalarını, maket yapımcıları Yusuf Z. Ergüleç, Selahattin Yazıcı, Mehmet Şener, Varjan Yurtgülü ve Murat Küçük'ün arşiv ve tanıklıkları ile katkıları oluşturuyor. Bu arşivlerin işaret ettiği şeylerden önemli bir tanesi mimarlığın meslek anlatılarının, fiziksel çevrenin -hatta uzmanlarca üretilen fiziksel çevrenin- çok az bir kısmı ile ilgilenmiş olması. Bu elbette maket yapımcıları gibi proje müellifi olmayan emekçilerden 


3 Mehmet Şener (Atölye 77) Arşivi'nden (Fotoğraf: Sahir 
Uğur Eren) 


hemen hiç söz edilmemesi anlamına da geliyor. Aslında mimarların üretimlerinin çok azının meslek içi tartışmalara nesne olması kanıksanmış bir durum fakat hakkında hiç konuşamadığımız “sessiz kitleler”8 mimarlık konuşma araçlarımızın kısıtlılığına da işaret ediyor. Mesleğin veya mimari tasarım ediminin tanımını yaparken de çoğulluk ve olumsallık içerisinde düşünebilirsek hem “biricik eserin” hem de “biricik müellifin” tahakkümünü gevşetmek mümkün olabilir hem de asıl olarak yaratıcı emek süreçlerini farklı tariflerini yapmanın yolu açılır. 


Kurumsal arşivler aslında kişisel arşivlerin yalnızca birikmesi değil sebebi de. Tekil arşivlerin oluşması, biraz da, bir süre sonra o arşivlerin başkaları ile beraber okunacağı veya başka arşivlere dahil olacağı fikrinden de besleniyor. “Türkiye'de Mimari Maket” sergisi bir arşiv projesinin olasılıklarına? 
işaret ediyor. Arşivi çoklu sorgulamalara ve yeni anlatılara izin veren, kendisinin 

de devamlı olarak yeniden düzenlendiği 

bir müşterek birikim olarak hayal etmek bizzat yaratıcı emekleri farklı şekillerde tarif etmeye yardımcı olabilir. 

M Ali Paşaoğlu,Y. Mimar 


Notlar: 

1 Tomris Akın'la beraber yaptığımız söyleşiye 
Manifold'dan erişilebilir: Ihttps://manifold.press/turkiye-de-mimari-maket1. 

2 Yazarlar Peter Cachola Schmal ve Oliver Elser mimari 
maketle ilgili derlemelerine şu ismi vermişler: “The Architectural Model: Tool, Fetish, Small Utopia”. 

3 “Atık” mimari maketlerin çocuklara bağışlandığı bir 
örnek de mevcut: Lhttps://www.archdaily.com/885261/ the-after-life-of-the-architectural-model-wherecan-historys-|ost-models-gol Maketlerin maketinin yapılarak tekrar temsil (çöp) üretildiği de: Lhttp://www. 
gsd.harvard.edu/2016/04/student-designed-pavilion- celebrates-the-unbuilt-at-design-miami/1. 

4 Archi-Depot Müzesi bu amaçla kurulmuş; ofisinizde 
saklamak yerine müzeye kira ödüyorsunuz: Lhttps://archi- depot.com/en/1. 

5 AKM maketleri 2012 yılındaki “Modernin İcrası: 
AKM 1946 -1977” (Küratörler: Pelin Derviş ve Gökhan Karakuş) sergisine, Cansever maketleri de 2007 yılındaki “Turgut Cansever Düşünce Adamı ve Mimar” sergisine aitler (Küratörler: Uğur Tanyeli ve Atilla Yücel). 

6 Proje yapıldığı yıllarda Turgut Cansever'in bu 
bağlamda yaptığı itirazlar için Kubbeyi Yere Koymamak kitabına bakılabilir. 

7 Sedad Hakkı'nın korumayla ilgili görüşlerinin 
akranlarına göre daha karmaşık olması ilgiyi hakeden bir konu. Hakan Yıldız'ın bu konuda, Artuklu Üniversitesi'nde hazırlamakta olduğu doktora tezi dikkatimi bu olguya çekti. Kendisine teşekkür ederim. 

8 Bruno Latour 1992 tarihli “Where Are the Missing 
Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts” makalesinde kayıp kitleleri her türlü artifaktı kastediyor aslında. 

9 Pelin Derviş hem müze hem de arşiv ifadelerini seçerek 
kullanıyor söyleşilerinde. 
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Brütalızm'i Hatırlamak: 
Dünyada ve Türkiye'de 


Modernizmi çok kabaca iki döneme ayırmak olanaklı: 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki ilk dönem ile 2. Dünya Savaşı'ndan 1970'lerin sonuna kadarki ikinci dönem. Birinci dönemi karakterize eden yalınlık ve teknik presizyondu. İşçilik izlerinin neredeyse görünmez kılınmasının 

ve çapaksız, temiz platonik formların üretiminin amaçlandığı söylenebilirdi. Bu genel manzara içinde kuşkusuz başka sayısız yönelim vardı, ama klasik modern mimarlık tarihleri bu vurguyu hiç değiştirmemeyi yeğlediler. Değişim, önceki dönemin de başrol oyuncularından Le Corbusier'nin Paris yakınlarında Neuilly'de Maison Jaoul'ü inşa etmesiyle (1951-1956) belirginlik kazandı. Tuğla, beton ve ahşap gibi tüm inşaat malzeme ve tekniklerini türdeşleştirici bir örtü katmanıyla gözden saklamayan bu konut yapısı, konstrüksiyona görünürlük kazandırışıyla ilk Brütalist yapı sayılabilir. 
0 noktadan başlayarak üç Brütalist tasarım güzergahı ayırdedilebilir: Konstrüktif, planimetrik 

ve işlevsel. Konstrüktif Brütalizm, Maison Jaoul'deki gibi yapıyı oluşturan teknik ve malzemeleri dürüstçe dışavurmayı öngörüyordu. Alison ve Peter Smithsonlar Hunstanton Okulu'nda bu dürüstlüğü tüm teknik tesisat elemanlarını görünür bırakarak bir ileriki aşamaya taşıdılar. İkinci yönelim 

olan planimetrik Brütalizm yapının konstrüksiyonunun olduğu gibi, farklı plan bileşenlerinin de kapsayıcı bir dış biçimin içine tıkıştırılmadığı ve kavranılabilir kılındığı bir tutumu örnekliyordu. 
Dolayısıyla, monolitik, tüme eyemen ve disiplin tanımlayıcı biçimin terkedilmesine giden yolu açtı. 
İşlevsel Brütalizm ise bunu biraz daha ileri taşıyacak ve bir yapıyı oluşturan işlevsel bileşenlerin her birini biçim, konstrüksiyon ve teknik açıdan farklılaştırarak tümel biçim kavramını radikal olarak reddedecekti. Her bileşen kendi gerektirdiği biçim, teknik, ifade ve malzeme repertuarıyla özgürce tasarlanacak ve farklılıkları rahatça kavranacak şekilde biraraya getirilecekti. 


Sağladığı özgürlük ve bireyselliğe fırsat veren esneklik nedeniyle Brütalizm 1960'larda ortamın gözdesiydi. 1980'lerde tümden unutuldu, hatta Postmodernistler tarafından lanetlendi bile. 
Bugünse bir zamanlar özellikle sevildiği İngiltere'den başlayarak ürünleri tehdit altında. Özellikle kimi muhafazakar çevrelerde nefretle karşılanıyor. İşçi 


Partisi iktidarlarını, eşitlikçi yönelimleri, gelir dengesi # arayışı içindeki bir dönemi ve 


kamunun çalışanlara destek olmasını öngören politikaları çağrıştırdığı için, ürünleri 

en hafif deyişle görmezden geliniyor. Geniş bir sağduyulu grupsa, sadece siyasal göndermeleri için değil, mimari kalitesi nedeniyle de Brütalizm'i hatırlamayı deniyor. 
Arredamento Mimarlık olarak bu son kervana katılmayı amaçladık. 


Mimarlıkta 
Brütalizm ve 
Brütalizmler: 
Bir Retrospektif 
Panorama 


Atilla Yücel m 


Giriş: Brüt - “Brutal” - Brütalizm / Tarihsel bağlam ve ortam koşulları Mimarlıkta “brüt” sözcüğü iki farklı yerde ve iki farklı biçimde kullanılıyor. 
İlki sıfat olarak: Kaba, örtülmemiş, çıplak anlamında; brüt beton deyiminde olduğu gibi. İkincisi ise bir mimarlık akımı olarak Brütalizm deyiminin türediği ve içerdiği brüt sıfatı. Akım olarak Brütalizm, sıfat olarak brüt kavramını hem somut, düz anlamıyla hem de çağrışım düzeyinde, mecazi anlamda içeriyor. Brüt ve Brütalizm/Brütalist ifadelerine akraba bir başka ve üçüncü sözcük de Fransızca/ İngilizce dillerindeki yazılışıyla brutal deyimi: Kaba, haşin, sert, yabanıl, şiddet içeren anlamında. Ve aslında 1950”lerde başlayıp 1980lere dek süren, izleri ve ardılları etkisini bugün de duyuran Brütalizm bu kavramların tümünü içeriyor. 


Brütalizm'in “brutal” kimliği onun bir mimari-estetik ve kültürel tavır olarak ortaya çıkışındaki tarihsel konumu ve görünümüyle de örtüşüyor. 2. Dünya Savaşı sonrasının kültürel ortamı içinde modernizme ve özellikle “çok kötülüğün anası” olarak lanetlenen Uluslararası Üslup modernizmine karşı çıkıştaki tepkici tavrın biçimsel ifadeleri içinde Brütalizm, yabanıllık ve şiddet unsurunu içinde en çok barındıran kategori olarak görülüyor. 
Bu, mimarlık çevrelerinde Brütalizm'in soy örnekleri olarak anılan birçok yapının meslek dışı eleştiri ortamlarında ve medyada yaygın biçimde “çirkin” olarak nitelenmesiyle de somutluk kazanıyor. 


Brütalizm, sözkonusu dönemde modernizmin revizyonları olarak görülen birçok diğer akımla ilişkili; bu hem tarihsel tavır ve soy modernizme karşı çıkış ortaklığı olarak hem de içerik ile ilgili ilkeler düzeyinde, giderek biçimsel tezahürler açısından geçerli bulunabilecek bir ilişki. 
Team 10 ilkeleri, Ağ Yapı / Ağ Örüntü (Mat Building-Mat Urbanism) yaklaşımı, Metabolizm, Rejyonalizm bu akım ve 


eğilimlerin önde gelenleri. Bu ilişkiler yazının 


gelişimi içinde ele alınacaktır. 


ame ) 


e 4 
| 
Ümeğ 35 
i.e mik ne 
1 


m m iv ve gı 

M ği 


Bu çoklu ilişkileri de gündemine alan bir yazının mimarlıkta Brütalizm'i birkaç farklı izlek üzerinden tartışması mümkün görünüyor. Modernizmin eleştirel değerlendirmesi gibi bir tarihsel zemine oturan ve tüm dünyada geniş bir paylaşım özelliğine sahip bulunan bir akım olarak Brütalizm ile ilgili bir metin ilk bakışta aşağıdaki birkaç kategori çerçevesinde ele alınabilir: 

- Brütalizm'in savladığı kabul ve kavramlar açısından, 

- Brütalizm'in tüm literatürde ikon örnekleri olarak sunulan, belli başlı ve ağırlıklı olarak merkez ülkelerde üretilmiş, “klasikleşmiş” yapılar üzerinden, 

- Daha az bilinen, ancak akımın dünya ölçeğindeki yaygınlığını ve bazı biçimlenme özelliklerini iyi açıklayan, bir bölümü çevre coğrafyalardaki örnekler üzerinden, 

- Brütalist olarak adlandırılan yapıların farklı ölçeklerde yani (a) genel konsept ve kompozisyon bütünü olarak ya da (b) 


tektonik ayrıntılar üzerinden okunmasıyla. 


Metinde bu olası yaklaşımların her birine değinilecek, özellikle de az bilinen yapılar ve çevre ülkelerindeki Brütalist örnekler ve Brütalist yapıların tektonik organizasyon ve yapı ayrıntılarının ifade sorunları, Brütalizm'in üzerinde göreli olarak 

daha az durulmuş özgül konuları olarak tartışılacaktır. 


Bu tartışmanın, tasarım ve uygulama ağırlıklı bir meslek dergisinde yayımlanan bir makalenin hacim ve içerik sınırları içinde akademik bir metin yaklaşımı içinde yapılmasından kaçınılmıştır. 

Konu, gündeme getirilen belli başlı temaları kısa saptama ve değinmeler ile geliştirmeyi, konu ile ilgili bir deneme özelliği taşımayı hedeflemektedir. Görsel malzeme Brütalizm'in küresel bir coğrafya 
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1 Climat de France, Alger, Cezayir, 1954. Mimar: 

Fernand Pouillon (Fotoğraf: ©St&phane Couturier, “Climat de France / Façade n * 1”, 2011-2012; 

La Galerie Particuliğre - Paris'in izniyle, Brüksel). 


içindeki farklı uygulamalarını kapsayan bu “panoramik” denemenin önemli bir bileşeni ve taşıyıcısıdır. 


Öncüller-aşamalar-duraklaryaygınlaşma ve sönme: 

Bir kronolojik panorama 

Bir yapının “Brütalist” olarak nitelendirilmesini mümkün kılan ayırdedici özellikler bulunsa da tarihsel ve düşünsel bir bağlam içinde mimarlıkta Brütalizm'i sınırlı bir çerçeve içinde olmak yerine öncelikle savaş sonrasında modernizmin gözden geçirildiği farklı yaklaşımlar bütünü içinde ele almak doğru olur. Uluslararası Mimarlık Kongreleri CIAM”ın son Otterloo buluşması 
ve bu bağlamda ortaya çıkan Team 10 
grubu düşünceleri, Ağ Yapı ve Ağ Örüntü önerileri, Metabolizm, Archigram gibi teknoloji, geçicilik, devinim kavramlarını önceleyen anarşist ütopyalar, yenilikçi strüktür tasarımları, Postmodernizm 

ve onun Avrupalı türü olan Yeni Rasyonalizm, Katılımcılık ve Rejyonalizm bu yaklaşımların önde gelenleridir. Bunların bazıları (örneğin Postmodernizm ya da 

Yeni Rasyonalizm) ile Brütalizm arasında biçimsel düzeyde ve doğrudan ilişki 

kurmak pek sözkonusu olmasa da bu ilişki kavramsal olarak mevcut bulunduğu gibi birçok başka kategori ile biçim düzeyinde de yakınlıklar olduğu görülebilmektedir. 
Yaklaşımlar ve kategoriler arasındaki ilişkilere yazının sonunda tekrar değinilecektir. Ancak buraya gelmeden 

önce Brütalizm'i özgül bir kategori olarak ayırdetmeyi mümkün kılan özellikleri ve bunlara bağlı olarak mimaride Brütalist akımın ortaya çıkış ve gelişme sürecini, akımın kendi iç farklılaşmalarını gözden geçirmekte yarar vardır. Bunu, onar yıllık 
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2 Kayawa Vilayet Kompleksi, Kagawa, Japonya, 
1958. Mimar: Kenzo Tange (Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0). 

3 Karatepe Saçakları, Adana, 1958. Mimar: Turgut 
Cansever (Fotoğraf: ©Burçin Yıldırım). 

4 Agadir Belediye Binası, Ayadir, Fas, 1960. 
Mimar: Emile Duhon (Fotoğraf: ©Frank Dinger). 


dilimler halinde ve akımın ilgiye değer örneklerinden derlenmiş geniş bir seçkiye dayanarak yapacağız. Her dönemin belirgin özellikleri bu analiz çerçevesinde ayrıca belirtilecektir. Değinilen seçkinin, tüm Brütalist külliyatı hatta onun tüm önemli örneklerini yansıtmak gibi bir niyet ve iddiası yoktur. Metinde farklı dönemlerin, farklı coğrafyaların ve Brütalist örneklerin üretildiği merkez ülkelerinin yanında içinde Türkiye projelerinin de 


yer aldığı çevre ülkelerinin, türünü temsil etme değeri taşıyan belli başlı örneklerine yer verilmiştir. Le Corbusier, Louis Kahn ya da Paul Rudolph gibi ustaların da tüm Brütalist yapıtları değil, sınırlı sayıda ve farklılık içeren projeleri örneklemede yer almıştır. Metne eşlik eden görsel malzeme metinde değinilen çok sayıda örneğin 

hayli sınırlı bir bölümünü içermektedir. 
Brütalizm'in en tanınmış ve çok yerde yayımlanmış örneklerine görsel seçki içinde yer verilmemiş; görsel seçki daha az tanınan, a-tipik örnekler üzerine yoğunlaşmıştır. 


Başlangıç dönemi: 1950-1960 

Le Corbusier'nin Marsilya'da 1952 yılında inşa ettiği Unite d'Habitation konut bloğu genellikle Brütalizm”in ilk başat örneği olarak sunulur. Aslında 1950 dolayında inşa edilen birkaç yapıyı Brütalizm'in yaygınlaşmasının itici güçleri olarak birlikte görmek doğru olur. Le Corbusier örneği 

ile eşzamanlı olarak Peter ve Alison Smithson'ın 1949-1954 yıllarında inşa ettikleri Hunstanton Okulu, 

Le Corbusier'nin Hindistan'ın 

Ahmedabad kentinde inşa ettiği 1991 
tarihli Değirmenciler Birliği (Mill Owners Association) binası, Le Corbusier'nin eski yardımcılarından Andre Wogenscky'nin 
1932 tarihini taşıyan Paris civarındaki 
kendi evi 50'li yılların başlarına ait olan ilk örneklerin ilk sırasında yer alır. Bunların hemen yanıbaşında anılması gereken 

bir önemli yapı Fransız mimar Fernand 
Pouillon'un Cezayir'in Alger kentinde 1934 
tarihinde inşa ettiği Climat de France konut bloğudur. Eğitimini Paris Güzel Sanatlar Okulu'nda yapmış olan Fransız-Faslı mimar Jean-François Zevaco'nun kendi ülkesinde, Casablanca”da inşa ettiği Casablanca 
Pavyonu ve yine Le Corbusier'nin 1954 
yapım tarihli ünlü Ronchamp Notre Dame du Haut Kilisesi ile Paris yakınındaki Jaoul Evleri 1950lerin başlarında inşa edilmiş olan önemli Brütalist yapılardır. 

Le Corbusier'nin Hindistan'daki ikinci yapısı olan Ahmedabad'daki 1956 tarihli Shodan Villası'nı da bunlara eklemek gerekir. 


Louis Kahn'ın New Jersey'deki Trenton Hamamı yapısı ile Philadelphia*daki Richards Laboratuvar Binası Brütalist mimarlığın yaygınlaşmasında hem örnek hem söylem açısından etkili olan iki başka önemli öncü uygulamadır. Böylece Brütalizm'in kavramları ve örnekleri bir Avrupa üretimi olmaktan çıkarak yavaş yavaş evrensel yaygınlık kazanmaya başlamaktadır. Le Corbusier'nin yanısıra bir başka büyük ustanın, Louis Kahn'ın da ilk önemli ürünlerini Brütalist çizgide vermesi akımın güncelliğini ve etkisini 


destekleyecektir. Bu coğrafi yayılma 

içinde Kenzo Tange'nin 1958 tarihli Kagawa Vilayet Kompleksi ile verdiği güçlü örnek kısa süre içinde modern mimarlığın ve Brütalist uygulamaların önemli bir merkezi haline gelecek olan Japonya'nın da listeye katılmasının ilk önemli işaretidir. Brütalizm'in bu ilk on yıllık döneminin diğer önemli uygulamaları arasında Macar asıllı Marcel Breuer ile Fransız mimar Bernard Zehfruss'ün birlikte tasarladıkları Paris”teki UNESCO binası, Andre Wogenscky'nin Chupin Evi ve coğrafi dağılımı daha da genişletecek olan İsviçreli Atelier 3 grubunun Motier Evi, İtalyan BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti 
ve Rogers) grubunun Milano'daki 1958 
tarihli Torre Velasca Kulesi, Danimarkalı Jsrn Utzon'un Helsingor'daki Kingo Evleri ile Team 10 grubu üyesi Hollandalı Aldo Van Eyck'in Amsterdam'daki Yetimler 
Okulu binası da sayılabilir. Team 10 

üyesi olan Hollandalı Van den Broek ve Bakema ikilisinin parçalı ve küçük ölçekli yapılarını da bu arada anmak doğru olur. 
Breuer Brütalist literatüre katkısını 193 8- 
1961 tarihini taşıyan Paris ve La Gaude 
(Nice) IBM Merkezleri ile sürdürmüştür. 
Akımın Türkiye'deki iki öncü uygulaması olan Tekeli-Sisa-Hepgüler üçlüsünün İstanbul Manifaturacılar Çarşısı ile Turgut Cansever'in Karatepe Saçakları'nın her ikisinin de 1958 tarihli olduğunu, hem 


Brütalizm akımının hızla kazandığı coğrafi yaygınlık bağlamında hem de dönemin Türkiye mimarlığındaki güncelliğin işareti olarak belirtelim. Manifaturacılar Çarşısı 

ağ yapı anlayışındaki örüntüsüyle örnekleri Hollanda uygulamalarında özellikle görülen parçalı küçük blok mimarisinin Türkiye'deki ilk uygulamasıdır. 


Brütalizm'in bu ilk döneminin düşünce ve mimari üretimine bakıldığında Ortodoks modernist anlayışa ve onun Uluslararası Üslup uygulamasına karşı olma konusunda birleşen ancak ilke ve mimari ifade olarak birbirinden ayrılan iki belirgin tavır görünür. Bunlardan ilki Le Corbusier'nin dönem yapılarında ortaya çıkan, sonraki uygulamalarında da geçerliliğini büyük ölçüde koruyan, temelde çıplak beton estetiğinin ve bunun yarattığı şiirselliğin egemen olduğu bir Brütalizm'dir. İkincisi Team 10 grubu üyelerinden Alison Smithson'ın editörlüğünü yaptığı ve ilk 
kez 1962 yılında yayımlanan Team 10 
Primer adlı manifestosunda ortaya konan ilkeler ışığında ve özellikle Peter ve Alison Smithson”ın tasarladıkları bazı yapılarda somutlaşan mimarlık anlayışıdır. İlk tavır mimarlık çevrelerinde ve mimarlık basınında genel olarak “Brütalizm” ya da “Brütalist Mimarlık” olarak tanımlanırken ikincisi, Reyner Banham tarafından “Yeni Brütalizm” olarak adlandırılmıştır?. 


Ancak tanınmış mimarlık kuramcısı “Yeni Brütalizm” ifadesini ilk kullanan kişi de değildir. Aynı ifadeyi İsveçli mimar Hans Asplund (İsveççe Nybrutalism olarak), mimarlar Bengt Edman ve Lennart Holm'un Uppsala*da 1950 tarihinde inşa etmiş oldukları Göth Villası hakkında aynı tarihli bir eleştiri yazısında kullanmıştır3. 


Le Corbusier Brütalizm'i çıplak betonun ahşap kalıpla dökülen, bu teknolojinin tüm incelmemişliğini, kabalığını, hatalarını ve imalat izlerini taşıyan, estetiğini 

bu kabalıktan ve “doğallıktan” alan yaklaşımdır. Betonun bu kaba estetiği dönem eleştirmenleri -örneğin Giedion- tarafından onaylandığı gibi Le Corbusier de metinlerinde bunun doğruluğuna ve şiirselliğine atıf yapmıştır. Bu kaba beton yüzeyler ve elemanlar güçlüdür, çoğu 

kez büyük boyutludur, etkilidir; bundan kaynaklanan güçlerini ve şiirselliklerini duyururlar. Kalıp izlerini, imalat özelliklerini taşıyan beton yüzeyin ışık etkisi altındaki ifadesi bu şiirselliğin önemli bir bileşenidir. 
Betonun kalıp tekniğine bağlı olarak alabildiği biçim özellikleri içinde düz veya eğrilikli formlar, kütle parçaları, elemanlar yapıda kendi güçlü ifadelerini oluştururlar. 
Marsilya Bloğu'nun dev ayakları, bunların üstündeki döşemenin kiriş ve nervürleri, yapının terasındaki “süper-strüktür” olarak adlandırılan heykelsi tektonik elemanlar 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-bacalar veya ikincil yapılar,- dini yapılarda görüldüğü üzere haç, sunak, kürsü vb. 

bazı simgesel öğeler, yapı dış kütlesinde, Ronchamp ve La Tourette örneklerindeki gibi bazen yapı içinde bu şiirsel ifadeye katılırlar. Çıplak beton yüzey bazen 

kalıbın izlerini doğrudan taşır; bazen üzeri ek işlemlerle işlenir, taraklanır, tekstür farklılıkları oluşturulur. Betonun yanında sıvalı yüzeylerin, tuğlanın, doğal taşın ya da beton blokların malzeme repertuvarına katıldığı olur. Bu, Le Corbusier'nin ilk Brütalist dönem yapılarının -Marsilya?daki, Paris'teki, Ronchamp'daki, Hindistan'daki uygulamalarının- dili ve ifadesidir. Bu ifadeyi yukarıda anılan diğer mimarların -Le Corbusier atölyesinden gelme Wogenscky'nin, Breuer'in, Tange'ninuygulamalarında da buluyoruz. 


Smithsonlar'ın Hunstanton Okulu binası kendi görüşlerinin ve Yeni Brütalizm anlayışının ilk ve en önemli uygulaması olarak görünüyor. Burada ilk yaklaşımın beton odaklı şiirsel ifadesi yerini malzemenin yine örtülmeden kullanıldığı, ancak beton yerine farklı malzemelerin -çelik taşıyıcı elemanların, sıvasız tuğla duvar örgüsünün, metal doğramanın 

ve camın- işlevsel, yapımsal gereklerin gösterdiği boyut ve biçim sınırları içinde, zorlanmadan, rasyonel ve ekonomik biçimde kullanıldığı yalın bir mimari dil 

ve etik sözkonusudur. Hunstanton Okulu dahil kimi uygulamalarda Mies Van Der Rohe'nin dönem yapılarını daha sade biçim ve ayrıntı nüanslarıyla anımsatan bu mimari estetize edilmemiş, günlük yaşamın sıradan dünyasına bağlı bir etik anlayışı benimser; içlerinde Reyner Banham'”ın da bulunduğu kimi kuramcılara göre bu yaklaşım anti-estetik hatta anti-mimaridir?, Dış biçimdeki tavır iç mekanda da devam eder; yüzeyler, elemanlar çıplak bırakılır; tesisat elemanları ve donatılar -lavabo giderleri vb.- açıkta, ortadadır. Geçicilik, sadelik, savaş sonrasının yoksulluk ortamında azla, işlevsel olanla yetinme ve ekonomi esastır. Dönemin özellikle İngiltere, Hollanda, kısmen İtalya uygulamalarında da izleri görülen bu yaklaşımın yine de Smithsonlar'ın okulunda olduğu gibi bütünlük içinde tamamlanmış örnek sayısı sınırlıdır; ilkinin, Le Corbusier Brütalizm'inin evrensel yaygınlaşması burada aynı bütünsellik çerçevesinde görülmez. Etkileri daha çok kavramsal düzeyde, farklı genel yaklaşımlara bağlı olarak uygulanan ayrıntılar düzeyinde kalmıştır. 


Brütalizm'in 30 yıllık gelişmesi içinde bu iki temel yaklaşımın belirli özelliklerini içeren, ancak onların bütünsel dünyalarının dışında kalan birçok uygulama bazı 


kuramcılar tarafından “Üçüncü Brütalizm” olarak da adlandırılmıştır. Etkisini ve yaygınlaşmasını daha geniş ölçüde sonraki dönemlerde gösteren bu kategoride sınırları belirlemek ve etiketlemek daha zor, sözkonusu sınırlar bazen muğlak, etkiler çeşitlidir'. Ama kategori kalıplarına takılmadan, ilk on yıl içinde üretimde bulunmuş ve belirli farklılaşmaların işaretini vermiş olan birkaç isme ve ürüne de değinmek gerekiyor. Bunların başında Louis Kahn gelmektedir. 


Kahı'ın ilk önemli uygulaması olan 1934- 
1959 yılları arasında inşa edilen Trenton 
Hamamı'nda örneklediği mimari ilkeleri, bunun hemen ardından 1939 yılında tamamlanan Philadelphia”daki Richards Laboratuvar binası gibi daha büyük ölçekli ve kompleks bir yapıda bütünlük kazanmış ve Brütalist yaklaşımın önemli ve etkili bir örneğini vermiştir. Trenton Hamamı'nda düşey taşıyıcı ayakların ve bunların taşıdığı örtülerin net ayrımına dayalı tektonik ve mekansal dil, Richards Laboratuvarı'nda Kahn'ın ünlü “Hizmet Eden Mekan - Hizmet Alan Mekan” ve “Kalın Duvar” ilkelerinin okunurluk kazandığı, işlevsel yapı bölümlerinin ve elemanlarının kütle biçimlenmesini plan düzeyinde ve dış algıda belirlediği bir bütünlüğe kavuşur. Taşıyıcı elemanlar, tesisat şaftları, merdivenler gibi hizmet veren düşey öğeler sağır ve bütünlüğü olan büyük boyutlu yüzeyleri ile; işlevsel bölümler ise daha küçük ölçekli, parçalı ve artiküle kimlikleriyle yapının iç ve 

dış ifade dünyasını oluşturur. Az sayıda örtülmemiş malzeme bu mimari dilde de brütal kimliklerini öne çıkarır: Çıplak beton, tuğla ve zeminde doğal taş kaplama. 
Bunlar, ahşabın da eklenmesiyle daha 


sonraki Kahn vokabülerinin ve Kahn Brütalizm'inin ana malzemeleri olacaktır. 
Le Corbusier Brütalizm'ini daha sade, denetimli ve şiirsellik boyutunun daha 

çok ayrıntılara indirgenmiş düzeyde uygulayan Breuer ve Tange yapılarında beton kullanımı da daha ince, kullanılan çelik kalıp teknolojisinin verdiği yapım kalitesi çok daha hassas, buna bağlı olarak yüzeyler temiz, çizgilerin geometrisi keskin, ifade nettir. Bunda mimari yaklaşımın ve kalıp teknolojisinin olduğu kadar tasarıma katılan mühendislerin de katkısı vardır. 
Örneğin Breuer'in Zehfruss ile birlikte tasarladığı UNESCO binasının taşıyıcı sistem tasarımını yapan Pier Luigi Nervi'dir. 
ABD'deki erken Brütalist örneklerinden olan Dartmouth Koleji yapılarında da katkısı bulunan Nervi”den söz ederken, Brütalist mimarinin gelişmesinde 

dönemin ve öncesinin büyük strüktür tasarımcılarının katkısını hatırlamakta da yarar vardır. 5Oler öncesinin büyük açıklıklı köprü, viyadük, baraj gibi mühendislik yapılarından başlayarak betonarmenin inşai ve estetik ifade gücünü gösteren örneklerin savaş sonrasının mimari arayışlarını etkilememesi mümkün değildi. Buna 

50ler sonrasında ürün veren çok sayıda büyük strüktür tasarımcısının katkısını 

da eklemek gerekir. Nervi'nin yanısıra İspanyol Eduardo Torroja, Meksikalı Felix Candela ve Rus kökenli Maciej Nowicki betonarme strüktürler konusundaki üretimleriyle bu tasarımcıların başında gelmektedir. Bunlara, yenilikçi metal strüktür araştırma ve uygulamalarıyla Konrad Wachsmann ve Buckminster Fuller'i, Louis Kahn ile de çalışmış bulunan ve kuramsal strüktür araştırmalarında öncü bir isim olan Robert Le Ricolais'yi eklemek gerekir. Mühendislik ve strüktür, 


5 Casa Sperimentale, Fregene, İtalya, yak. 

1960. Mimarlar: Giuseppe & Rainaldo Perugini 

* Uga De Paisant (Fotoğraf: ©Oliver Astrologo / oliverastrologo.com). 

6 Hac Kilisesi, Neviges, Almanya, 1963. Mimar: 
Gottfried Böhm (Fotoğraf: seier--seier / CC BY 2.0). 
7 Oita Vilayet Kitaplığı, Niagemachi, Japonya, 
1964-1966. Mimar: Arata Isozaki (Fotoğraf: Kenta Mabuchi / CC BY-SA 2.0). 

8 Berlin Merkez Veterinerlik Laboratuvarı 
(Mausenbunker), Berlin, Almanya, 1967-1981. 
Mimarlar: Gerd Hanska, Kurt Schmersow (Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0). 


hatta uzay teknolojisi araştırmaları, Brütalizm ile ortak zemini paylaşan mimari yaklaşımların ve Archigram önerileri gibi ütopyaların 1960'lar sonrasında gelişecek olan tasarımlarının da itici gücü olmuştur. 
Mühendislik tasarımlarının ve mühendislik yapılarının Brütalist anlayışa olan katkısı bağlamında başka ve ikincil yapıların 

-su ve gözlem kulelerinin, havalandırma bacalarının, koruganların, giderek beton heykellerin- verdiği örneği de hatırlamak gerekir. Bunlardan bazıları Brütalizm'in geliştiği birkaç onyıl içinde kendi başlarına önemli uygulamaların konusu olmuştur. 
Fransız kaynakları dışında modern mimarlık ile ilgili uluslararası literatürde adına yaygın olarak değinilmeyen Fernand Pouillon'un Brütalist mimarlık örnekleri arasında da adı pek anılmayan yukarıda değindiğimiz Climat de France yapısının tüm bu farklılıklar içinde ayrı ve kanımca önemli yeri vardır. Sıvanmamış beton yüzeylerin düz, yabanıl sürekliliği, içinde açılan deliklerin özgün farklılaşması, yapının arazi ile olan ilişkisindeki sertlik ve haşinlik, şemasının ve geometrisinin katılığı ve netliği yanında programından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal içeriği bu özgün uygulamayı dönem Brütalizm'inin birçok düşüncesiyle buluşturmaktadır. Biçimsel ifade olarak değil ama ölçek ve “tavır” 
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9 Kutsal Haç Kilisesi, 
Schur, İsviçre, 1969 Mimar: Walter Förderer (Wikimedia 

Commons / CC BY-SA 3.0). 
10 St. Nicolas Kilisesi, 
Hör&mence, İsviçre, 1971. 
Mimar: Walter Förderer 
(Fotoğraf: ©Trevor Patt). 


olarak Le Corbusier'nin Marsilya Bloğu 

ve La Tourette manastırı ile ve her ikisinin de tarihsel ve genetik belleğinde mevcut olan manastır şemaları ya da Phalanstöre, Familistöre gibi ütopik sosyalist konut siteleri deneyimi ile, giderek cephe ifadesi açısından içinde yer aldığı Alger ve Cezayir bağlamı ile ilişkileri ayrıca dikkat çekicidir. 
Sonraki yıllarda Paris çevresinde de önemli konut projeleri üretecek olan Pouillon'un Fransa?daki önemli bir ilk uygulamasının, Marsilya'da Le Corbusier yapısının yakınında, eski liman Vieux Port civarında yer alan büyük konut bloğu olduğunu da anımsayalım. 


Yaygınlaşma: 1960'lar 

Brütalist mimarlık uygulamalarının ilk 

on yıllık döneminin sonu olan 1959, CIAM?'ın da son toplantısı olan Otterloo Kongresi'nin ardından dağıldığı ve Team 10un kurulduğu tarihe tekabül eder. 
Brütalizm terminoloji olarak bu ilk onyıl içinde yerleşmiş ve mimarlık ortamında kullanılmaya başlamıştı. Banham'ın ünlü “New Brutalism” makalesinin Architectural 


Review'daki yayımlanma tarihi de 195 5'tir6, 


Brütalizm'in başka tasarımcılara da ilham veren öncü mimarlarının başında gelen Le Corbusier 1960 yılında Brütalist örnek olarak çok etkili olacak bir başka önemli yapıt verir: Fransa'da, Eveux'deki 

La Tourette manastırı, sert çizgileri, arazi ile kurduğu gerilimli ilişkiler, kütlenin ve bir Brütalist başyapıt olarak mimarlık literatüründe yerini alacaktır. Marsilya 


Bloğu'nun çatı strüktürleri ve Ronchamp Kilisesi'nin bazı ikincil elemanlarında olduğu gibi bu projede de yapının dini aidiyetine bağlı bazı simgesel öğelerin tektoniğe dönüşmesindeki heykelsilik, çıplak betonun ifade gücünü ortaya çıkarmaktadır. Avlulu dikdörtgen prizması yapının katı geometrik kütlesinin topografya ile kurduğu sert ilişki Brütalist estetiğin içerdiği dramatik boyutu güçlendirmektedir. Bu güçlü dramatik ilişki, ilk dönemin önemli örnekleri arasında adı geçen Fernand Pouillon'un Climat de France bloğundaki tavrı akla getiriyor. La Tourette manastırının dış cephesinde beton perdeler, bu perdelerin taşıdığı grenli beton petek “loggia”lar bölümü ile ara katlardaki camlı yüzeyler ve bunların önündeki ince beton koloncukların meydana getirdiği farklılık, yapının sert Brütalist ifadesi içinde küçük ölçekli farklılıklar ve şiirsel tatlar katar. 
Beton koloncukların oluşturduğu cephe ritminin müzikal ifadesinde, ekipte yer 

alan mimar -matematikçi- müzisyen lannis Xenakis'in katkısını belirtmek gerekir. 


Kuzey Afrikalı ya da bu ülkelere yerleşik Fransız kökenli mimarların Le Corbusier esinli uygulamaları 6O'lı yılların Brütalist edebiyatı içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bunlar arasında Fransız Emile Duhon'un Agadir Belediye Binası ile Jean-François Zevaco'nun Ouerzazade Eğitim Fakültesi 1960'ların başlarında Fas'ta gerçekleştirilmiş iki dikkate değer yapıdır. 
Bu Afrika projelerine 1965 yılında yine Zevaco'nun Rabattaki Ulusal Kalkınma WW Bankası ile Roland Simounet'nin aynı tarihli Madagaskar Antananarivo'daki 


Öğrenci Konutları katılır. Afrika 

projeleri malzeme kullanımının, kütle eklemlenmesinin, iklim koşullarıyla ilişkili olan avlulu morfolojilerin ve mimari öğelerin okunaklı oluşumuna bağlı Brütalist ifadelerin yanısıra belirli bir yerel karaktere de sahiptir. Bu, biçimsel duyarlılıkların ötesinde ayrıntı ve biçimde de malzeme, örüntü, iklimsel verilere dikkat gibi boyutlar içerir. 


İsviçre'de Atelier 5*ın Brütalist uygulamaları bir dizi konut yapısı ile devam eder. 
Bunlardan Bern yakınındaki 1961 tarihli Siedlung Halen teras evler topluluğu grubun belki en tanımış yapısıdır. Atelier 5 özellikle bu uygulamada teras evler morfolojisinin özünde varolan kütle parçalanmasının ötesinde farklı doku etkileri aramadan düzgün beton yüzeylerin şiirsel ifade gücünü kullanmayı yeğlemiştir. İsviçre mimarisinin genel özelliği olan bu rasyonel ve “klinik” titizlik Halen Konutları'nda, beton teras 

ev türünün daha geç bir örneğini, Tadao Ando'nun yüzyıl sonunda gerçekleştireceği Rokko Konutları'nı da haber vermektedir. 


196lar Brütalizm'inin önemli bir deneyimi İsrail'de yaşanmıştır. Zvi Hecker'in, Alfred Neumann ve Eldar Sharon ile birlikte gerçekleştirilen 1961-1966 tarihli Ramat-Gan ve Dubiner apartmanları ile Bat 

Yam Belediye Binası, grubun 196'ların başındaki önemli uygulamalarıdır. Dubiner Apartmanı'nın heykelsi kütlesi, Bat Yam projesindeki birer özerk heykel kimliği kazanmış olan geometrik brüt beton teras strüktürleri Hecker-Neumann-Sharon mimarisinin özgün plastik gücünü ortaya koyan tektonik ifadelerdir. Bu ifadeler gruptan özellikle Hecker açısından onu hem Le Corbusier geleneğine bağlayan hem de özgül farklılığını ortaya koyan bir özellik gösterir. Hecker, geometri esaslı bu ifade arayışını daha sonraki yıllarda kendisini Metabolist arayışlarla buluşturacak olan projelerinde sürdürecektir. 


1960'ların başında Brütalist repertuvarın bir başka başyapıtı ABDde inşa edilecektir. 
Paul Rudolph'un Yale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası, güçlü kütlesi, büyük boyutlu ve tekstürlü brüt beton düşey taşıyıcıları, masif ve geçirgen yapısal elemanların birbirinden net olarak ayrıştığı eklemlenmiş cephe düzeni, Brütalist ifadenin galerili orta hol çevresindeki açık stüdyo mekanlarında da sürmesi ile akımın ikon yapılarından biri olacaktı. Bu yapı Kahn'ın Philadelphia”daki laboratuvar yapısı ile de dış ifade ortaklıkları taşır. Ancak taşıyıcı öğelerin ifadesi dışında Kahn'ın mimari vokabülerinin kimi ilkeleri, örneğin 

servis veren - servis alan mekanlar ayrımı 


Rudolph mimarisinde o denli belirgin değildir. Rudolph'ün Yale binası ile eşzamanlı bir başka önemli yapıtı Florida-Jacksonville'deki ünlü Milam Villası'dır. 
Cephe kurgusu ile Le Corbusier'nin Shodan Evi ile benzerlikler içeren yapı, sıvalı beyaz yüzeylerinin dekompoze edilişi ve mimari elemanların özerk biçimlenişi ile Brütalist estetiğin özgün ve ifade olarak “incelmiş” bir örneğidir. 


Brütalist yapıların küresel coğrafyanın farklı köşelerindeki yaygınlaşmasının örnekleri değişik ülkelerdeki uygulamalarla tüm 

6O'lı yıllar boyunca sürer. Japonya bu dönemde bu mimarinin önemli bir deneyim alanıdır. Le Corbusier ile çalışmış bulunan 
Kunio Mayekawa'nın Tokyo'daki 1961 


tarihli Bunka Kaikan Kültür Merkezi, 

geniş ve eğrilikli beton saçağı, yatay ve anıtsal kütlesi ile etkili bir yapıdır. Japon Brütalizm”i, yer yer Metabolizm ile iç içe geçmiş olarak tüm 60lar boyunca canlılığını korur. Kenzo Tange'nin gerçekleşmemiş Tokyo Tsujiki Bölgesi Projesi Brütalizm-Metabolizm ilişkilerinin büyük ölçekli bir laboratuvarıdır. Tange bu laboratuvar deneyimini yine uygulanmamış olan Üsküp Deprem Sonrası Planlama çalışmasında da sürdürür. Tange'nin 6Oların başındaki bir başka Brütalist uygulaması 1963 tarihli Nitchinan Kültür Merkezi'dir. Bu yılların Japon uygulamaları içinde Arata İsozaki'nin 1964-1966 yıllarında inşa edilen Oita Vilayet Kitaplığı yapısı, heykelsi brüt beton profilleri, cepheden fırlayan kare kesitli 


beton havalandırma elemanları ile dönem Brütalizm'inin etkili bir uygulaması olarak dikkat çeker. Bu yapıda yapısal ve işlevsel elemanların bina bütünü içinde özerk kimlik kazanmasının çarpıcı bir örneği görülür. 
Aynı özerk tavrın en etkili yapılarından biri, Kenzo Tange'nin 1966 tarihli Yamanashi Kongre ve Kültür Merkezidir. Bu yapıda Louis Kahn'ın “hizmet eden mekan - hizmet alan mekan” ayrımı Metabolist yaklaşım çerçevesinde çok ileri bir düzeye taşınmış, yapının farklı katlardaki farklı bölümleri prizmatik kütleler halinde büyük boyutlu dairesel sirkülasyon kulelerine asılmıştır. Bu kütleler arasında geniş boşluklar bulunur. 
Beton kütlenin plastisitesi ifade açısından belirli bir şiddet boyutu içerir; haşindir, güçlüdür, çevre içinde baskındır. Tange 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aynı heykelsi ifadenin bir başka örneğini tek dairesel şafta asılı az sayıda konsol kütle ile Tokyo'da yine 1966 tarihinde inşa ettiği Shizuoka Basın ve İletişim Merkezi'nde verir. 


Team 10 grubunun üyelerinden Giancarlo de Carlo'nun Urbino Üniversitesi 

projesi, özel olarak da kampüs içindeki öğrenci yurtları çıplak beton ve tuğla yüzeyleri, teraslı morfolojinin küçük ölçekli kütleleri, kütleler arasındaki geçişleriyle, Team 10 ilkelerine yakın duran işlevselci Brütalizm'in İtalya”daki öncü örneklerinden biridir. Ancak bu ülkede Brütalist mimarinin biçimsel 

ifade açısından daha çarpıcı örnekleri bulunmaktadır. Lucio Passarelli'nin Roma Via Calabria'daki 1964 tarihli Çok İşlevli Yapısı, Perugini ve Paisant'ın Fregene'deki deneysel konutu Casa Sperimentale ve Aldo Loris Rossi?nin Napoli?deki Liman İdaresi Binası bunların başında gelir. 


Passarelli'nin Via Calabria binası iki farklı işlevi -büro ve konutu- aynı yapıda biraraya getirir. Alt katlardaki bürolar cam yüzeyli sürekli bir prizmatik kütle ile 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ifade bulurken bunun üstündeki konut bölümünün hizası cephe olarak geri çekilmiş, kütle geometrisi de alt kütleden açı olarak farklılaşmıştır. Bu üst yapıda iri kesitli ve profilli beton taşıyıcılar büyük teras boşlukları ve gölgeli ara mekanlar yaratarak dışa fırlar; kapalı mekanlar bunların gerisindedir. Hafif ve ağır malzemenin, cam ve betonun bu alışılmışın dışındaki üst üste geliş biçimi, ağır ve brütal olanın hafif bölümün üstünde bulunması çarpıcı, dinamik, irkiltici ve yabancılaştırıcı bir etkiye sahiptir; saydam alt kütlenin yapının bitişiğindeki tarihi 

sur duvarlarının gabarisini vurgulaması 

ve tuğla sur yüzeyinin camda yansıması yapıya bağlamsallık açısından da ayrıcalıklı bir kimlik katar. 


Casa Sperimentale biçimci, heykelsi, fantezi yüklü bir denemedir. Yapının farklı işlevsel bölümleri kaba hatlı yatay ve düşey beton taşıyıcılar tarafından taşınarak farklı kotlarda, boşlukta asılı biçimde düzenlenmiştir; bu haliyle basit, derme çatma ağaç-evleri anımsatır. Parçalı prizmatik kütleler beton taşıyıcılara 

çelik mafsal elemanları ile bağlanır; bazı 
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11 Oklahoma Mummers Tiyatrosu, Oklahoma, ABD, 
1970. Mimar: John Johansen (Flickr). 

12 Tjentiste Savaş Anıtı, Bosna-Hersek, 1972. Mimar: 
Boydan Boydanovic (Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0). 

13 Nayakin Capsule Tower, Tokyo, Japonya, 1972. 
Mimar: Kisho Kurokawa (Flickr / CC BY 2.0). 

14 Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Tiflis, 
Gürcistan, 1975. Mimarlar: George Chakhava, Zurab Jalaghania (Fotoğraf: Matt Bateman/ CC BY 2.0). 


yerlerde betonarme strüktüre asılır. Kırmızı boyalı metal doğramalar, merdivenler, tesisat elemanları ve havalandırma menfezleri kütle plastisitesi içinde özerk ifade bulmuştur; bu özerk biçimlenme kimi strüktürel elemanlar için de geçerlidir. 
Eklemlenme ve parçalanmanın manyerist bir boyut kazandığı bu deneysel ve ifadeci yapı, dönemin Brütalist estetiğinin ve kütlesel ve mimari organizasyon ilkelerinin inşa edilmiş bir manifestosu niteliği 

taşır. Casa Sperimentale deneyiminin bir 
benzeri, İsviçreli Pierre Zoelly'nin 1964 
yılında Lenzburg'da bir heykel sanatçısı için inşa ettiği Hackler Evi'dir. Evin kendisi dış kütle ve iç mekan algıları açısından öncelikle bir beton heykel olarak tasarlanmıştır. İşlevsel ve yapısal amacını aşan abartılı strüktürel öğeler ana kütleden taşarak bu heykelsi yapıya belirli bir şiddet boyutu da içeren dinamik bir ifade katar. Benzer bir heykelsi ifadeciliği, Aldo Loris Rossi?nin Napoli?deki Liman İdaresi Sosyal Tesis yapısında görüyoruz. 
İşlevsel birimleri barındıran ana kütleden kopuk dairesel taşıyıcılar ve tesisat şaftları, bunları sonlandıran bacalar, cepheye asılı beton dış merdivenler, farklı işlevsel bölümlerin farklı katlarda farklı geometriler ile biçim kazanmaları, cepheye takılı ikincil profiller bu yapıdaki Brütalist Manyerizm'in belirgin öğeleridir. Brütalist mimarinin zaman zaman içerebildiği “kabalık estetiği” ve şiddet öğesi bu örnekte de belirgindir. 


1962 ve 1963 yıllarında üst üste inşa edilen 
birkaç yapı, Brütalist külliyatın başyapıtları arasında farklı mimari kimlikleriyle yerlerini alır. Bunlar kronolojik olarak Louis Kahn'ın Bangladeş Dhaka”daki Sher-a-Bangla Nagar Ulusal Meclis 


Kompleksi (1962-1974), Le Corbusier'nin Hindistan'ın Pencap Eyaleti yeni başkenti Chandigarh*daki Eyalet Meclisi Binası (1963), yine Le Corbusier'nin ABD”deki tek yapısı olan Cambridge'deki Carpenter Center Görsel Sanatlar Merkezi (1963), Gottfried Böhm'ün Almanya Neviges”deki Hac Kilisesi (1963), Kanadalı Kalmann, Mc Kinnell, Knowles grubunun Boston Belediye Binası'dır. Bunlara dönem ortalarının benzer önemdeki Brütalist yapıları olarak Louis Kahn'ın California La Jolla*daki Salk Enstitüsü Kampüsü'nü, 
Moshe Safdie'nin Montreal Habitat 67 
konutlarını ve Walter Förderer'in İsviçre'de Schur'da inşa edilmiş olan Kutsal Haç Kilisesi projesini ekleyebiliriz. 


Kahıvın Sher-a-Bangla Meclis Binası, simgesel kimliğinin, anıtsal ifadesinin, Kahn arkitektoniğinin ve Kahn mekan anlayışının tüm kavramlarını özetlemesinin yanısıra bu arkitektoniğin Brütalist ifadeyle buluşması açısından da net, okunaklı bir metin sunar. İki malzeme -beton ve taş- yapının tüm mimarisini oluşturur. Aralarına doğal taş “damarlar” kazınmış örtüsüz beton yüzeylerin tüm diğer elemanları ikincilleştirerek tektonik ve mekansal bütüne egemen oluşu, boşlukta “uçuşarak” katmanlaşan düz ve eğrisel geometrili beton elemanların bu katmanlaşma ve eklemlenme oyunları, her parçanın hem Kahn düzeninin ve Kahn sentaksının bağıl parçası, hem de kendi başına birer mimari varlık olarak duruşları ve Kahn dünyasının temel bir malzemesi olan ışığın tektonik 

ve arkitektonik bileşenlerle kurduğu 

ilişki Kahn mimarisi açısından bir opus magnum olduğu kadar Brütalist mimari açısından da bir ders metni, özgün bir sentezdir. Kompleksin merkezi öğesi olan Ulusal Meclis Bloğu'nun yanında yer alan kitaplık, lojmanlar ve diğer ek yapılardan 


oluşan grubun tuğla mimarisi, ana bloğun anıtsal gri-beyaz taş-beton kütlesinin yanında aynı Brütalist vokabüler içinde Kahn arkitektoniğinin malzeme farklılığına dayanan tuğla çeşitlemesini sunar. Bu yapılar topluluğu mimarın 1974?de Hindistan'da inşa edeceği Indian Institute of Management projesinin mimari dilini de haber vermektedir. 


Le Corbusier'nin yukarıda adı geçen 

iki yapısı da modernizmin öncü 

ustasının Marsilya Bloğu?'nda başlattığı şiirsel çıplak beton Brütalizm'ini daha karmaşık çeşitlemeler içinde sürdürür. 
Chandigarh*daki büyük boyutlu eğrisel saçak, kolonat ve beton petek duvar elemanları, iç mekandaki dairesel kolon dizileri ve rampalar, güçlü ve yer yer boşluklu beton perdelerle taşınarak dışa doğru uzanan büyük boyutlu heykelsi revak, çıplak betonun ifade gücüne dayalı Brütalist anıtsallığın ifadeleridir. Le Corbusier'nin meclis binası, benzer bir coğrafi ve mekansal bağlam içinde yer alan ve benzer bir işlevsel içeriği olan Kahn yapısından farklı özellikler taşır. İki benzer işlevsel ve simgesel içerikli yapı birbirine yakın kültürel ve coğrafi ortamlarda ve her ikisi de birer yapay su kütlesi üstünde yükselirken Kahn'ın yapısı merkezi şemanın tüm geometrik kesinliğini artiküle edilmiş ve katmanlaşmış kütlenin dış ifadesine taşır; buna karşılık temelde yine merkezi bir mekan kurgusu bulunan Chandigarh Meclis Binası farklı cephelerde farklı ifadeler kazanarak değişik yönlerdeki her bir cepheye özerk kimlik verir. Le Corbusier'nin aynı dönemde inşa edilmiş bulunan ABD'deki Carpenter Center'de ise bu özerk cephe anlayışı gerek yapı ile çevre yol ve bahçe mekanları arasında gerekse yapı içinden geçen yollar boyunca oluşan değişken algılarla daha da dinamik bir nitelik kazanır. 


Böhm'ün Hac Kilisesi tek malzeme olarak kullanılan brüt betonun dış kütlede ve iç mekanda kazandığı dramatik düzey ile 

dini yapılarda bu malzemenin ulaşabileceği ifade gücünün bir başka doruğunu verir. 
Böhm mimarisinin asli bir öğesi olan “gotik ruh” bu yapıda da hem dış kütle hem iç mekan etkisinde mimariye yön vermektedir. 
Dışta, piramidal kütle geometrisi içinde büyük boyutlu beton yüzeylerin heykelsi kimlikleri kırılmalar, ışıklık kulesi, haç gibi daha küçük ölçekli öğelerle zenginleşir; içte ise bu kırılmalar mekana çok daha parçalı ve dramatize edilmiş biçimde yansır. İç mekanda, dışta görülmeyen düşey taşıyıcılar ve geometrik farklılaşmalar, bunların yanında ışığın etkisi çok daha artiküle edilmiş bir mimari ortam sunar; düşey ve sürekli doğrama kayıtları beton eleman ve yüzeylerin oluşturduğu gotik ortam ruhuna katılır. Böhm'ün bu Brütalist Yeni-Gotik yorumu onun bir başka Alman kentinde, Bamberg'de inşa edeceği belediye binasında da devam edecektir. 


İsviçreli Walter Förderer'in Basel'de inşa ettiği Schur Kutsal Haç Kilisesi beton mimarisinin heykelimsi ifade gücünün bir başka uç örneğidir. Yine dış kütle ve iç mekanda tek malzeme olarak kullanılan beton, parçalanmış yüzeyler, cephe parçaları arasındaki boşluklar, büyük boyutlu, 

kaba, haşin görünümlü simgesel elemanlar (haç gibi) ile güçlü bir plastik ve dramatik ifade gücü kazanır. Yapının kayaya yontulmuş monolitik ve hayli kaba heykel görünümünde güçlü bir ekspresyonist ifade bulunur; bu ifade iç mekanda da duyulur. 
Bu ifade ile modern dışavurumculuğun ünlü yapıtlarıyla, örneğin Ludwig Mies Van Der Rohe'nin 1926 tarihli Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg anıtı ile ilişkiler kurmak mümkündür. Bu yapı, mimarın aynı dönemde Hör&mence'da inşa ettiği 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ve benzer mimari ifade özellikleri taşıyan St. Nicolas Kilisesi ile birlikte Brütalizm-Ekspresyonizm ilişkilerinin tartışılması açısından da özel bir değer taşır. 


Kallmann-Mc Kinnell-Knowles grubunun Boston Belediye Binası Brütalist literatürün birçok başka mimara ilham vermiş bulunan bir tür prototip yapısı olmuştur. Yapı, eğimli bir arsada yer alan avlulu bir dikdörtgen bloktur. Yapının üst büro katları küçük konsollarla birbiri üstünden taşarak her bir katta daha ileri çıkar. Düşey koloncukların oluşturduğu beton pencere silmeleri üst kat cephesine eş aralıklı bir ritim verir. Büro kullanımı dışındaki işlevleri ve ortak alanları barındıran alt katlar bu sürekli ritim ve ölçekten ayrılan doluluk-boşluk ilişkileri içinde, aralarında farklılıklar bulunan eklemli, irili ufaklı, parçalanmış kütleler meydana getirir. Tüm yapıda kullanılan malzeme yine çıplak betondur. Genel şema ve kütle kurgusu açısından Le Corbusier'nin La Tourette manastırı ile uzak ortaklıklar taşıyan yapının üst katlar köşe profilleri, beton kiriş ve döşemelerin organizasyonu ve detay anlayışı Tange'nin 1958 tarihli Kagawa Vilayet Binası'ndaki köşe çözümünü de yakından anımsatır. 


Kahr'ın Salk Enstitüsü okyanusa yüksekten bakan arazi içinde bir akropolisi anımsatan konumu, yalnızlığı, arazi ve çevre ile kurduğu ilişki, arı mimarinin soyut dili gibi özellikler ve bu özelliklere bağlı şiirselliğinin ötesinde, beton, ahşap ve zeminde doğal taştan oluşan malzeme seçimi ve kütle parçalanması açısından arınmış bir Brütalist ifade taşır. Burada, kütlelerde farklı katlar ve bloklar arasındaki gölgeli boşluklar ile çıplak beton ve doğal rengini, dokusunu koruyan ahşap cephe yüzeylerinde iki malzeme arasındaki farklılık önem 


kazanır. İşlevsel ve yapımsal elemanların özerkleşmesi gibi bir Brütalist biçimlenme yöntemi dış cephe ifadesi ve ara/iç mekanlar kadar plan organizasyonunda da kendisini gösterir. Yerleşme kararlarında da etkili olmuş bulunan Meksikalı mimar Luis Barrâgan tasarımı olan bitkisiz peyzajın doğal taş malzemeye dayalı yalınlığı anıtsal Brütalist ifadeyi güçlendirir. 


Habitat 67 savaş sonrası mimarlığının en etkili yapılarından biridir. Konut birimlerini oluşturan ve önceden hazırlanarak imal edilmiş dikdörtgen prizması beton hücreler, bu üç boyutlu strüktürde konut öbekleri arasında büyük boyutlu boşluklar bırakarak farklı konumlarda ve farklı hiza ilişkileri içinde üst üste ve yan yana getirilerek monte edilmiştir. Bunlardan bazıları büyük boyutlu konsollar yaparak ileri çıkar. 

Dış cephelerde algılanmayan ancak iç boşluklarda görünürlük kazanan çıplak beton merdiven ve asansör şaftları ile büyük perde kolonlar bu üç boyutlu örüntünün taşıyıcılarıdır. Bu elemanlar boşlukta asılı üst katların altından süzülen büyük boyutlu boşluk mekanlarında önemli düşey tektonik öğeler olarak etkili vurgular yaratır. Bu morfolojinin oluşturduğu teraslı yerleşme yerel Akdeniz mimarilerinin, Santorini 

gibi Fge yerleşmelerinin özgün dokusunu anımsatır. Genel morfolojinin parçalı 

ve girift yapısı, pencere boşluklarıyla ve teras parapetlerindeki yırtılmalarla daha 

da güçlenir; ölçek küçülür, eklemlenme devam eder. Boşlukta asılı bir yapay topografya simülasyonu oluşturan bu 

yapı, kazandığı beton heykel ifadesiyle Brütalist ve Metabolist mimariler için bir prototip ve ikonik örnek değeri kazanmıştır. 
Daha sonraki yıllarda gerçekleştirilecek kimi Metabolist örnekler: Zvi Hecker'in Kudüs'teki Ramot Polin yerleşmesi ya 


15 Baysvaerd Kilisesi, Bagsvaerd, Danimarka, 
1976. Mimar: Jarn Utzon (Fotoğraf: Erik Christensen/CC BY-SA 3.0). 

16 Kutsal Teslis Kilisesi, Viyana, Avusturya, 1976. 
Mimar: Fritz Wotruba (Fotoğraf: Thomas LedI/ 

CC BY-SA 3.0). 


da Piet Blom'un Rotterdam'daki kent mekanı üstünde asılı Kubuswoning (Küp Evler) grubu Habitat 67 etkileri taşıyan uygulamalardır. Habitat morfolojisinin etkilerini Chakhava-Jalaghania ikilisinin Tiflisteki Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı binasında, Venezuela”daki Arbol para Vivir konutlarında ve yıllar sonra OMA grubunun Singapur'da inşa ettiği The Interlace konut topluluğu gibi farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda uygulanmış projelerde görüyoruz. 


Yukarıdaki önemli uygulamaların dışında merkez ülkelerinde 1960-1970 yılları arasında üretilen Brütalist örnekler arasında İngiltere'de James Stirling'in Cambridge Üniversitesi Tarih Fakültesi Kitaplığı'nı, Denys Lasdun'un Londra'daki Ulusal Tiyatro binası ile East Anglia Üniversitesi yapılarını, yine Londra'da Hugh Casson'un Londra Hayvanat Bahçesi Filler ve Gergedanlar Pavyonu'nu, ABD'de Marcel Breuer'in New York'taki Whitney Müzesi'ni ve Paul Rudolph'un UMass Dartmouth Kitaplığı'nı, Fransa'da Roland Simounet'nin Paris St. Denis mahallesindeki konut grubunu ve Marcel Breuer'in Fransız Alplerindeki Flaine Kayak Merkezi'ni, İsviçre'de yine Marcel Breuer'in Luzern”deki “Kloster Baldegg” Fransisken Rahibeler Manastırı'nı, Almanya'da Werner ve Martina Duttmann'ın Berlin?deki St. Agnes Kilisesi ile Gerd Hanska ve Kurt Schmersow'un Berlin Merkez Veterinerlik Laboratuvarı (Mausenbunker) binasını ilk bakışta saymak mümkündür. Bunlardan Simounet'nin yapısı mimarın Afrika deneyiminden, Madagaskar'da inşa ettiği öğrenci konutlarından izler taşırken, Hanska ve Schmersow'un “Mausenbunker” laboratuvar binası yansıttığı savaş gemisi / korugan / sanayi yapısı estetiği ile dönemin Brütalist uygulamaları içinde özgün bir yere sahiptir. Yapının eğimli ve eğik beton yüzeylerinden fırlayan üçgen lombozlar ve mavi metal havalandırma kanalları olsun, üst terasta geri çekilen küçük strüktürler ve yükselen dairesel bacalar olsun bu anti-mimari etkiyi pekiştiren yapısal öğelerdir. Benzer bir çağrışım imgesi yıllar sonra Renzo Piano'nun Amsterdam'ın doklar bölgesinde inşa edeceği NEMO Bilim Merkezi'nin gemi metaforuna dayalı mimarisinde görülecektir. 


1960'lar İspanya'sını genel ekonomik ortam olarak da dünyanın kültür ve 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mimarlık gündemini belirlemek açısından da merkez olmaktan çok bir çevre ülkesi olarak görmek mümkündür. Ama hangi kategori içinde bakılırsa bakılsın bu ülkede sözkonusu dönemde üretilmiş birkaç özgün Brütalist örnek dikkati çekmektedir. Bunların başlıcaları Ricardo Bofilbin her ikisi de 1968 tarihli olan Calpe'deki La Muralla Roja (Kızıl Duvar) ve Barselona*daki Kafka Kalesi konut blokları ile Francisco Javier Sâenz de Oiza'nın Madrid'deki 1969 tarihli Torre Blancas konut kulesidir. İki Katalan mimarın deneysel sayılabilecek bu yapıları arasında De Oiza'nın yan yana getirilmiş silindirik kulelerden oluşan düşey kuleleri daire geometrisinin ve malzeme olarak çıplak betonun olanaklarını kullanırken BofilPin yapıları kütle parçalarının 

ve renkli sıvalı yüzeylerin boşluklu ve teraslı bir hareketli kompozisyon içinde kurgulanmasına dayanır. De Oiza'nın yapısı büyük gözlem ve su kulelerini anımsatır; büyük boyutlu beton perdelerin taşıdığı dairesel kat bölümleri bazen cesaretli eğrisel konsollar oluşturur. Bofill yapılarındaki üç boyutlu ifade konut bloklarının meydana getirdiği yapay topoğrafya etkisinde ve zengin iç hol mekanlarında, iç-dış mekan ilişkilerinde aranmalıdır. Brütalist ifade malzeme kullanımında değil, işlevsel birimlerin dışavurumunda aranmıştır. 
Güçlü ve boşluklu yapay topografya etkisi yine Safdie'nin Habitat 67””sinin morfolojik yaklaşımını anımsatır. 


Avrupa'da iki Doğu Akdeniz ülkesi Yunanistan ve Türkiye 60'lı yılların Brütalist 


| 


üretiminde yer sahibidir. Yunanistan'da Nicos Valsamakis”in Atina yakınındaki Lanaras Evi (1961-1963) ile Aris Konstantinidis”in yine Atina çevresinde, Anavissos Evi (1962) dönem başının iki önemli uygulamasıdır. Lanaras evinin topografya içinde ileri fırlayan zarif brüt beton konsolu ve ince çelik ayakların taşıdığı yatay saçağı, Anavissos Evi'nin masif ve sıvasız taş duvarların arasında oluşan elemanter mekan kurgusu bu minimalist yapılara Brütalist anlayışları yanısıra yerel bir boyut da katar. Bunlara dönemin sonunda Dimitris ve Suzanna Antonokakis'in 1969 tarihli Distomo Evi katılır. Türkiye'de Doğan Tekeli - Sami Sisa - Metin Hepgülerin Ankara'daki Stad Oteli, 


grubun brüt beton yüksek yapılarının ilkidir. 


Turgut Cansever'in Ertur Yener ile birlikte tasarladığı Ankara Türk Tarih Kurumu yapısı, brüt beton taşıyıcı elemanları, yerel doğal taş cepheleri, iç mekanda betonun yanında ahşabın ve mermerin kullanımı 

ile, kiriş bitimleri, aydınlatma fenerleri gibi bazı strüktürel ve işlevsel elemanların dış ifadede okunurluk kazanması ile ve her şeyden önce kütle artikülasyonu ile Brütalist vokabüleri duyarlı biçimde kullanır. Bunun yanında yapı çevre verilerinden bağlamsal izler taşır. Tarihsel bir çevre içinde, korunan küçük ölçekli bir tarihi yapıyı sararak biçim kazanan Günay Çilingiroğlu - Muhlis Tunca imzalı İstanbul Reklam binası da benzer bağlamsal özelliklerin yanında özellikle kütle ve cephe artikülasyonu, brüt beton eleman ve yüzeylerin ifadesi ve işlevselinşai elemanların vurgulanması ile Brütalist kimliğin belirgin olarak okunduğu bir başka 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önemli dönem yapısıdır. 

Le Corbusier ve Louis Kahn gibi yüzyılın en büyük iki ustasının ürün verdiği Hindistan'da her iki mimarla da çalışmış bulunan Raj Rewal bu dönemde önemli bir uygulamayı gerçekleştirir. Yeni Delhi”deki STC (State Trading Corporation) binası dört büyük şaftın taşıdığı geniş açıklıklı 

ve konsollu döşemeleriyle, büyük boyutlu taşıyıcı kiriş sisteminin cephede oluşturduğu yapısal ifadeyle, katlar arasındaki boşluklarla Tange'nin Yamanashi yapısını uzaktan çağrıştıran büyük ölçekli, etkili 

bir yapıdır. Tange yapısında olduğu gibi Metabolist özelliklerin öne çıktığı yapının kırmızı ve sarı renkli cephe ve kütle profilleri bu büyük boyutlu yapıya yerel bir tat katar. 


Dönemin Brütalist mimarlık uygulamalarına sahne olmaya başlayan bir başka yöre Güney Amerika'dır. Kıta ülkelerinde 1970'li yıllarda daha yaygınlaşacak olan Brütalist yapıların ilk önemli örnekleri, Arjantin'de, Buenos Aires”teki Clorindo Testa imzalı ve 1966 tarihli Londra 

ve Güney Amerika Bankası ile Şili'de, Santiago”daki Vicente Bruna, G. Vijnant, V. Calvo, J. Perelman imzalı Remodelaciön Republica konutlarıdır. Bir köşe parsel üzerinde yer alan Testa binası ince düşey beton perdeler arasındaki perfore cephesi, kavşak noktasında geriye çekilen alt katların üstünde asılı büyük beton konsol kütlesi ile etkili, oldukça haşin, bir ölçüde “dekore edilerek baroklaştırılmış” bir ifadeye sahiptir. Le Corbusier'nin Marsilya Bloğu'nun etkilerini taşıyan prizmatik Remodelaciön Republica konutları 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katlardaki işlevsel farklılaşmaların cepheye yansıması ve çıplak beton cephelerin doluluk boşluk ilişkileri, yatay yırtılmaları ile biçimsel kimlik kazanır. Kıtanın Brütalist deneyimi bir sonraki dönemde gelişerek devam edecektir. 


Çeşitlenme, yeni denemeler, 

Brütalist biçimcilik ve bireşimler: 1970'ler 

1970 tarihli bir yapı birden çok mimari 
tavrın ve aidiyetin temsilcisi olarak 

dikkat çekti. ABD'de John Johansen'in Oklahoma'daki Mummers Tiyatrosu sanayi yapılarını, havaalanı strüktürlerini anımsatan birbirinden kopuk, renkli, dekompoze yapı parçaları, bunları birbirine bağlayan havaalanı körüğü benzeri örtülü rampalar, yatay ve eğimli tesisat kanalları, dış ulaşım köprüleri ile postmodernizmin yaygınlaşmaya başladığı mimarlık dünyasına yeni, neşeli bir soluk getirdi. 
Yapıda boşlukta asılı beton “box”lar sözkonusu metal elemanlarla birbirine 


bağlanmakta, dış mekan bu hafif tektonik öğeler arasından süzülerek çözük, heykelsi bir ortam meydana gelmektedir. Yapı bu özellikleriyle bir yandan Montreal'deki Habitat 67 konutlarını anımsatırken öte yandan kısa süre sonra inşa edilecek olan başkalarını -Paris'teki Pompidou Merkezi'ni ya da Sao Paulo'daki 14 SESC Pompeia'yıgiderek Bernard Tschumi'nin La Villette parkındaki “Folies” strüktürlerini haber vermekteydi. 


1970 yılında bir uluslararası yarışma 
sonucunda inşa edilen Paris'teki Pompidou Kültür Merkezi, 20. yüzyılın ikinci yarısının en olağandışı yapılarından biridir. Yapı teknoloji öncelikli mimari yaklaşımların, Archigram benzeri teknolojik ütopyaların kentsel bir ortamdaki büyük ölçekli bir uygulaması olmasının yanısıra Brütalizm'in temel ilkelerinin beton estetiğine ya da Team 10 yaklaşımlarına bağlı kalınmaksızın uygulanabileceğinin örneğini vermiştir. 
Çelik strüktür, tesisat ve düşey ve eğik 


17 14 SESC Pompeia, Sao Paulo, Brezilya, 1977- 
1982. Mimar: Lina Bo Bardi (Fotoğraf: ©Nelson Kon/ nelsonkon.com.br). 

18 El Arbol para Vivir, Peguiven, Venezuela, 1994 
Mimar: Jos& Fructoso Vivas Vivas / Fruto Vivas (Fotoğraf: ©Cesar Rolando Moreno) 


sirkülasyon elemanları yapının dış ve iç görünümünü oluşturan öğelerdir. Metal malzeme ve bileşim detayları tüm çıplaklığı ile algılanır; cam yüzeyler bunun gerisindedir ve geçirgenlik bu kurgunun içten ve dıştan algılanmasına olanak verir. Tüm işlevsel, inşai ve teknik bileşenlerin organizasyonu, hepsinin kendi başlarına algılanmasına imkan verecek şekilde dekompoze, eklemli bir organizasyon ile sağlanmıştır; bu 

varlık farklı renklerle vurgulanır. Tüm bu organizasyon yapının dikdörtgenler prizması geometrisi sınırları ve kentsel gabarisi 

içinde gerçekleşir. İç mekan kullanım farklılıklarına, değişmeye ve harekete imkan vermek üzere tasarlanmıştır; statik bir yapısal bütün içinde hareket öğesi yapının dışında kurgulanan ve kullanıma bağlı tüm devinimin kent mekanından izlenebildiği saydam mekanik merdivenler ile dış algıya taşınmıştır. Bu yapı, Brütalist ifadenin salt beton ya da doğal malzemelerin gücüne dayanmayabileceğinin ve Brütalist anlayışın kavramsal içeriğinin çok daha geniş malzeme, teknoloji ve ifade sınırları içinde de aranabileceğinin etkili bir göstergesidir. 


Carlo Scarpa'yı bir Brütalist tasarımcı olarak tanımlamak abartılı olur. O, farklı aidiyetleri bulunan, özgünlüğünü her zaman korumuş olan, ayrıca İtalyan kimliğine bağlı kültürel aidiyetleri de taşıyan bir sanatçıdır. 
Ancak 1960'lı yıllarda tasarladığı bazı yapılarda Brütalizm ile özdeşleşen özellikler bulmak zor değildir. Daha önce inşa ettiği yapı ve mekanlarda, örneğin Olivetti Sergileme Salonu'nda da mekanın ünlü merdiveni gibi Brütalist organizasyon ve estetik ilkelerini yansıtan öğeler bulunmakla birlikte, bunların en yoğun ve bütünleşik biçimde yer aldığı proje 1970-1972 tarihlerinde Brion Vega ailesi için inşa ettiği mezarlık kompleksidir. Burada ahşap kalıpla dökülmüş farklı boyutta beton yüzeyler, 

bu yüzeylere özel kalıplarla kazınmış mulajlar, yüzey bitimlerindeki rölyefler ve heykelimsi detaylar, antik taş profilleri, deko estetiğini anımsatan motifler tüm kompozisyona güçlü bir plastik zenginlik verir. Özellikle su kütlesi üzerindeki heykelsi bölümlerin biçimlenişinde, betonun brütal etkisi ile ayrıntıların inceliğinin birarada yer alışındaki estetik duyarlılık Brütalist estetiğin anti-estetik kabalığını aşan bir incelmişlik düzeyi içerir. 


Brütalizm'in en etkileyici örneklerinin verildiği merkez ülkelerinin 70'li yıllardaki üretimi içinde birkaç proje farklı nitelikleri 


içinde öne çıkar. İki tanınmış mimarın, Hollandalı Hermann Herzberger'in Appeldorn'daki Centraal Beheer büro binası ile Danimarkalı Jern Utzon'un Bagsvaerd Kilisesi bunların başında gelir. 
Bunlara Avusturyalı heykel sanatçısı Fritz Wotruba'nın Viyana'daki Kutsal Teslis Kilisesi ile Fransa'da Georges Adilon'un Lyon yakınındaki Verpilliğre Okulu'nu sıradışı iki uygulama olarak eklemek doğru olur. 


Team 10 grubu üyesi olmamakla birlikte Aldo Van Eyck ile birlikte bu hareketin düşünsel cephesinde yer alan Hermann Herzberger'in Centraal Beheer ofis binası büyük boyutlu beton taşıyıcılara asılı farklı yükseklikte ve bir orta mekan çevresinde birbiri ile görsel ilişkisi ve iç bağlantıları bulunan galerili açık büro parçalarından oluşur. Projenin alışılmışın dışında, sosyalleşmeyi hedefleyen bir açık büro ortamı öneren plan ve mekan kurgusunun yanısıra mimarisi de az sayıda eleman 

ve malzemenin -taşıyıcılar, döşemeler, 

dış duvarlar ve camlı yüzeyler ile beton, beton blok, metal doğrama ve taş zemin kaplamasının», az sayıda rengin -gri ve siyahın- kullanıldığı sade, ağır başlı, mütevazı ve ekonomik bir çözüm getirir. 
Bu özellikleriyle bir yandan Team 10 
grubunun etik eğilimlerine yakın dururken, diğer taraftan ve bunun da ötesinde büro mekanına getirdiği çözüm açısından tipolojik ve mekansal bakımdan yenilikçi bir öneri sunar. Herzberger benzer yaklaşımları ülkesinde tasarladığı başka projelerde de 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uygulamıştır. Herzberger'in Brütalizm'i, mekansal ve tipolojik açıdan yakın düşünsel eğilimleri paylaştığı Aldo Van Eyck'ın benimsediği ağ yapı morfolojilerine de uzak değildir. 


Bagvaerd Kilisesi Utzon'un ünlü Sydney Opera Binası'ndan sonra en tanınmış yapısıdır. Yapıyla ilgili bazı eleştiri ve tanıtım yazılarında “fabrika-kilise” sıfatı 

da kullanılmıştır. Fabrika estetiği yapının dış kütlesinde ifade bulur. Brüt beton taşıyıcılar, endüstriyel hafif beton levhalar ve oluklu metal eğimli çatılar yapıya sade, ağır başlı, mütevazı bir görünüm verir. Ancak bu Brütalist tevazu içinde yüzeylerin ele alınışı, beton duvar levhalarının duyarlılıkla boyutlandırılması ve farklılaşan yatay/düşey tertipleri, her şeyden önce de fabrika/silo benzeri kütlenin ritmik kurgusu anıtsallık ve şiirsellik boyutları içerir. Bu gri Brütalist kütle iç mekandaki eğik ve dalgalı çıplak beton tavan profilleri ile yumuşar, kilise mekanı, uzaktan Aalto çağrışımları olan, ışığın ve ahşabın da katıldığı sıcak bir ortama dönüşür. 


Viyana'daki Kutsal Teslis Kilisesi'nin tasarımcısı bir mimar değil bir heykel sanatçısıdır. Kilise dış kütlesi ile arkaik çağrışımlar yapan, Stonehenge benzeri prehistorik kült ve sunak yapılarını anımsatan dev boyutlu ve dışavurumcu bir heykel görünümündedir. Bozulmuş bir haç şemasına sahip olan plan geometrisi içte ve dışta üst üste gelen, farklı yönlere doğru fırlayan büyük boyutlu dikdörtgen beton 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bloklarla çizilir. Bunların dinamik, dramatik plastisitesi kompozisyonun şiddet içeren estetiğini verir. Beton bloklar arasındaki boşluklar iç mekanın ışığını sağlayan cam yüzeylerin yuvasıdır. Bu iki malzeme -beton ve cam- yapının tüm mimarisini oluşturur. 


Bir başka heykel-yapı olan Verpilliğre Okulu da sadece beton ve camın kullanıldığı, özgürce biçimlenmiş bir binadır. Çıplak beton elemanlar ve eğik yüzeyler haşin, dinamik bir kütle ifadesine sahiptir. Brütalist mimari örnekleri için zaman zaman dile getirilen “çirkinlik estetiği” kavramının 

bu yapı için kullanılması abartılı olmaz. 
Standart boyutlu kare pencere boşlukları bu yüzeyler içinde farklı konum ve eğimlerde yerleştirilmiştir; ara kayıtların serbest geometrik desenleri vardır. Ana kütlenin daha küçük ölçekli uzantıları ve ek yapılar ağaçlar arasında, beton ayaklar üzerine asılı olarak biçimlenmiştir. Bu bölümde mimar Adilon betonun biçim kabiliyetini doğal ortama ve ölçeğin küçülmesine bağlı olarak eğik geometriler ve doğa algısını mekana taşıyan camlı yüzeyler ile yumuşatmıştır. 
Yukarıda sözü edilen her iki yapı 1970lerin sıradışı örnekleri olarak Brütalist repertuvar içinde özgül bir yere sahiptir. 


Merkez ülkeler Brütalizm'i içinde dikkat çeken diğer Avrupalı örnekler olarak Giancarlo de Carlo'nun Terni'deki Mateotti Köyü konut topluluğunu, Atölye 9'in İsviçre'de Brunnadern (Bern) ve Rainpark (Brugg) konutlarını, Pierre Parat'nın Paris'teki Tolbiac Fakülte Binası'nı, 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Londra'da Smithsonlar'ın 1972 yapım tarihli büyük boyutlu Robin Hood Gardens konut bloğunu ve Ernö Goldfinger'in Trellick Tower yapısını, Almanya'da Ralf ve Ursulina Schüler'in Berlin Uluslararası Kongre Merkezi'ni belirtebiliriz. Bunlara ABD'de I.M. Pei'nin Cornell Üniversitesi F. Johnson Sanat Müzesi'ni, John Carl Warnecke'nin New York AT&T “Long Lines” binasını ve Bertrand Goldberg'in hastane tipolojisine kütle ve plan organizasyonu açısından yeni bir öneri getiren Chicago'daki Prentice kadın hastalıkları sağlık yapısını ekleyebiliriz. 


Louis Kahn'ın Hindistan'da, Bangalore kentinde inşa ettiği 1974 tarihli Indian Institute of Management binası, Kahn'ın 

bu ülkedeki etkisini pekiştiren önemli bir uygulamadır. Le Corbusier ile de çalışmış olan tanınmış Hintli mimar Balkrishna Doshi'nin de katıldığı proje Louis Kahn söyleminin belli başlı öğelerini içermeyi sürdürür. Sıvasız tuğla ve döşemeleri bağlayan çıplak beton kiriş, hatıl ve lentolar arkitektonik kurgunun ve mimari ifadenin taşıyıcısıdır. Dış ve iç avlu cephelerinin doluluk-boşluk ilişkilerinde, gölgeli “loggia” ve avlu mekanlarında yerel ve iklimsel etkenlerin de önemli yeri bulunan yapı, tuğlaya dayalı Brütalist estetiğin en saf örneklerinden birisidir. 


Japonya'da dikkat çeken bir Brütalist uygulama, Yoji Watanabe'nin Tokyo'daki 
1972 tarihli New Sky Building projesidir. 
Metabolist eğilimler içeren, üst üste gelmiş beton “container”lar yığını etkisi yapan bu çizgidışı yapı, “çirkinlik estetiğinin” de bir başka soy örneğini verir. Yapı tüm konsept özellikleri ve bileşenleri ile bir anti-mimarlık yapıtıdır. Yapının üst terasındaki heykelsi 


19 Praça das Artes, 
Sao Paulo, Brezilya, 
2012. Mimarlar: 
Francisco Fanucci, 
Marcelo Ferraz, 
Luciana Dornellas 
(Fotoğraf: Gabriel de Andrade 
Fernandes / 

CC BY-SA 2.0). 


kule elemanları, Le Corbusier'nin Marsilya Bloğu'nda “güneş altında ışıldayan” Akdenizli süperstrüktürlerin kaba, irkiltici Japon çeşitlemesidir. Aynı yıl inşa edilen Kisho Kurokawa'nın Tokyo'daki Nagakin Capsule konutları, Metabolist yaklaşıma bağlı Brütalist ifadeciliğin en tanınmış örneğidir. Bu yapılar, Tange'nin çoğu 

inşa edilmemiş tasarımları ile birlikte Brütalizm-Metabolizm ilişkilerinin de okunurluk kazandığı örneklerdir7. Dönemin Japonya Brütalist denemelerinin farklı bir örneğini, öncekilerden çok farklı bir yapısal organizasyon ve kütle estetiği yaklaşımı içinde Toyokazu Watanabe 1979 tarihli Nakano Evi'nde verir. Bu küçük yapıda hiçbir profilin cephe yüzeyinin bütünlüğünü bozmadığı prizmatik bir kütle içinde brüt beton yüzey simetrik pencere boşlukları 

ile “delinmiştir”. Ana kütle üst kotlarda gittikçe geri çekilip birbiri üstüne basarak daha küçük prizmalarla yükselen piramidal bir bölümle sonlanır. Gerek bu yapı gerekse benzer bir tavrı örnekleyen Sugiyama Evi, Watanabe'nin Brütalist estetiği bir Adolf Loos pürizmiyle buluşturan postmodern yorumunun özgün örnekleridir. Her iki ev net kütle, düzlemsellik ve simetrik cephe kurgusu açısından Loos'un Müller, Moller ve Tzara evleri ve Max Dvorak anıtı projeleriyle kavramsal düzeyde belirgin akrabalıklar içermektedir. 


Hindistan'da ülkenin ünlü mimarı Charles Correa'nın Bangalore'daki Visvesvaraya Konut Bloğu, İran'da Kamran Diba'nın ülkenin güneyinde bir şeker fabrikası çalışanları için inşa ettiği Shustar Yeni Kenti, bu ülkelerde gerçekleştirilen iki önemli uygulamadır. Correa'nın beton kule bloğu üst katlardaki konsolları ile türünün tipik bir Brütalist örneğini verirken Diba'nın 


yeni kenti, az katlı ve değişkenlik içeren morfolojisi, beton, tuğla, delikli tuğla 

ve sıvalı yüzey ve elemanların almaşık kullanımı, teras, avlu, üst geçitli dar sokak gibi yerel ve iklimsel referansları bulunan örüntüsü ile Brütalizm'in yerel özelliklerle ve rejyonalist söylemle de ilişkilendirilmiş bir yorumunu getirir8. Hindistan'ın 1970'li yılların Brütalist üretiminde Ashyut Kanvinde'nin önemli katkısını belirtmek gerekir. Mimarın Yeni Delhi?deki Ulusal Bilim Merkezi ve NDDB yapıları ve Mehsana'daki Dudshagar Süt Üretim Kompleksi evrensel Brütalist dili düzeyli biçimde kullanan önemli uygulamalardır. 


1970lerin Brütalist deneyimleri açısından Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkeleri, 

dikkate değer bir etkinliğe sahne olmuştur. 
Gerek Sovyet Rusya ve Varşova Paktı ülkeleri gerekse bu topluluğun dışındaki eski Yugoslavya, zengin bir Brütalist deneyimin yaşandığı ortamlardır. Bunlar içinde eski Yugoslavya'nın ve bugünkü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ve bugünkü Montenegro'nun başkenti Podgorica'da (eski Titograd) inşa edilmiş toplu konut bloklarını, yine Montenegro'da Kolasin kentinde Marko Music tasarımı Spor Salonu'nu, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Telekomünikasyon Binası'nı, Bosna'nın Visoko kentinde Slatko Ugljen tasarımı olan Le Corbusier esinli Visoko Oteli”ni, Polonya?da Janusz Ingarden'in Forum Hotel yapısını saymak mümkündür. 
Bunlar arasında brüt beton ana gövdeden farklı katlarda ileri fırlayan cesaretli konsollarıyla heykelsi bir görünüm kazanan Podgorica*daki Mileta Bojovic ve Dusan Vulekovic imzalı $ Numaralı Konut Blokları, kayaya yontulmuş dev bir heykeli anımsatan parçalı piramidal gövdesi, gövdeyi çevre zeminine bağlayan eğimli taş kaidesi ve gövdenin üstünden fırlayan üçgen tepe ışıklıkları ile Marko Music'in Kolasin Spor Salonu, Ugljen'in dairesel ve prizmatik kütleleri zarif bir şekilde eklemlendiren Visoko Oteli, beton dışında hiçbir malzemeye yer vermeyen mimarisi, kademeli kat ve cephe düzeni, düşey sirkülasyon şaftlarını da içeren büyük boyutlu betonarme perde ayaklar üstünde zeminden koparılmış kütlesi ile Ingarden'in Forum Oteli, sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinde Brütalist çizgide 1970'lerde istikrarlı biçimde gerçekleştirilen mimari uygulamaların dikkat çekici ve düzeyli ürünleridir. 


Sovyetler Birliği'nde çok sayıda Brütalist yapı arasında mimar Lev Valentinovic Misoznikov tasarımı olan Kaliningrad Sovyetler Evi dikkati çeken bir örnektir. 
Bir başka dikkat çekici yapı Belarus kenti Bobruisk*deki Devlet Konut Bloğu'dur. 


Rusya'da, Karadeniz'in sahil kenti 

Sochi'de mimarlar Gera Khechinashvili, Gia Nadiradze ve Revaz Beridze tasarımı olan Sochi Arboretumu Teleferik İstasyonu, işlevin de verdiği imkanlarla heykelimsi Brütalist ifadeciliğin soy örneklerinden birisi olarak görülüyor. Bu örneklerin yanında dönemin SSCB cumhuriyetlerinden Gürcistan'da, Tiflis kentinde 1975 yılında inşa edilmiş olan George Chakhava ve Zurab Jalaghania tasarımı Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı binasının dönemin Brütalist külliyatı içinde ayrı yeri vardır. Forum Otel örneğine benzer biçimde tüm düşey elemanları içeren büyük boyutlu betonarme ayak sistemi farklı kotlarda 

ve farklı yönlere cesaretle fırlayan büyük boyutlu kat konsollarını taşır. Konsollar gergi demetleri ile bu ayaklara asılıdır. 
Konsollu kütleler arasında boşluklar bulunur. Bu güçlü heykel-yapı üç boyutlu morfoloji olarak Habitat 67'den esintiler taşımakta, öte yandan kütle plastisitesi 

ile yüzyıl başının Rus Konstrütivizmi örneklerini, özellikle de Chernikov ve El Lissitzky tasarımlarını anımsatmaktadır. 
Brütalist ifadenin başta gelen öğeleri taşıyıcı düşey ayaklar ile taşınan yatay işlevsel birimlerin organizasyonundaki net ayrım ve bu iki öğenin boşluklu organizasyonudur. 
Bu soluklu Brütalist tasarım günümüzün bazı iddialı uygulamaları için de esin kaynağı olmuştur. 


Sosyalist Avrupa'nın Brütalist uygulamaları arasında Yugoslavya'nın çeşitli bölgelerindeki Brütalist beton heykelleri ve peyzaj düzenlemelerini de anmak gerekir. 
Bunlar içinde mimar ve heykel sanatçısı Bogdan Bogdanovic'in tasarımlarının 

özel yeri bulunmaktadır. Onun ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle de Bosna'daki uygulamaları, bunlar içinde Sutjeska Ulusal Parkı'ndakiler ve Tjentiste Heykelsi Anı Kapısı gerek Brütalist estetik gerekse çevre peyzajı içindeki yeri bakımından mimari boyutu da bulunan önemli yapıtlardır. 


Brütalist mimarlık 70'li yıllarda yeni coğrafyalarda, Latin Amerika ve Avustralya'da da yaygınlık kazanmıştır. 
Avustralya'da dönemin başlarında inşa edilen yapılar arasında Buchan Laird 

ve Bawden'in Victoria Eyaleti Geelong Bölgesel Vilayet Yapısı, net kare geometrisi, yükseldikçe dışa taşan kat hizaları, bunların ağırlığını alt gövdeye aktaran eğik taşıyıcıları, üst büro bölümünün altındaki boşluklu garaj katları ile etkili bir örnek olarak dikkati çekmektedir. Bu kıtadan bir başka özgün örnek, Sydney'de bulunan ve mimarlar Kerr ve Smith imzalı St. Leonard İş Merkezi'dir. Bir kavşak üzerinde yer alan yapı büyük boyutlu ve eğik dış yüzeyli 


perde taşıyıcı ayaklar, bunların üzerinde farklı cephe hizaları ile yerleşmiş, galerili ve ara boşluklu katlar, geriye çekilmiş camlı yüzeyleri ile yine etkili bir beton kent heykeli görünümü taşır. 


Bu dönemin Latin Amerika örneklerinin önemli olanlarının yoğunlaştığı ülkeler Meksika, Kostarika, Brezilya?dır. 
Meksika'da Augustin Hernândez Navarro'nun Mexico City'deki Praxis Home yapısı işlevsel özelliklerin ikincilleştiği büyük boyutlu bir kent heykeli ya da “Land Art” nesnesi niteliğine sahiptir. Büyük bir kare ayağın taşıdığı kare ve üçgen kesik trapez prizmalardan oluşan boşluklu bir beton heykel. Meksika'da bu yıllarda inşa edilen bir başka önemli Brütalist örnek, mimar Juan Sordo Madelano'nun Mexico City'deki Palmas 3555 binası. Geriye çekilmiş camlı yüzeylerin ilerisine fırlayan ve her katta hizaları farklılaşan brüt beton galeri konsolları, yapıya üst üste düzensiz biçimde yığılmış dev ambalaj kutusu istifleri imgesini veriyor. 2000'li yıllarda Herzog & de Meuron'dan Stefalo Boeri'ye kadar birden çok tasarımcının plastik ifade arayışında kullandığı bu teknik Palmas 

535 yapısı örneğinde 40 yıl öncesinden 
etkili biçimde denenmiş görünüyor. Latin Amerika Brütalist mimarlık repertuvarının en tanınmış örneklerinden olan Alberto 
Linner'in San Jose'de inşa ettiği 1975 
tarihli Caja Costarricense de Segura Social (Kostarika Sosyal Güvenlik Sandığı) binası beton yüzeylerin farklı katlarda farklı şekilde bölündüğü, katlar arasındaki boşluklar, bu katlardaki geri çekilmeler ve ileri fırlamalarla, yüzey dokusu farklılıkları ile kimlik kazanan, Brütalist estetik vokabüler ve gramer açısından hayli tipik kütle artikülasyonları olan birçok katlı yapıdır. 


Dönemin bir Güney Amerika ülkesinde inşa edilmiş en çarpıcı yapısı Lina Bo Bardi'nin Brezilya'da Sao Paulo kentinde inşa ettiği 14 SESC Pompeia Kültür Merkezi?dir. İtalyan asıllı Brezilyalı Bo Bardi, mevcut bir eski sanayi yapısına eklemlenen bu binada birkaç mimari çözümü birarada dener. Yeni yapılar iki farklı işleve tahsis edilen iki ayrı blokta farklı mimari kimlikler içinde organize edilir. Her iki blok da çıplak beton yüzeylere sahiptir; bunların içine farklı geometrilerde ve renklerde girintili pencere oyukları bulunur. Bloklar birbirine çok sayıda yatay ve eğimli köprü geçitlerle bağlanır. Fabrika bacası benzeri bir düşey şaft blokların birinin yanında bağımsız biçimde yükselir. Beton yapı bütünü hareketli, parçalı, sürprizli, neşeli bir ortam sunar. Bu tasarım Johansen'in Mummers 


Tiyatrosu'nu, sanayi yapılarını çağrıştırır; farklı açı ve farklı hizalı beton köprülerin verdiği üç boyutlu algılar Alvaro Siza'nın 
25 yıl sonra aynı ülkede, Brezilya'da Porto 
Alegre'de inşa edeceği Ibere Camargo Vakfı binasını haber verir gibidir. Bo Bardi'nin 1968 tarihli Sao Paulo Sanat Müzesi (MASP) da taşıyıcı ayak ve kirişlere asılı ana kütlesi ile aynı mimarın bir başka ve etkili Brütalist uygulamasıdır. 

1970ler dönemi Türkiye mimarlığında 

da Brütalizm'in etkisini sürdürdüğü yıllar olmuştur. Dönemin çok sayıda Brütalist uygulaması içinde farklı tür ve tavırların 
örneği olarak Mehmet Konuralp'in 1971 
tarihli brüt beton Göztepe Apartmanları'nı, Günay Çilingiroğlu ve Muhlis Tunca'nın 
1974 tarihli Tercüman Gazete Tesisleri 
binasını, Ayhan Böke ve Yılmaz Sargın imzalı Ankara İş Bankası Genel Merkez binasını sayabiliriz. 


1971 tarihli Göztepe Apartmanları, 
Mehmet Konuralp'in konvansiyonel apartman tipolojisinden ayrılmadan tek ana malzemenin belirli modüler standartlar içinde yapı dış kütle ve mekanını oluşturduğu, türünün özgün bir örneğidir. 
Benzer bir tavrı, brüt beton taşıyıcı sistem ve hafif beton standart beton bloklar ve döşeme plakları gibi dönemi için yenilikçi sayılabilecek yapım teknikleri kullanarak inşa ettiği Çiftehavuzlar ve Göztepe apartman bloklarında Turgut Cansever vermiştir. Yine yapı teknolojisine bağlı olarak kayan kalıp gibi bir yeniliği ilk kez büyük boyutlu bir yapıda kullanan Ayhan Böke ve Yılmaz Sargın'ın Ankara'da 

1977 yılında gerçekleştirdikleri İş Bankası 
Genel Merkezi, eğik beton yüzeylerin oluşturduğu etkili kütlesiyle Brütalist mimarlığın kalıp teknolojisine bağlı 

yeni ifadesini verir. Brütalist mimarlık dilinin ve estetik ifadenin en kristalleşmiş örneğini ise Günay Çilingiroğlu ve Muhlis Tunca ikilisinin 1974 tarihli Tercüman Gazetecilik Tesisleri binasında buluyoruz. 
Burada üç işlevsel birim -beyaz yakalıların çalıştığı yönetim ve gazete, mavi yakalıların ve makinaların bölümü olan matbaa ve nihayet tesisat ve sirkülasyonu içeren kuleler- mimarinin birbirinden ayrı üç öğesini ve ifadesini oluşturur. Düşeyliği vurgulanmış kuleler üst katlardaki büro bölümlerini taşır. Matbaa zeminde, bütünün kaidesi gibi yaygın ve ikincil önemi bulunan bir alt kütle oluşturur. 
Yapının ana bölümü olarak ele alınan 

üst büro katları, orta boşluklu kare şema içinde orta akslarda ve köşelerde cesaretli konsollarla dışarı fırlayan dekompoze 

bir nitelik kazanmıştır. Yapı, kulelerin ve konsollu katların güçlü artikülasyonuyla plastik ifade kazanır. 
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Brütalizm'in son onyılı: 

1980-1990 ve sonrası 

1980”lere gelindiğinde Brütalist mimari merkez ülkelerinde öncü görevini tamamlamış görünür ve önceki hızını ve yenilikçi içeriğini yitirir. ABD”de Bertrand Goldberg'in New York Stony Brook Hastanesi, Paris'te Jean Renaudie ve Rende Gailhouset'nin biçimci endişelerin görünür öncelik kazandığı çıplak beton yüzeyli beton Cit€ Rateau konutları, İsviçre'de yine çıplak beton Brütalist dillerini devam ettiren Atelier in Flamatt Teras Evleri ve Bern'deki Ried Konutları dikkat çeken Brütalist örneklerdir. 
Bunlara Japonya'da bir önceki dönem deneyimini benzer çizgide sürdüren Tokoyazu Watanabe'nin büyük boyutlu Sugiyama Evi'ni ve Tadao Ando'nun 

ilk bölümünü 1983 yılında inşa ettiği Rokko Teras Evleri'ni ekleyebiliriz. Tüm bu yapılar tek malzeme olarak örtüsüz betonun kullanıldığı, özellikle Japon örneklerinde sade geometrilerin ve düz yüzeylerin ağırlık kazandığı bir tavır ortaklığına sahiptir. Bu uygulamalarda beton, 1950lerdeki örneklerde olduğu gibi ahşap kalıbın izlerini, kalıp ve döküm hatalarını gösteren, estetiğini ve şiirini bundan alan niteliğini bırakmış, metal kalıbın İsviçre projelerinde görülen temiz, mükemmel yüzeyleri yeğlenmeye başlanmıştır. 


Balkan ülkelerinde Le Corbusier estetiğine duyarlı bir tasarımcı olan Slatko Ugljen'in Bosna'daki Sherefudin Camisi piramidal kütlesi, beyaz beton ve sıvalı yüzeyleri, asal geometrilerle oluşturan ana yapı, minare, ek yapılar gibi işlevsel ve tektonik öğelerin kopuk, artiküle elemanlar 

olarak kurgulanmasına dayanan küçük boyutlu, plastik etkisi yüksek bir yapıdır. 
Yunanistan'da Kriakos Kronos'un Selanik Bizans Sanatları Müzesi beton ve tuğla karışımı mimarisi ile Brütalist ve yerel/tarihsel etkilenmeleri birarada taşır. 
Benzer bir ikili aidiyeti Türkiye'de Turgut Cansever'in 1984 tarihli Bodrum - Torba 
Demir Tatil Köyü konutlarında ve 1988 
tarihli Bodrum Su Altı Arkeoloji Enstitüsü yapısında görüyoruz. 


Brütalist deneyimin önemli bir laboratuvarı olan Hindistan'da Correa ve Doshi'nin nitelikli uygulamaları devam eder. Doshi'nin Ahmedabad'daki kendi atölyesi Sangath 

ve Bangalore Çevresel Planlama Enstitüsü binası ile yine Ahmedabad'daki Dalpatdbai Hint Araştırmaları Enstitüsü ve Müzesi, Correa'nın Mumbai'deki Kanchanjunga Apartmanları bu ülkenin canlı mimari üretiminin önemli uygulamalarıdır. Bunlara Bangladeş'te Doruk Pamir'in Louis Kahn esinli İslam Teknik Araştırma Enstitüsü'nün tuğla mimarisi eklenir. Sangath, Doshi'nin beton, toprak menşeli malzeme ve kırık 


seramik parçaları, dikdörtgen bloklarla dairesel tonozları birarada kullandığı, yerel ve şiirsel etkiler içeren, belirgin sanatsal niyet ve arayışları bulunan bir ortamdır. 


Doshi enstitü binalarında da çıplak beton ve tuğlanın ifade olanaklarını birlikte kullanır. 
Correa'nın Kanchanjunga bloğunda 

yüksek kütlenin prizmatik geometrisi irili ufaklı pencere delikleri ve dıştan biçim olarak tarak etkisi yapan çift katlı balkon girintileri ile parçalanmış, beton yüzeye kaba bir tekstürle rölyef verilmiş ve farklı renklere boyanmıştır. Yapının brütal ifadesi postmodernizmin estetik duyarlılık dünyası ile buluşturulmaya çalışılmıştır. Correa projesinin belirtilmesi gereken bir özelliği, çok katlı yüksek apartman bloğunda dubleks daire birimlerine getirdiği tipolojik yeniliktir. Her bir birim dubleks şemanın yanısıra küçük kot farklılıklarına dayanan ve daire içinde bir villa mekanını anımsatan bir “iç topografyaya” sahip kılınmıştır. 


Torre Coral, Arjantin'in Cordoba kentinde 1980-1982 yılları arasında inşa edilmiş olan dikkate değer bir yapıdır. Bu yapı, adını taşıyan firma tarafından projelendirilmiş olup çok yerde yatırımları bulunan firmanın vitrini işlevini de üslenmiş görünen çok katlı, simgesel bir binadır. Ama ticari özelliği öne çıkan bu örnek dışında bu coğrafyada da Brütalist örneklerin yenilikçi soluğu özgün bir iki geç dönem örneği dışında 1980”ler sonrasında kesilmiş görünmektedir. Sözü edilen örneklerin ilki, Fruto Vivas olarak anılan mimar ve kuramcı Jos€ Fructoso Vivas Vivas'ın Peguiven - Venezuela?daki 

El Arbol para Vivir (Yaşama Ağacı) konut yapısıdır. Bir ağaç simülasyonu konseptine dayanan ve kullanıcı kitlesini oluşturan işçi toplumu bağlamıyla da ilişkili teknolojik, çevresel ve toplumsal boyutları olan 

proje metal ayaklara asılı ve aralarında boşluklar bulunan büyük boyutlu prizmatik metal kütlelerden oluşmaktadır. Tüm yapının metal yüzeyleri canlı renklerle boyalıdır. Bu morfoloji ve yapının neşeli ifadesi Metabolist ütopyaları, Beaubourg, estetiğini, Safdie'nin Habitat 67'sini ve Chakhava-Jalaghania ikilisinin Tiflis”teki Telekomünikasyon Bakanlığı binasını anımsatmaktadır. 


Yukarıda anılan Cansever örnekleri dışında Türkiye'de üretilen yapılar arasında dikkati çekenler olarak Doğan Tekeli ve Sami Sisa'nın Adapazarı'ndaki Lassa-Kordsa Fabrikası, Behruz ve Can Çinici'nin TBMM Camisi ve Mehmet Konuralp'in Sabah Gazete ve Matbaa Tesisleri ile dönemin başında, 1980'de tamamlanan İstanbul-Zincirlikuyu?'daki Karayolları Yönetim Binası'dır. Bunlardan Lassa-Kordsa 


fabrikasının üretim bloğu mimarisi, üretim sistemini kuşatan modüle edilmiş beton çeper ile her bir modül arasında düşey çeper yüzeyinde ve çatı boyunca tek yönde uzanan silindirik tesisat kanallarının verdiği ritmik düzenle tanımlanmıştır. Yapının büyük boyutlu yatay sürekliliği bu iki farklı eleman ve malzemeye dayanır. Çiniciler'in kısmen topografyaya gömülü cami mimarisi kütle ve mekan olarak yer yer dışta, özellikle de iç mekanda yatayda ve düşeyde rölyefler, derzler, mukarnas benzeri bindirmeli profillerle yapısallaşmış olan brüt beton bir kılıfla tanımlanır. İç mekanın bindirmeli beton elemanları yükseldikçe içe doğru 

ileri çıkarak düz atkılı örtüye merkezi 

bir mekanın kubbeli örtüsünü ima eden analojik bir anlam verir. Betonun ahşaba özgü bir yapım tekniğini anımsatması bazı erken dönem Brütalist örnekleri, özellikle de Tange'nin Kagawa Vilayet Binası gibi Japonya örneklerini, bunun da ötesinde Wright ve Scarpa yapılarının “tezyini” tavrını akla getirmektedir. Üçüncü Türkiye örneği olan sözü edilen Konuralp'in Sabah Tesisleri de bir brüt beton zarfın büyük boyutlu ve esnek kullanımlı iç mekanı kuşattığı lineer, büyümeye açık, tarafsız bir yapıdır. Nitekim zaman içinde büyümüş, işlevsel olarak da dönüşüme uğramıştır. 

Bu kabiliyet Brütalizm tartışmaları içinde gündeme gelen gündelik değer, geçicilik, esneklik gibi kavramlarla ilişkili görülebilir. 


Bu listeye eklenebilecek olan son örnek olarak Güney Afrika'da GAPP Architects tarafından 1996 tarihinde tasarlanan dev boyutlu Midrand Central Su Tankı yapısını verelim. Başlarda da belirtildiği gibi Brütalist mimarilerin önemli bir esin ve referans kaynağı olan mühendislik yapıları içinde tasarımcısı mimar olan iddialı bir strüktür olarak bu yapı verilen örnekler içinde anlamlı bir konuma işaret ediyor. Farklı katlarda farklı yönlerde ve farklı boyutta beton konsollarla dışarı taşan etkili kütlesi ile bu yapı Brütalist estetiğin güncel ve özgür bir uyarlaması olarak dikkat çekiyor. 


1990'ların ortalarından sonra Brütalizm bağlamında yeni ve özgün bir söylem 

ve bunu maddeye dönüştüren soluklu uygulamalar görünmüyor. Brütalizm'in ve tüm revizyonist eğilimlerin savaş sonrası ortamına bağlı kültürel işlevleri ve söylem alanları tükendiği gibi milenyum dönemeci dolayının küresel çoğulluk ortamında bu tür tekil aidiyetlerden söz etmek de olanaksızlaşıyor. Ancak Brütalist deneyimden yararlanan çok yaygın bir mimarlık ortamının ötesinde Brütalist yaklaşım ve motifleri yeni bağlamlar ve farklı mimari aidiyetlerle buluşturarak kullanan birçok örnek de var. Bunların 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analizini yapmak bu yazının sınırlarının dışındadır. Sadece bu analizi bitirmeden önce Brütalizm'in güncel üretimdeki etki ve sürekliliğini gündeme getirmek üzere Güney 


Amerika'dan bir örnek vermekle yetineceğiz. 


Brezilya'da, Sao Paulo kentindeki Francesco Fanucci, Marcello Ferraz ve Luciana Dornellas imzalı Praça das Artes kültür kompleksi, içlerinde tarihsel değer taşıyan bir küçük yapının da bulunduğu farklı nitelik ve gabaride mevcut yapılar arasına yerleşen, onlarla ilişki kuran, kendisi renklendirilmiş beton ve metal söve/çerçeveli cam pencere yüzeylerinden oluşan karmaşık bir kent yapısı. Yapı çevresindeki kentsel verilerle kurduğu çoklu ilişkiler açısından bağlamsal, kütle parçalanmaları, malzeme seçimi ve ifadesi bakımından Brütalizm ile ilişkili özellikler taşımakta; bu arada ana cephelerden birinde iki bloğu bağlayan eğimli köprü-koridor bir yandan Lina Bo Bardi'nin aynı kentteki SESC Pompetia yapısını akla getirirken, öte yandan Arata Isozaki'nin Oita Vilayet Tesisleri'nin 

beton yapısal elemanlarını, kare kesitli beton havalandırma kanallarını anımsatan özellikler de içeriyor. Bu çoklu ilişkilerle de mimari yapıtın içerebildiği farklı aidiyetler ve Brütalizm'in güncel geçerliliğiyle ilgili olarak düşündürücü ve yeni sorulara işaret ediyor. Benzer yakınlıklara yine bir Güney Amerika ülkesinde, Venezuela'da inşa edilen Arbol para Vivir konut bloğu vesilesiyle değinilmişti. Sözü edilen bu ilgi çekici ve sıradışı deneyim de bir yandan Habitat 

67 gibi daha eski örnekler, öte yandan 
Singapur'daki Interlace konutları gibi çok yeni örnekler arasında dikkat çekici bir süreklilik oluşturuyor. 


Faydacı yapılar, mühendislik strüktürleri, inşa edilmemiş Brütalizm, mimarlığın ötesi ve fantezi 

Brütalizm'in öncülleri arasında mühendislik ve sanayi yapılarının, faydacı askeri ve 

sivil strüktürlerin önemli bir yere sahip 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olduğuna değinilmişti: Barajlar, köprü ve viyadükler, bunkerler, fabrika bacaları, soğutma kuleleri, su depoları, havalandırma şaftları vb. Bunlara Brütalizm döneminde ve sonrasında aynı türden yenileri katılmıştır. 
Önemli strüktür tasarımcılarının yapıtı olan stadyum, spor salonu, hangar vb. gibi büyük açıklıklı çok sayıda yapı dışta tutulduğunda konvansiyonel “bina” kategorisi dışında kalan özel türler olarak Fransa Marsilya'da Gaston Jaubert tasarımı olan 1968 yapım tarihli Fos Liman Gözlem Kulesi ve Su Deposu ile Güney Afrika'daki GAPP tasarımı olan 1996 tarihli Midrand Büyük Su Deposu, tasarımcıları mimar olan önemli strüktürlerdir. Londra'da Akerman Caddesi üzerindeki “Camberwell Denizaltısı” olarak adlandırılan enerji santralı havalandırma şaftı ile Avusturya Alplerindeki Arlberg Tüneli havalandırma bacaları da benzer örnekler arasında işlevsel amacının 

yanında etkili bir kent objesi olarak dikkat çeken ve Brütalist ifadeyi iyi yansıtan 

beton yapılardır; bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 


Brütalizm'in içerdiği plastisite ve ifadeci güç, inşa edilmekten çok kültürel ve sanatsal amaçları olan tasarımları da teşvik etti. Bunlar arasında Philip Dujardin'in bazıları Rus Konstrüktivizmi yapıtlarını çağrıştıran alegorik, heykelsi tasarımları, Clemens Gritlin bazıları Fütürizm'le ilişkilendirilebilecek projeleri, Gianpaolo Valenti'nin “Prison” (Zindan) adını verdiği ve bir bölümü eleştirel ifade taşıyan çizimleri “inşa edilmemiş Brütalizm'in” anlatımcı potansiyelinin grafik örnekleridir. 


Bitirirken: Brütalizm'e 

bugünden hakmak 

Brütalizm ile özdeşleştirilen ilk ürünlerin ortaya çıkışından, içinde Brütalizm adının ilk kez geçtiği metinlerin yayımlanışından bu yana 70 yıla yakın bir zaman geçti. Son “Brütalist” yapılar da 20 yıl önce üretildi. 
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Bugün Brütalizm'in izlerini süren tasarımlar olsa da kimse güncel bir mimarlık hareketi olarak Brütalizm'den söz etmiyor. Bugünün küresel ve iletişimsel gerçekliği içinde 

“izm?” ile biten tekil biçimsel kategorilerin zaten bir anlamı kalmamış görülüyor. 
Yukarıdaki kapsamlı olmasına çalışılan ancak ayrıntı ve derinlik açısından sınırlı kalan ve yüzeyin ötesine inemeyen bir özet olan panorama ışığında, Brütalizm ile ilgili olarak ileri sürülmüş görüş ve düşünceleri de hatırlayarak, bu 70 yıllık üretimle ilgili bazı genellemeler yapmak, bazı sorular sormak mümkündür. 


Ayırdedici özellikler 

Önce Brütalizm hakkında genelde ifade edilmiş olan bazı tanımlayıcı, onu başka akımlar karşısında ayırdedici olan belirli özellikleri bu örnekleme ışığında tekrar anımsayalım. 


Malzemenin kullanılış biçimi, bunun 

da ötesinde malzeme seçimi Brütalist yapıların başta gelen özellikleri arasındadır. 
Malzemenin yüzeylerde çıplak, örtülmemiş, sıvanmamış halde kullanılması temel özelliklerden biridir. Bu, dış cephede olduğu gibi çoğu kez iç mekanda ve yüzeylerde de geçerlidir. Bunun yanında bazı malzemelerin özellikle tercih edildiğini söylemeliyiz; bunların başında ilk örneklerden geç ürünlere kadar beton ön sırayı almaktadır. 
Çıplak beton için kullanılan brüt beton deyimi de bu malzemenin brütalizm ile yakın ilişkisini göstermektedir. Brütalizm'in ilk döneminde özellikle Le Corbusier yapılarında somutlaşan bu “kaba olanın şiiri” özelliğinin, bu yapıların Apolloncu olmaktan çok Diyonisosçu bir estetiğin ürünü olmaları halinin incelmemişliği ve yabanıllığı, giderek bir tür “çirkinliği” de meşrulaştırdığı görülüyor. Betonun yanında diğer doğal, doğa kökenli ya da beton türevi olan birçok malzemenin örtülmeden kullanıldığını görüyoruz: Tuğla, ahşap, doğal taş, beton blok bunların başta gelenleridir. 


Ancak Brütalist mimarlığın malzeme repertuvarını bu malzemelerle sınırlı olarak görmek doğru değildir. Daha az sayıda örneği ve izleyicisi olan “Yeni Brütalizm” kategorisinden yapılar başta olmak üzere çelik strüktür elemanlarının, tesisat ve donatıların da örtülmeden ve mimari ifade aracı olarak gösterildiği örnekler vardır. 
Aslında Brütalizm kavram ve felsefe olarak malzemenin ne olduğunu değil, onun nasıl kullanıldığını, doğrudanlığı, örtülmemişliği, inşai dürüstlüğü hedef alır; bu onun bir temel etik ilkesidir. Mimarinin dış ifadesi de bu ilkenin biçime vuruluşu olarak 

ifade kazanır. Bunun en açık biçimde 


görüldüğü bir uygulama biçimi Pompidou Kültür Merkezi'nde tüm inşai öğelerin, bileşimlerin, tesisat ve sirkülasyon kanal ve şaftlarının, giderek sirkülasyonun kendisinin dışavurulmasıdır. Oklahoma Mummers Tiyatrosu ve Venezuela'daki Arbol para Vivir konut bloğu da bu dışavurumculuğun başka örnekleridir. 


Biçimi oluşturan sadece malzeme ve 

yapım özellikleri de değildir. İşlev, 

işlevsel öğelerin farklılaşması ve gerek kütle organizasyonunda gerekse cephe düzenlenmesinde ifade edilmesi Brütalist yapıların genel bir etik ve estetik 

özelliğidir. Bu, Louis Kahn'ın “hizmet 

eden - hizmet edilen” sıfatlarıyla ifade bulan mekan anlayışı türünden bir temel felsefeye ve düzen esasına dayanabildiği gibi daha keyfi ve biçimci yorumlar da sözkonusu olabilmektedir. Ama bunların çoğunda yine artiküle edilmiş, öğelerin okunurluk kazandığı, ifadeci bir mimarlık sözkonusudur. Bu düşüncelere bağlı 

olarak Brütalizm'i salt betonun öne çıktığı daha sınırlı bir çerçevede ele almak ya da konuya malzeme ve biçimin ötesinde ilkeler düzeyinde yaklaşarak ilgi alanını geniş tutmak gibi iki seçenek olanaklı görünüyor. 
Metinde bunlardan ikincisi benimsenmiştir. 


Brütalizm bu etik ve ifadeci özellikleriyle biçimi modernizmin idealist soyutluğuna karşı özgürleştiren bir özelliğe sahip olmuştur. Biçimin sözü edilen özgürleşmesi giderek Brütalizm'in biçimci örneklerin 

de görüldüğü bir pota olmasına imkan vermiştir. Özellikle bazı deneysel örneklerde uç düzeylere taşınmış bir biçimcilik sözkonusudur. Bu örneklerde heykelsilik, dışavurumculuk, giderek Manyerizm ve belirli bir “barok” tavrın benimsendiği görülmektedir. Ancak Brütalizm'in biçimci ve dışavurumcu özellikleri bu eğilimin kökeninde bulunan ve zaman boyunca 

da geçerliliğini yer yer koruyan düşünsel boyutları unutturmamalıdır. 


Brütalizmi oluşturan koşullar ve benimsediği felsefi kabuller sıradanlığı, gündelik yaşamın ifadesi olmayı, estetize etmemeyi de içerir. 
Bunun birçok Brütalist yapının anti-estetik, hatta anti-mimari olarak sıfatlandırılması, çirkin bulunması sonucunu verdiği durumlar da vardır. Bu nedene ya da Brütalist yapılardan önemli kısmının savaş sonrasının koşulları içinde sınırlı ekonomik ve teknolojik olanaklarla kimi zaman kusurlu olarak inşa edilmesine, bazılarının biçim ve ifade uğruna inşai ve ekonomik rasyonelleri feda etmesine bağlı olarak önemli Brütalist ürünlerin bir bölümü sonradan yıktırılmıştır ya da yıktırılmak istenmektedir; kalanların bir bölümünün ciddi bakım ve onarım 


sorunları olduğu bilinmektedir. Bu, örneğin metinde birçoğuna değinilmiş olan yapılardan yıkılmış bulunan İngiltere'deki Tricorn Center ve yıkım sürecini yaşayan Robin Hood Gardens konut grubu, Napoli?deki Vele di Scampia mahallesi, yıktırılmak istenen Mummers Tiyatrosu, Bertrand Goldberg”in kullanılmayan 

ve yıkımı tartışılan Prentice Hastanesi, 1970'lerde 68 düşüncelerinden de esinlenerek iddialı bir mimari ve pedagojik proje ile yola çıkıp bugün kullanılmaz hale gelen, harap durumda satışa çıkarılan (1) Nanterre Mimarlık Okulu, terk edilmiş olan Casa Sperimentale ve Hachler Evi, çok bakımsız durumda bulunan Climat de France sitesi, Podgorica ve Belgrad'daki konut blokları, Trieste'deki Rozzol Melara Sitesi ve başkaları için de geçerlidir. Yıkım tartışmaları ABD'deki bazı kamu yapıları, Hindistan'da çok özgün bir Brütalist örnek olan Mehsana Dutshagar Süt Üretim Tesisi ve Japonya'da aralarında Kurokawa'nın Nagakin binasının da bulunduğu deneysel örnekler için de sözkonusudur. Birçok merkez ve çevre ülkesinde fiziksel ve yapısal açıdan düşük performanslı, kullanışsız ya da sadece “çirkin” bulunduğu için yıktırılmak istenen azımsanmayacak sayıda başka örnek olduğu da bilinmektedir. Türkiye'de öncü Brütalist konut denemeleri olan Cansever'in Çiftehavuzlar ve Göztepe Apartmanları ile Mehmet Konuralp'in yine Göztepe'deki apartmanı aynı kaderi erken paylaşan yapılardır. Bu durum kapitalist piyasa koşullarında her yapı için geçerli olan arazi değeri ve kar gibi ekonomik nedenlerin yanında Brütalist yapıların önemli bölümünün düşük yapı fiziği performansı, deneysel heyecanlar ve ifade gücü uğruna zorlanmış olan yapı ve işlev zaafları ile de ilgili görülmektedir. 


Bütün ve parça: 

Kavramsal ilkeler, ayrıntının gücü Brütalizm'in ayırdedici özellikleri mimarlık eleştirmenleri tarafından en çok genel mimari çözüm, dış biçimlenme, kütle 

ve mekan organizasyonu ve malzeme düzeylerinde tartışılmaktadır. Kanımca 

bu ilkelerin global ve estetik öncelikli değerlendirmelerin yanısıra farklı ölçek 

ve düzeylerde ayrı ayrı ve iç ilişkileri bağlamında da değerlendirilmesinde yarar vardır. Bu, Ağ Örüntüleri (Mat Building) benzeri kimi dokularda kentsel/çevresel tasarım ile bina arasında geçerli olduğu gibi birçok örnekte bina bütünü ile ayrıntı arasında da gereklidir. Bunu, dilbilim kökenli bir terminoloji kullanarak yapısalcı düşüncedeki kuramsal ifade çerçevesinde ve “Brütalist yapının farklı eklemlenme düzeylerinde varlık bulması” şeklinde ifade edebiliriz. Birçok Brütalist yapıda ise inşai 


ya da biçimsel/simgesel ayrıntı öğelerinin bütünden özerk olarak kazandığı varlık bu değişen ölçek ve eklemlenme düzeylerinde farklılaşma gerçekliğini meşru ve anlamlı kılıyor. Le Corbusier yapılarından başlayarak deneysel ve manyerist örneklere doğru uzayan çizgide sözkonusu özerk biçimsel varlık oluşturma iradesinin çarpıcı ifadelerini buluyoruz. 


Merkez ve çevre: 

“Oteki Brütalizmler” 

Mimarlık yazını ve medyası tüm türler ve kategoriler için olduğu gibi Brütalist yapılar için de merkez ülkelerde üretilen mimarlığı referans alır ve yansıtır. Brütalizm gerek kavramsal içeriği bakımından gerekse doğuşundaki karşı çıkışlar ve gerekçeler dikkate alındığında bağlamsal ilişkileri 

ve toplumsal/çevresel aidiyeti önemli 

bir yaklaşım. Rejyonalist söylemin ve 

bu doğrultuda üretilmiş mimarinin de Brütalizm ile yakın ilişkisi var. Ayrıca bir bölümünde saygın dünya mimarlarının önemli üretimi ve etkisi bulunan çevre ülkelerinde etkin olmuş bir akım. Bu nedenle Brütalizm'i tüm tezahürleri ve nüansları içinde kavramak için dünyanın farklı yörelerindeki Brütalist üretime bu yörelerde, çevre ülkelerinde de bakmakta yarar vardır. 
Yazıda bu panoramik bakış bir ölçüde yapılmaya çalışılmıştır. 


Bu açıdan bakıldığında, Brütalist mimariyi besleyen düşüncenin yeşerdiği ortamın öncelikle CCAM Kongreleri ve bu bağlamda metropol Batı ülkeleri olduğunu belirtmek gerekir. 1930'li yıllarda ve 1960lardaki öncü uygulamaların ağırlığı da bu ülkelerdedir. Ancak bu akım birçok coğrafyada hızla yaygınlaşmış ve merkez ülkelerde hızını yitirdiği 1980ler sonrasında uygulanan etkili örneklerin önemli kesimi çevre ülkelerinde gerçekleşmiştir. Brütalist örneklerin etkisini sürdüren bazı güncel örneklerin de gerçekleştiği ortam ağırlıklı olarak yine çevre ülkeleridir. 


Akım mı, bir farklı aidiyetler 

potası mı? 

Son olarak incelenen örnek repertuvarı çerçevesinde Brütalizm'in başka mimari eğilim ve akımlar ile ve onlar karşısındaki kimlik ve aidiyet konumuna bakmakta yarar görülmüştür. Brütalizm Ortodoks modernizm ile hesaplaşma süreci ve modernizmin revizyonu hareketi içinde eşzamanlı olarak paylaştığı ilkeler açısından olsun, bazı biçim ve organizasyon özellikleri açısından olsun bu karşı çıkış hareketinde yer alan birçok eğilim ile ortaklıklar, geçişler, girişimler içeriyor. Metabolizm, Kritik Rejyonalizm, Postmodernizm, Yeni Rasyonalizm, Ağ Yapı yaklaşımı ve bunları 


düşünsel olarak besleyen Yapısalcılık gibi kuramlar bunların başlıcaları. Bunun ötesinde biçimci, ifadeci ve çoğu kez bağlamsal bir eğilim olarak başka, daha eski bazı eğilimler ile de ilişkileri görmek gerekir. 
Kimi ilkelerine karşı çıktığı modernizm başta olmak üzere Brütalizm'i besleyen eğilim 

ve akımlar arasında Fütürizm'i ve özellikle Rus Konstrüktivizmi'ni, Ekspresyonizm'i 

ve De Stij'i saymak en azından belirli Brütalist örnekler için zorlama olmaz?. 

Tüm bu tarihsel ve dönemine ait eğilim ve aidiyetlerden beslenmiş olan Brütalizm'in aradan geçen süre içinde, getirdiği 

eleştirel ve biçimsel açıdan özgürleştirici yaklaşım çerçevesinde bugünün birçok ürününü doğrudan etkilemese de bunların varolmasına imkan sağlayan bir duygu ve düşünce zemini hazırladığı söylenebilir. 
Brütalist yapıların bir bölümünün içerdiği birbirinden farklı özellikler olan düzen, eklemlenme, disiplin ya da şiirsellik, fantezi, dinamizm, dramatizm, manyerizm gibi boyutların bugünün farklı bireysel tavırlarda da karşılığı bulunduğu söylenebilir. 
Ando'nun, Zumthor'un, Moneo'nun ya 

da bunun karşısında Hadid'in, Gehry'nin, Libeskind'in mimarilerinin bu tarihsel dersten bağımsız olarak düşünülmesi inandırıcı görünmüyor. Bu tarihsel 

ve düşünsel etki, Brütalizm'in güncel geçerliliğinin biçimsel olmasa da tarihi ve kültürel anlamda bir ifadesi olabilir. Aslında bu salt Brütalizm'e özgü bir durum da değil; farklı aidiyetlerin bileşkesi olmak mimarlık yapıtının, giderek sanat yapıtının bir kültürel ürün olarak sahip olduğu tarihsel kimliğin parçası. 


Brütalizm, içerdiği ayırdedici özellikleri ve Brütalist mimarlık örneklerinin sergilediği özellikler açısından bu tarihsel durumu belirgin biçimde içeriyor ve sergiliyor. Bu bakışla aradan geçen 70 yılın verdiği mesafe içinde Brütalist olarak adlandırılabilecek çok sayıda ve farklı örneğin verdiği panoramik görünüme bakıldığında Brütalizm'i salt bir akım olarak değil, bir bağımsız akım olarak hiç değil ama bir farklı aidiyetler potası olarak görme önerisi daha gerçekçi ve çekici geliyor. M Aşilla Yücel 
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Yeni Brütalizm'in 
Robin Hood'undan 
Imdat Sinyali 


Gökçeçiçek Savaşır M Brütalizm ve Yeni Brütalizm, bugünlerde yine mimarlık gündeminde: Bir sosyal medya paylaşımı üzerine yapılan yorumlar nedeniyle Türkiye mimarlık tartışmalarında Brütalizm kendine yeniden yer buldu. Öte yandan, İngiliz mimarlar Alison ve Peter Smithson tarafından tasarlanan sosyal konut projeleri arasından inşa edilmiş tek proje olan Robin Hood Gardens'ın bugünlerde yıkılıyor olması nedeniyle yeni Brütalizm de küresel ölçekte mimarlık gündeminde... Doğu Londra'nın Poplar yerleşim bölgesinde yer alan Robin Hood Gardens projesi (1966- 1972), Smithsonlar'ın “Yeni Brütalizm” üzerine kuramsal düşüncelerinin mimaride somutlaşmış az sayıdaki örneklerinden biridir (Resim 1). Yapı, 45 yıllık 

kullanımı ardından neo-liberalizmin mimarlık alanındaki baskılarına daha 

fazla dayanamadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında daha lüks daireler inşa edilmek üzere batı kanadıyla başlayan yıkımı, bu metnin yazıldığı günlerde doğu kanadıyla sürüyordu! (Resim 2-3). 


Brütalizm'in yansımaları, dünya çapında olduğu gibi Türkiye bağlamında da 1950'lerden 1980lere yapı ve yapı grupları ölçeğinde görülmüştür. Fakat tarihsel 

ya da eleştirel bir perspektiften Türkiye bağlamında Brütalizm'i anlamlandırmayı bir başka yazıya bırakarak, odağı Robin Hood Gardens'ın yıkımı sebebiyle Yeni Brütalizm'in çıkış noktasına, hareketi oluşturan öznelerine ve düşüncelerine 

geri saracağım. Fakat ondan önce, “yeni” ön ekiyle, farklılaştıkları Brütalizm ile paylaştıkları göbekbağından başlayarak, yaklaşık bir asırlık perspektiften “dönemlerinin en modemleri” olarak görülen Brütalist mimarlığın, halkın gözünde genellikle “çirkin, kaba, canavar” olan ve bugün imdat sinyali veren yapılarının sahip oldukları mimari nitelikleri hatırlatmaya çalışacağım. Böylelikle hedeflediğim, mimarlık ve sanat da dahil olmak üzere neredeyse her harekette olduğu gibi, baskın biçimsel özelliklerin ya da 

en kolayından hızlıca alımlandığı haliyle anlaşılan malzeme, doku ve konstrüksiyon gibi primer niteliklerin öne çıkmasıyla önce akım, sonra moda haline gelen 

ve en sonunda tüketim kültürü içinde demode ilan edilerek bir kenara bırakılan düşünceleri yeniden hatırlatacak bir çerçeveyle mimarlığın nesnesine bakmak. 


in in dn di 


Bu noktada, metnin temel çıkış noktası olan Robin Hood Gardens projesinin bugün fiziksel olarak yıkımının, Londra kentinin sosyal yaşamına yapılan idari bir müdahale ve tarihsel sürekliliğinden modern bir tanığın eksiltilmesi olduğu kadar; aslında Smithsonlar'ın mimarisinin bel kemiğini oluşturan eleştirel-modernist fikirlerinin somut örneklerinden birinin de yok edilmesi anlamını taşımasıdır. 


Brütalizm'i hatırlamak 

2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan fiziksel, ekonomik ve toplumsal yıkımın etkileri kültürel coğrafyanın da şekillenmesini etkilemiş; mimarlık alanında da kırılmaya neden olmuştur. Modernist mimarlığın öncülerinden Le Corbusier savaş sonrası gerçekliğin brütal etkilerinin mimaride de biçimsel olarak yansıtılması gerektiğine inanarak modernist çizgisinde yön değiştirmiş; bu doğrultuda Marsilya”daki Unit€ d'Habitation'ı (1945) tasarlamıştır (Resim 4). Yapı, “bireysel ve kolektif ihtiyaçlar arasındaki dengeye dayanan yeni bir konut biçiminin ana denemesi olarak, mimari Brütalizm'in kurucu çalışması?” 
ve tüm zamanların en etkili Brütalist 


yapısı olarak bilinir. Le Corbusier, çağdaş kentlere ilişkin ortaya koyduğu Ville Contemporaine (1922), Ville Radieuse (1924), Voisin Plan (1925) vizyonlarında nüvelerine rastlanan yüksek yoğunluklu konut ünitesi fikrini Marsilya”daki ilk Unite Habitation'da “bir şehri insan oranlarına göre hantal pilotileri ve iç caddeleri ile 18 katlı yatay bir blokta yeniden planlamak” niyetiyle yeniden yorumlamıştır. Savaş sonrası kentlerinde konut sıkıntısına cevaben, zeminden koparılmış yatay bir konut bloğundaki 
337 daireyi, zemin ve teras katındaki ortak 
mekanlarla destekleyen tasarım, savaş sonrası ekonomisine en uygun malzemeyle, brüt beton kullanılarak inşa edilmiştir. 
Berlin ve Fransız kenti Nantes-Reze de dahil olmak üzere beş farklı yerde daha inşa edilince, “yer”den bağımsız tasarım öncelikleriyle uluslararası üslubun en önemli temsilcisi haline gelmiş; dünya çapında pek çok konut projesine örnek olmuştur (Resim 35). Le Corbusier'nin kendi mimarlığında brüt (ham) beton malzemenin niteliğini tanımlamak üzere “brüt beton” kavramını kullanmasıyla başlayan brütal estetik, ifadesini ağır 


1 Robin Hood Gardens (1966-1972), Yerleşim planı ve 
kesitleri (Kaynak: WikiArguitectura). 

2 Robin Hood Gardens, Nisan 2010 

(Fotoğraf: ©Chris Guy / gidsey.com). 

3 Robin Hood Gardens, Ağustos 2017'de başlayan yıkım 
(Fotoğraf: Anthony Coleman). 


strüktürel öğelerin ve duvarların 

yoğun kullanımı, süslemenin, doğanın 

ve bağlamsal konuların reddedilmesi 

ile kurmuştur. 1950lerde tasarladığı Chandigarh Başkent Kompleksi (1932), Paris'teki Brezilya Konutu (1953), La Tourette manastırı (1957), Cambridge Carpenter Görsel Sanatlar Merkezi (1961) gibi yapılarında, yeni bir çizginin, Brütalist üslubun, oluşmasında önemli rol üstlenmiştir. “Kaba bitmemiş yüzeyler, farklı biçimler, ağır malzemeler, masif kütleler” gibi mimarlığın konstrüktif nitelikleri üzerinden kurulan bu dil, zaman ve mekan aşan etkileri ile hızlı 

ve yaygın bir şekilde benimsenmiştir. 
Fakat, modern mimarlığın kendine ait steril alanlarında kurduğu biçimsel dille toplumdan uzaklaşmış olması, mimarlıkşehircilik üzerine modernist düşüncelerin filizlendiği CLAM kongrelerinde (Congres İnternationaux d'Architecture Moderne) eleştirilere neden olmuştur. 


Team 10 ve Smithsonlar”ı hatırlamak İlk toplantısı Hannes Mayer, Giedion, 
Lurçad, Frank ve Le Corbusier de dahil 24 
kişilik bir grubun katılımlarıyla La Sarraz'da (1928) gerçekleştirilen CTAM toplantılarında modern mimarlık, evrensellik, yapım teknolojileri, endüstrileşme, toplumsal sorunlar ve konut, kentin farklı işlevlere göre bölgelere ayrılması, kent yaşamı 

ve mekanı gibi güncel konular üzerine yürütülen tartışmalar tüm dünya çapında şehirlerin ve mimarlığın biçimlenmesini etkilemiştir. IV. CAM toplantısının (1933) teması olan “işlevsel kent” savaş sonrası Avrupa kentlerinin yeniden imarında yaygın bir etkiye sahip olmuştur. Savaş sonrasında İngiltere'nin Bridgewater kentinde toplanan VI. CIAM toplantısında (1947) katı modernist-işlevselci kent ve rasyonel-evrensel mimari eleştirilerek mimarlık ve şehirciliğin toplumsal boyutlarının altı çizilmiştir. 
1953'de Alison ve Peter Smithson, CIAM'ın idealize ettiği kentlerde oluşacak izolasyon ve toplumsal çöküşe ilişkin endişelerini şöyle belirtmiştir: “İnsan kendisini kendi yüreğiyle kolaylıkla tanımlayabilir, ancak içinde bulunduğu kasaba ile kolayca tanımlayamaz. Aidiyet temel bir duygusal ihtiyaçtır, onun çağrıştırdıkları en basit düzendir. Zenginleşen komşuluk duygusu, aidiyetten, kimlikten gelir. Gecekondu mahallesinin kısa dar sokakları, yeniden imarların ferah fakat sıklıkla başarısız 


olduğu yerlerde başarılı olur.” 
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X. CIAM toplantısında (1956) Le Corbusier 


ve Sigfried Gideon gibi modern mimarlığın kanonik figürlerinin baskın söylemlerine karşı çıkarak toplantıların güzergahını değiştiren Jacop Bakema, Georges Candilis, Alison ve Peter Smithson, Aldo van Eyck, Bill ve Gill Howell, John Voelcker ve Shadrach Woods'dan oluşan katılımcılar, CLAMPın görevini daha toplumcu bir 


mimarlık zemini kurulması için devralmıştır. 


Bu toplantıya da referansla Team 10 olarak adlandıran grup, toplumsal yaşam öncelikli tavırlarıyla mimarlık düşünce ve pratiğinde kırılmaya neden olmuştur. Modernite ve modernleşmeyle sürekli değişim halindeki yaşam mekanları, savaş sonrası Avrupa kentlerinin yeniden imarı, yeni kentsel programları ve spontane gelişmeleri, refah 


devleti ve tüketim toplumunun yükselişi üzerine düşünceler üretmişlerdir”. Grup özellikle, modern mimarlığın biçimsel 

dil kurmaya odaklı ve zaman-mekan eksenindeki kavrayış zemininin, insan odaklı bir bakışla, yer-durum eksenine çevrilmesiyle aşılabileceğini öne sürmüştür. Bu yeni bakışla, mimarlık ve planlamada yeni 
tasarım süreçlerini gündeme getiren Team 10 
grubundan Smithsonlar'ın tasarımları “faydacı estetik” olarak nitelendirilmiş; 1960'lardan itibaren ortaya çıkacak olan kimlik ve yer odaklı yaklaşımların düşünsel zeminini kurmaya başlamıştır. 


Yeni Brütalizm'i hatırlamak 
Team 10 grubunu ve Smithsonlar”ı yakından takip eden mimarlık tarihçisi ve 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eleştirmeni Reyner Banham, Smithsonlar'ın mimarlığında beliren bu yeni eğilimi, “Yeni Brütalizm” olarak adlandırarak aynı başlıklı makalesinde mimarlık dünyasına tanıtmıştır! (Resim 6). “Yakın geleceğin tarihçisi” olarak da bilinen Banham” makalesinde, yeni Brütalizm'in sanatta 

ve mimarlıkta tanımlayıcı bir etiket 

olarak görülmesinin ötesindeki anlam katmanlarını, mimaride Le Corbusier'nin “brüt beton” (Je beton brut) ve sanatta Jean Debuffet'in Paris bağlantılı “ham sanat” (Art Brut) kavramları ile İngiliz sanatçılar Magda Cordell, Eduardo Paolozzi 

ve Nigel Henderson'un çalışmalarına referansla açar. Banham, Smithsonlar'ın Brütalist estetiğin eleştirisi olarak ortaya koydukları modernist mimari tasarım stratejileriyle, içinde yer aldıkları ve aynı zamanda pop art sanatçılarından oluşan Independent Group'un Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nde (ICA) bir görsel söylem olarak açtığı Parallel of Life and Ari sergisini9 (1953) ilişkilendirir (Resim 7). 
Yeni Brütalist estetiğin mimarlıktaki 

ilk nüvesini de, Smithsonlar'ın Soho'da tasarladıkları küçük bir evin, mimarları tarafından Architectural Design (Kasım 1953) dergisi için hazırlanan tanıtım metninde ifade edilen “depo estetiği”nde görür. Serginin ve bu metnin başlattığı 


tartışmalar sürerken, Smithsonlar”ın “klasik modern”in malzemeleri olan beton, çelik 

ve camla tasarladıkları ve o zamanki tek tamamlanmış projeleri olan Hunstanton Okulu (1950) Architectural Review'de (Eylül 1954) yayınlanmış ve proje “Yeni Brütalist” olarak tanımlanmıştır. 


Banham, Yeni Brütalist bir yapının tanımını, duyguları etkileyen bir imge olarak hatırlanabilirlik; parçaların ilişkileri anlamındaki strüktürün açıkça sergilenmesi; Le Corbusier'nin 1923?de bahsettiği ham malzemelerin günün mimarlık tanımı içinde “bulunduğu/olduğu gibi” kendi iç özelliklerine göre değerlendirilmesi gibi üç nitelik üzerinden yapar (Resim 8). 

Her Smithson tasarımını “açıkça ve ustalıkla tutarlı ve anlaşılabilir bir 

görsel varlık” olarak nitelendirir. Klasik estetikten kurtulmak amacıyla çağdaş estetiğin kullanışlı bir terimi olan imgeyi işe katarak, Yeni Brütalist mimarlıkta yapının “görüldüğünde coşkuları etkileyen” bir imge (i#mage) olarak katkısını şöyle vurgular: “Binanın hemen kavranabilen görsel bir kendiliği olmalıdır; göz tarafından kavranılan biçim de binanın işlev ve malzemelerine tamamıyla uygun kullanımı ile yaşanan deneyim tarafından doğrulanmalıdır?.»” Anthony Vidler, 


bu kavramsallaştırmayı şöyle özetler: “Banham'a göre bu “imgeleştirilebilme binanın bir yönden “kavramsal” olduğu demekti, yani biçimle işlev arasındaki ilişkiye ilişkin bir fikirden çok, bir gerçeklik olduğu demekti; ayrıca, binanın Klasik anlamda biçimsel ya da daha soyut anlamda topolojik olması yönünde hiçbir gereklilik olmadığı da demekti. İmge bir Jackson Pollock'a da, bir Cadillac*a da göndermede bulunabilirdi, ama “klasik estetik standartlarına göre olmasa da görsel açıdan değer taşıyan bir şey'di. Dolayısıyla bir binanın geleneksel terimlerde “biçim koşullarına uygun? olması gerekmez; 

biçim koşullarına uymasa da kavramsal olabilir!9.* Banham, imge üzerinden insan deneyimine temellenen bu yeni düşüncenin ilk tezahürlerini, Smithsonlar'ın Golden Lane ve Sheffield Üniversitesi yarışma projelerinde görür. 


2 


Londra'nın merkezinde bir toplu konut olarak tasarlanan Golden Lane (1952) projesinin ana fikri, klasik modernist planlamanın ana unsuru olan yüksek konut bloklarının eleştirisi olarak ortaya çıkan “gökyüzü sokakları”nın oluşturduğu birbirine bağlı alçak konut blokları ağı 

ile toplumsal ayrışmanın sona ereceği ve yeniden canlandırılması beklenen sokak 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hayatıdır. Proje “gökyüzü sokakları” fikri yanısıra hemen saptanabilen konut birimleri ve kolayca görülen sirkülasyonu ile biçimsel olmayan şekilde tutarlı bir görsel imge yaratma kararlılığı; perspektiflere eklenen fotoğraflardaki insanların, toplam imgenin bir parçası olarak, mimarlığı alt edecek şekilde, orada bulunması açısından dikkat çekicidir. Le Corbusier'nin Plan Voisin (1925) önerisindeki kent vizyonu!! ve 

Louis 1. Kahn'ın Midtown Philedelphia (1952) tasarımındaki” farklı hareket ve trafik biçimlerinin düzeniyle ilişkilendirilen proje, X. CIAM toplantısında Unite dHabitation'daki caddeler üzerinden başlayan tartışmalara katılmış; konutlardan oluşan kümelerin organizasyonu ile tasarlanan yerleşim haleflerinin pürizmine ve karşı-kentselciliğine yönelik bir saldırı olarak Britanya modernizminin hem en önemli olayı hem de reddi olmuştur"3. 
“Smithsonlar yinelenen, sıralar oluşturan boşluklu, göz alıcı bloklardan çok caddeye, hatta Britanya'nın yeni kentçiliğe son 


katkısı olan bahçeli kentlerin pitoreskliğine yoğunlaşıyorlardı. İmar anlayışları yoğun ve kentseldi ve mahcup durmayan bir biçimde yoksulları barındırıp Refah Devleti'nin 

bir parçası olurken, göz kamaştırıcı olmaktan da geri kalmıyordu. Kısacası Golden Lane Pop olacaktı... Savaş sonrası canlılığı yaratan 1945 sonrası sosyalizm ve kapitalizm karışımının çelişkileriyle aynı doğrultuda hem yalınlık hem bolluğun mimarisiydi bu. Sosyalizmin ve kapitalizmin en verimli özelliklerini vurgulayan mimari... 
Brütalizm'in “kaba ve işlenmemiş? malzeme tercihinin mükemmel bir örneğidir",” 

Proje yarışmayı kazanamamıştır 

fakat Sheffield'deki Park Hill Toplu Konutları'nda (1961) uygulanmıştır. 


Smithsonlar Sheffield Üniversitesi (1953) tasarımında, mimari kompozisyonda biçimsel koşullara uymadan ve “sezgisel bir topoloji duygusu”na dayanarak yeni bir açılım daha getirmiştir!5. Savaş sonrası Brütalist tasarımlarda gözetilen günışığı 


4 Üney Aş 


—... va 20 


4 Unite d'Habitation (1945), 
Marsilya, Ağustos 2000 

(G. Savaşır Arşivi). 

5 Oscar Niemeyer'in IBA için 
Hansaviertel Yerleşimi'nde tasarladığı konut bloğu 
(1953-57), Berlin, Temmuz 2008 
(G. Savaşır Arşivi). 

6 Reyner Banham, “The New 
Brutalism” (Architectural 
Review, Aralık 1955, 

s. 354-355). 

7 “Parallel of Life and Art” 
Sergi kataloğu, 1953 (Kaynak: independentgroup.org.uk). 

8 Yeni Brütalizm'i anlatmak 
için verilen sanat ve mimarlık örnekleri (Reyner Banham, 
“The New Brutalism”, Architectural Review, Aralık 1955, s. 359-360). 


standartları, servis çekirdeği ve doğal havalandırma, düşük maliyetli ve kolay bulunabilen malzemelerin kullanımı gibi konuların yanısıra, mimarlığın nesne odaklı bakışını açık kamusal alanların görünebilirliğine kaydırmışlardır. 
1950lerin megastrüktürlerine karşı, işlev ile strüktürün, yapı ile şehrin birbirinin tamamlayıcısı olduğu ve birbirlerinin yerini alabildiği “açık-uçlu planlama” anlayışını geliştiren Smithsonlar “duyarlı işlevselcilik” temelli söylemleriyle, 1960lar Britanya modernizminde, biçimi kendi ekseninde yeniden keşfeden bir mimarlığın karşıt kutbunda yer almışlardır. 
Smithsonlar, önerdikleri akılcı ve tutarlı plan şemalarında, modern ve yerel koşulların birlikteliğini önemseyerek; 

her yapıyı konumu, kullanımı ve çevre yapılarla ilişkisini kurarak tasarlamışlardır. 
Peter Smithson'a göre, “çevrenin yeterince çekinik hale gelmesi koşuluyla, mekanda bir şey olduğunda, olağanüstü dolu hale gelir... Bugün bir yapı, kendinden daha 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fazlası ise ve eğer etrafındaki mekanı bağlayıcı olasılıklarla doldurabiliyorsa ve eğer bunu özellikle, o ana kadar mimarlık yokmuş gibi hissedecek biçimde sessizce yapıyorsa ilginçtir!5.” Böylelikle, yapılar malzemeler geri planda kalmak üzere olabildiğince nötr olduğunda içgüdüsel bir kavrayışla deneyimlenir. Malzemelerin “olduğu/bulunduğu gibi” kullanılması, gündelik ve sıradan olanın içinde bir değer olarak keşfedilmesi, fiziksel çevrede gizli fakat daha gerçek bir dünyayı ima eden izlere sahip örüntüsü olan her şeye ilişkin farkındalığını artırmıştır. 


Smithsonlar moderniteye olan inançlarıyla, biçim ve mekanın birbirinden ayrılamaz olduğunu düşünmüş; mimarlık kente 

katkı yapacaksa onun oluşumunda 

katkısı bulunan güçlerle birlikte çalışması gerektiğini savlamışlardır: “Bir çay takımındaki gibi işlevsel olarak uyumlu her yapının aralarındaki açıklığın bir çeşit nötrlük ve aile benzerliği oluşturduğu 

ve kendiyle birlikte taşıdığı boşlukların 


bir müştereğe dönüştüğü bir şehircilik hayal etmişlerdir!7.* Mekan kavramını yapıların organizasyonunda sistem ya da ilişkileri katılaştıran bir kısıtlama olarak gören Smithsonlar 1950”lerde mimarlık ve kent arasında bütünlükçü bir “tepkisel planlama” yaklaşımını önermişlerdir. Bu yaklaşımda, Antik Yunan kentlerindeki gibi kendiliğinden süreçler ve durumlara göre oluşan, deneyimi güçlendiren ve uygun hareketleri olası kılan mekanizmalar ile en primitif, dolaysız ve yalın bir farkındalık gündeme gelmiştir. Bir başka deyişle, deneyimi manipüle edebilen mekanın yerine, yapıların organizasyonu ve konumlanışlarından ortaya çıkan ilişkiler sistemini kuran eylemler ve rotalar önemli hale gelmiştir. “Bu süreçte mimar, yalnızca kültür tüketiminden daha fazlasını yanıtlayan kolektif bir fikrin yazarından ziyade ebe gibi davranır. Bu fikir, bir binanın değerini veya bir yönünü yansıtmayı mümkün kıldığı için, belirli bir şeyi tekrar etmeyi ve geliştirmeyi ve daha fazla kolektif eylemi motive eder!8.» 


SOS Brutalism 


9 Robin Hood Gardens konut bloğu ve iç bahçe (Kaynak: 
WikiArguitectura). 

10 Robin Hood Gardens gökyüzü sokakları kavramsal 
kolaj (Kaynak: WikiArguitectura). 

11 “SOS Brutalism” sergisine eşlik eden kitap (Ed.: 
Oliver Elser, Philip Kurz, Peter Cachola Schmal, SOS Brutalism. A Global Survey, Park Books, 2017). 


The Economist binası (1959-64) da dahil olmak üzere tasarladıkları az sayıda yapıları ve kente getirdikleri yeni bakış açılarında Smithsonlar'ın yaklaşımının merkezini oluşturan bu “özenli pragmatizm” 1970lerin ortalarından itibaren mimarlıkta ortaya çıkan somut deneyime ve eyleme yapılan vurgunun izlerini taşır. 


Banham, Yeni Brütalizm'in kendine özgü endişesinin onu “güzel” kıldığının ve bu nedenle günün mimarlığına “çağdaşlık” odaklı katkısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizer. Smithsonlar'ın düşünsel dünyasına ve tasarımlarına 

ses olan Banham'ın makalesi, dönemin mimarlığında provokatif etkiye sahip olmuş; Yeni Brütalist düşünce modernizmin ve Brütalizm”in Britanya?da olduğu kadar Kıta Avrupası'ndaki ve Amerika'daki yeni yorumlarını tetiklemiştir. Banham, benzer çerçeveden 1966'da yayınladığı kitabında, Yeni Brütalizm”i estetik ve etik boyutlarıyla, “işlevselcilik karşıtı ilerleme” (progress 

to a-formalism), “brüt, yok ve öteki sanat” (brute, non and other art), “başka bir mimarlık” (xne architecinre antre), “eski şehirciliğin sonu” (#he end of an old urbanism) gibi çarpıcı bölümlerde yeniden ele almıştır”. 


Robin Hood'u hatırlamak 

Smithsonlar, Golden Lane Yarışması'nda önerdikleri fikirlerini, “Toplu Konutlar İçin Kriterler” (1957) makalesinde, “birey, evine “kimlik? katabilir mi, yoksa mimari bireyi paketliyor mu?” ya da “imar edilen yerler yalıtık mıdır; bir kampa benzeyebilir mi?” gibi sorularla geliştirirler?. 


Klasik modernizme karşı “başka bir mimarlık” modeli olarak öne sürdükleri düşüncelerinin gerçekleştiği sosyal konut projesi ise Robin Hood Gardens'dır. Bu tarihsel ve kavramsal bağlam zemininde -bugün pek çok Brütalist yapının da benzer kaderi paylaştığı- yıkımın ve tartışmanın nesnesi olan Robin Hood Gardens sosyal konutuna yeniden bakalım: Yapı grubu, on ve yedi katlı 

iki yatay yapı ve aralarındaki boşlukta ortak kullanım alanı olarak tasarlanan içe dönük “şehir bahçesi”nden oluşur. Prekast 
beton panellerle inşa edilmiş toplam 213 
daire içeren her iki yapıda, tek ve iki katlı daireler bulunur (Resim 9). İlk bakışta “kale” gibi masif kütleleriyle belirgin yapı blokları öne çıkmakla birlikte, tasarımın odağını, şehrin yoğun trafiğinden ve Blackwall Tüneli?nin gürültüsünden bu bloklarla izole edilmiş iç bahçe, dolayısıyla konut sakinlerinin ortak kullanımları 

için öngörülmüş kamusal dış mekan oluşturur. Bu ortak mekan, Smithsonlar'ın mimarisinde öne çıkan tasarım yoluyla insan hayatını iyileştirme niyetinin tezahürü ve radikal sosyal konut vizyonlarının düşünselden fiziksel ortama aktarılmış 

bir kanıtı olarak projenin vazgeçilmez parçasıdır. Golden Lane projesiyle bütünleşen “gökyüzü sokakları” önerisi, bu sosyal konut bloklarının her üçüncü katında merkezdeki bahçeye bakacak şekilde 

yer alan geniş beton balkonlarda konut birimleri için yeni bir mahalle sokağı olarak önerilmiştir (Resim 10). 


Charles Jencks tarafından, 1972*de Minoru Yamasaki'nin St. Louis”teki Pruitt Igoe Sosyal Konutları'nın dinamitlenerek yıkılması modern mimarlığın ölüm tarihi olarak ilan edilmiştir. Fakat ondan 4 yıl önce Doğu Londra'da inşa edilen Ronan Point kulesinin açıldıktan iki ay sonra 

bir gaz patlaması ile çöküşü, Britanya modernizminde sosyal konutların ölümünün habercisi ilan edilmişti?!, 

Ham, sıvasız, önyüzü olmayan, pürtüklü bırakılmış ya da beton kalıplarıyla doku verilmiş brüt betonun baskın kullanımı, Balfron Kulesi, Barbican Konut Alanı, Thamesmead gibi Londra'daki Brütalist mimarlık örneklerinin önce dayanıklılık, dinamizm, ölçek ve pürüzlü kenarları ile fetişleştirilmelerine; zamanla kentçilikte insandışı ve sevimsiz her şeyle eş tutulan “beton ucube” ilan edilmesine neden olmuştur”. Kimi zaman çok sıkı eleştirilere maruz kalmış olsa da, yeni bir sosyal konut modeli olan Robin Hood Gardens, Alison ve Peter Smithson'ın kentsel organizasyona ilişkin radikal vizyonlarının somutlaşmış halidir. 1950”lerde toplumsal sınıf ve politika eksenli sosyal demokrasi 


kavrayışları çerçevesinde ortaya çıkan Britanya modernizminin ve yeni Brütalist mimarlık tartışmalarının inşa edilmiş en önemli temsilcilerindendir. Victoria Albert Müzesi bu konut bloğunun üç katından oluşan bir parçasını koleksiyonuna katacağını Kasım 2017'de duyurdu. Yine de bu yıkım, aslında adının hatırlattığı “zenginden çalıp yoksula veren” Robin Hood gibi, düşük gelirlilerin barınma ihtiyacına, gündelik yaşamın odakta olduğu bir modernizm ile cevap veren bir mimarlık örneği ile birlikte yitip giden toplumcul bir mimarlık inancının kalan son kırıntılarının da, neo-liberalizmin gayrimenkul geliştirme şirketleri ve marka mimarlığı arasında ufalanarak yok edildiğini; kırıntılarının da kültür endüstrisinin dolaşımına alındığını gösteriyor. Robin Hood Gardens bu tehdit ve yıkımın elbette tek hedefi değil... Yazının tamamlandığı sırada, Brütalist mimarlığın Japonya, Brezilya, eski Yugoslavya, 

İsrail gibi pek çok ülkedeki ve Alison 

ve Peter Smithson'ın Yeni Brütalizm'i ortaya çıkardığı İngiltere'deki örneklerin korunması için başlatılan SOS Brutalism kampanyasının yeni çıkan kitabına eşlik eden “SOS Brütalizm. Beton Canavarları Koruyun” başlıklı serginin duyurusu yapıldı? (Resim 11). Görünen o ki, “beton canavarlar” ile birlikte mimarlık da “SOS!” 
veriyor. M Gökçeçiçek Savaşır, Doç. 

Dr.; Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 


Notlar: 
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3 “Brutalist Buildings: Unit d'Habitation, Marseille”: 
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20 Alison Smithson ve Peter Smithson, “Criteria for Mass 
Housing,” Ekistics 10, (60), 1960, s. 224-227. 
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“Öteki” 
Brütalistler 


İdil Erkol Bingöl M Türkiye'deki Brütalist mimarinin izlerini süren bu metnin iki temel amacı var: İlki Brütalizm'i ve 

ortaya çıktığı dönemin Türkiye'sindeki dinamikleri anlamak, ikincisi ise mimarlık literatüründe geri planda kaldığını düşündüğüm fabrika yapılarında Brütalizm'i aramak. 


Mimarlığın en tartışmalı terimlerinden biri olan Brütalizm, modernizme bir özeleştiri olarak 1950lerde ortaya çıkmış, giderek uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Temel ilkesi biçimi işleve ve strüktüre dayandırmak, yapısal elemanları açıkça dışavurarak, akılda kalıcı estetik bir ifade yaratmak olan Brütalizm ortaya çıktığı dönem için yeni 

bir biçim stratejisi, yeni bir estetik araç olarak tanımlanabilir!, Brütalizm'in kuram ve pratiğini tanımlayan Reyner Banham, bir yanda Le Corbusier'nin savaş sonrası projelerinde görülen, brüt betonun yapının karakterini ve estetik ifadesini oluşturduğu, diğer yanda Alison ve Peter Smithson'ın kuramcısı olduğu, İngiltere kökenli “Yeni Brütalizm” kavramını kapsayan modern bir üslup tarif eder”. 


Banhamın sözünü ettiği “İki Brütalizm”den ilki daha çok kabul gören bir eğilime işaret eder. Brütalist yaklaşım yaygınlaştıysa, bunda Unite d'Habitation'un güçlü 


estetik ifadesi önemli bir rol üstleniyor olmalıdır. Le Corbusier'nin 1932 yılında Marsilya?'da tasarlayıp inşa ettiği Unit€ dHabitation'ın tasarımında tektonik en önemli bileşendir. Modernizmin en önemli aktörlerinden biri olan Le Corbusier'ye ait bu yaklaşım3, Modernizmin ideolojisinin krizde olduğunun önemli bir göstergesidir. 
Le Corbusier'nin Unite dHabitation'u, modern mimarlık tarihinin öncülerinden Sigfried Giedion tarafından da onay görür. 
Giedion, brüt beton malzemeyi sentetik bir taş olarak görmenin mümkün olduğunu belirterek, bu yeni mimari yaklaşımı onayladığını ifade etmiş olur. 


Le Corbusier'nin Brütalist estetiğinin karşısında Smithsonlar'ın Brütalist 

etiği yer alır. 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'deki mimari üretimin ana aktörlerinden Smithsonlar, malzemenin estetiğine odaklanmak yerine insanla yapı arasındaki ilişkiyi sorgulamakta, bu ilişkiyi strüktür ve malzeme üzerinden yeniden tanımlamaktadırlar. “Yeni Brütalizm”, modernizmin estetik değerleriyle ilgilenmemekte, toplumu ve mimarlığı idealize etmenin aksine dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi önermektedir. 
“Yeni Brütalizm” umursamaz, inatçı tutumu ve kabalığıyla tanımlanır. 
Smithsonlar tasarımlarında gündelik yaşamın mimarisini ararken, biçimin etkileyiciliğinden özellikle kaçınmışlardır. 
Smithsonlar'ın Brütalizm'i estetik bir araç değil, bir davranış etiğidir. 

Le Corbusier ve Smithsonlar'ın iki ayrı 


1 Dosan Konserve Fabrikası, Yenişehir, Bursa, 1971. 
Mimar: Aydın Boysan (Fotoğraf: Reha Günay. Mimarlar Odası ve Reha Günay'ın izniyle). 

2 Oluklu Mukavva Fabrikası, Gebze, Kocaeli, 1968. 
Mimarlar: Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı'nın izniyle). 

3 Northern Elektrik Fabrikası, Ümraniye, İstanbul, 1967. 
Mimarlar: Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı'nın izniyle). 


motivasyonla ortaya koydukları Brütalist yaklaşımlar, farklı coğrafyaların başka yorumlarıyla çeşitlenip yaygınlaşmıştır. 
Çoğunlukla güçlü bir estetik yoruma dönüşen Brütalizm'in Türkiye'deki mimari üretimde yeri nedir? Brütalizm'in en parlak dönemi olarak nitelendirilebilecek 196lar, Türkiye'de hem dış faktörler hem de iç dinamikler nedeniyle, ekonomik, siyasi ve toplumsal anlamda çok yönlü bir değişim sürecine işaret eder“. Bu zaman 
diliminin ilk kilit noktası 27 Mayıs 1960 
darbesidir ve bu askeri darbe pek çok açıdan ülke için önemli değişimleri beraberinde getirir. Darbe sonrası oluşturulan 1961 Anayasası ile devletin kurumlarına yenilikler getirilmiş, bürokratik ve ekonomik mekanizmalar kurulmuştur. Bunların arasında ülkedeki mimari üretime yön verecek önemli mekanizmalardan biri 1961'de kurulan Devlet Planlama Teşkilatı'dır (DPT). 
DP'nin ilk çalışması 1962 yılında hazırlanan, ulusal ölçekte kentleşme, sanayileşme ve kalkınma politikaları açısından yol gösterici olması hedeflenen ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963- 1967) olur”. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yapılı çevreye ilişkin kısmı konut 


sektörüne odaklanır. Düşük gelir grubu için ekonomik ve nitelikli konut üretimi 

ile sanayi bölgelerinin planlanması ve gecekondu bölgelerinin iyileştirmesi planın temel konularıdır8. Dönemin gelişen endüstrisi ve kalkınma politikaları ülkedeki mimari üretim için belirleyici olmuştur. 
Mimari üretimi etkileyen bir başka 

önemli gelişme, devletin ve özel sektörün girişimleriyle yapı malzemesi endüstrisine ait fabrikaların kurulmasıdır?. Mimarların uygulama sırasında malzeme tedariğinin güçlüklerinden söz ettikleri dönemde kurulan fabrikalar inşaat sektörünü olumlu yönde etkilemiş, yapı teknolojileri mimari tasarımla birlikte evrilmiştir!*. Yapı teknolojilerindeki gelişmeler ve malzeme 


çeşitliliğinin artması gibi faktörler mimari yaklaşımlardaki çeşitliliğe katkı sağlamış”!, 1960'lı yıllarda “çoğulculuk” dönemin karakterini belirlemiştir. 


Temel değişikliklerden bir diğeri, serbest pazar ekonomisine geçiş süreciyle birlikte, yeni işverenlerin ve buna paralel olarak yeni yapı tipolojilerinin ortaya çıkmasıdır. 
1960 öncesinin en büyük işvereni 

kamu kurumları iken, 1960 sonrası mimari üretime özel sektör dahil olmuş, yeni talepleri beraberinde getirmiştir. 
Mimarlıkta talepte bulunanların değişimi, ürünlerin de farklılaşmasına yol açmıştır. 
Başta fabrikalar olmak üzere, özel işletmelerin yeni tipolojik, strüktürel 


| 


ve teknik çözümler gerektiren kapsamlı ihtiyaç programları ve yeni kurulan holdinglerin prestij yapıları, mimari yaklaşımlarda ve mimari biçim dilinde yenilikler oluşmasına olanak sağlamış, mimarlık ortamına özgürlük ve çeşitlilik getirmiştir!3. 


Yeni aktörlere ve talep edilen programlara gelişen endüstri faaliyetlerinin sonucu olarak fabrika yapıları eklenmiştir. 
Türkiye'nin sanayi devrimi olarak tanımlanan 1960”larda inşa edilen fabrika yapıları, dönemin mimarlarının yeni strüktürel arayışlar ortaya koyduğu, 

yeni yapı teknolojilerinin denendiği bir mimari üretime işaret eder. Dönemin 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mimarları, projelerinde yeni gelişen tasarım stratejilerine yer vermiş, mevcut yapı teknolojileri ve malzemeleriyle projelerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 
Malzeme sıkıntısına rağmen, yeni yapı teknolojilerinin olanaklarını kullanarak tasarlamak dönemin temel tasarım motivasyonlarından biri olmuştur”, 


Başlangıçta inşaat sektörü, yapı teknolojilerindeki bu yeni gelişmelere hazırlıksız yakalanmış, zamanla Batı dünyasıyla kurulan ticari ilişkiler sayesinde malzeme üretiminde yeni adımlar atılmıştır"5. Bu konudaki önemli adımlardan biri, 1960'larda, devletin ve 


özel sektörün girişimleriyle yapı malzemesi 
16 


endüstrisine ait fabrikaların kurulmasıdır"6, 


İnşaat malzemesi üretiminin arttığı 1960'lar inşaat sektörünü canlandırmış, bu canlılık 1974 yılındaki petrol krizinden kaynaklanan ekonomik krize kadar sürmüştür”. Zeki Sayar!8, bu dönemde Arkitekt dergisi için hazırladığı başyazıda yapı sektörünün geliştiğini müjdelerken, sektörle ilgili bazı istatistiklere yer verir. 
Son yıllarda yapı malzemeleri endüstrisine kalkınma planında öngörülen miktardan daha fazla sermaye yatırımı olduğunu belirtir. Demirdöküm (1954), Arçelik (1955), Çanakkale Seramik (1957), 


Eczacıbaşı Seramik (1958), Çayırova 

Cam Fabrikası (1961) gibi çok sayıda fabrika birbiri ardına faaliyete geçer. Yine bu dönemde Türkiye'de ilk gazbeton (1963) üretilir, Siemens ülkedeki ilk 

kablo fabrikasını (1964) ve İzocam ilk cam elyaf tesisini (1965) açar; böylece ülkedeki inşaat sektörüne yeni malzemeler kazandırılmıştır. Aynı dönemde, bükme saç ve alüminyum doğramalar ile brüt beton paneller mimari üretimin bir parçası olmuş, dönemin mimarisine yön vermiştir. 


Fabrikalar yapı teknolojilerindeki gelişimin mimariye yansıması açısından öncü bir 

rol üstlenmiştir. Fabrikaların mekansal 

ve strüktürel kurguları açısından yeni çözümlere ihtiyaç duyulmuş, yapıların programları nedeniyle büyük açıklıklar geçme gibi gereklilikler, endüstrileşmiş yapı teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında fabrikaların ülkedeki yapı üretim teknolojilerinin gelişmesine ve prefabrik yöntemlerle üretimde tecrübe edinilmesinde öncülük ettiği söylenebilir”. 
Endüstrileşmiş yapı teknolojilerinin getirdiği modüler sistem ve buna bağlı olarak tekrar eden çatı ve cephe elemanları yapıların tektonik ifadesini güçlendirmiş, kabuk strüktürlerin, katlanan plakların, 


çelik kirişlerin estetiği ve yapısal elemanların açıkça dışavurulması ile fabrikalar Brütalist mimarinin kayda değer örneklerini oluşturur. 


Dönemin endüstri yapılarına dair önemli kaynaklardan biri Mimarlık dergisinin 
1970 yılında hazırladığı “Sanayi Yapıları” 
sayısıdır. Bu sayı, Türkiye'nin geç sanayi devriminin bir özeti niteliğindedir. Özellikle İstanbul-İzmit arasındaki sanayi peyzajında 1960-70 aralığında inşa edilen fabrikalar, mimarları tarafından kaleme alınır. 
Mimarlar, hem mimari pozisyonlarından bahseder hem de inşa etme güçlüklerine değinirler. Yakın zamanda kaybettiğimiz Aydın Boysan, tasarladığı sanayi yapılarının mimarisindeki Brütalist etkiden şöyle söz eder: 


“Kalıcı ne varsa, o strüktür dediğimiz ana taşıyıcı bünyenin ve o bünyeyi meydana getiren malzemenin, dürüst ve zorlanmamış şekillenmesinden çıkmıştır. 
Elbette ki sanayi yapılarında da kalıcı 

ve dürüst yapılar, strüktürel formlar ile meydana getirilecektir. Yararsız dekor mimarlığın maskesidir. Bu maskenin altındaki surat çirkin ise bu maske, böyle mimarlığa bir şey kazandırmayacaktır. 
Strüktürel form edebiyatı, kabuk-katlanmış 


plaklar ve asma strüktür formları ile o kadar zenginleşmiştir ki, bunların vereceği imkanların yetersiz olduğunu sanmak, boş 


karamsarlıktır?”,” 


Boysan, burada hem Smithsonlar'ın üzerinde koyduğu Brütalist etikten 

söz etmekte, hem de Le Corbusier 

gibi malzeme ve strüktürün estetiğini aramaktadır. Kendi deyimiyle yapıyı bir mantık ve matematik işi olarak ele alır, mantığı olan “güzelliğin” peşine düşer?!. 


Bu dönemde, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde inşa edilen çok sayıda fabrika yapısında Brütalist biçim diline sahip mimarlıklar ortaya konulduğu ve bu yapılarda teknolojik “deneyler” yapıldığı söylenebilir. 
Boysan'ın imzasını taşıyan ve 1971 
yılında Bursa, Yenişehir'de inşa edilen Dosan Konserve Fabrikası bu yaklaşımın nitelikli örneklerinden biridir. Fabrikada betonarme karkas sistem kullanılmış, sosyal tesis binasında katlanmış plaklar kıvrılıp duvar yüzeyine dönüştürülmüş 


ve zemine yaklaştıkça incelen kolonlarla bağlanmıştır. Bu strüktür çözümü, sosyal tesise diğer yapılar arasında farklı bir mimari ifade tanımlamıştır. Büyük açıklık geçen üretim yapısının çatı strüktürü için çelik kirişler, aydınlık için ise fiberglas levhalar kullanılmıştır. Boysan, dönemin mimari üretimine dair değerlendirmesinde ülkeye has bir sorun olarak malzeme tedariğine işaret etmekte, özellikle çelik strüktürler için istenen ölçüde profil bulunamadığını söylemektedir. Malzeme krizi dönemin mimarları tarafından sıkça dile getirilmekte, o dönemin koşullarına rağmen mimarilerinde istedikleri etkiyi yakalamak için yaratıcı çözümlere gittiklerini ifade etmektedirler. 


Doğan Tekeli ve Sami Sisa, Mimarlık dergisinin aynı sayısı için kaleme aldıkları yazıda”, özel sektöre yaptıkları üç fabrika yapısının tasarım ve uygulama süreçlerini detaylarıyla anlatmakta, tasarımda strüktürün ve malzemenin önemini vurgulamaktadırlar. Tasarımı belirleyen temel kriterler, tahmin edileceği üzere, 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4-5 Lassa Lastik Fabrikası, İzmit, 1975. 
Mimarlar: Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı'nın izniyle). 

6 Lassa Lastik Fabrikası, İzmit, 1975. Mimarlar: 
Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Fotoğraf: Reha Günay. Reha Günay'ın izniyle). 

7 Unilever-İş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. 
Şirketi Soğuk Depo ve İmalat Binası, Bakırköy, Istanbul, 1972. Mimar: Turgut Alton, Ataman Demir, Tuncay Çavdar (Kaynak: Arkitekt, Mart 1972, n0:347, s. 121). 

8 Arçelik Çayırova Tesisleri, Gebze, 1970. 
Mimar: Aydın Boysan (Fotoğraf: Reha Günay. 
Mimarlar Odası ve Reha Günay'ın izniyle). 

9 Oyak-Renault Otomobil Fabrikası, Bursa, 
1972. Mimarlar: Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı'nın izniyle). 

10 Oyak-Renault Otomobil Fabrikası, Bursa, 
1972. Mimarlar: Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Fotoğraf: Reha Günay. Reha Günay'ın izniyle). 
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uygulama hızı, maliyet, esneklik ve doğal aydınlatmanın sağlanmasıdır. Mimarların yapım süreci ve yeni yapım teknolojilerinin kullanılmasıyla ilgili notu önemlidir: Yeni yapı tekniklerinin ve planlama metotlarının araştırılması gerektiğini, ancak araştırma sonuçlarının kuşkuyla karşılandığını belirtirler. Alışılagelmiş çatı sistemlerinin yerine yeni teknolojileri kullanan farklı çözüm önerilerine işverenlerin sıcak bakmadığını, yeni sistemlerin kendi yapılarında uygulanmasına, “Aman 


denemeyi başka yerde yapınız” diyerek karşı çıktıklarını ifade ederler. Mimarlar, işverenlerin tasarımları kısıtlamalarından, cesaretli projeleri “deney” olarak tanımlayıp çekimser davranmalarından şikayet etmektedir. İşverene yeni teknolojileri kabul ettirmek zordur, ancak yine de prestij yapıları sayılabilecek holding yapılarına kıyasla, üretimin ön planda olduğu fabrikalarda yeni fikirler geliştirme imkanı bulunmuştur. 


Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı bu 
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11 Trakya İplik Fabrikası, Çerkezköy, 1973. Mimar: 
Aydın Boysan (Fotoğraf: Reha Günay. Reha Günay ve Burak Boysan''ın izniyle). 

12 Yapay Elyaf ve İplik Fabrikası, Yalova, 1973. 
Mimarlar: Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı (Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı'nın izniyle). 


dönemde bir dizi fabrika yapısı inşa eder. Bu süreçte yeni yapım teknikleri ile ilgili edindikleri tecrübeyi bir sonraki projeye aktarırlar. Tekeli ve Sisa'nın ele aldıkları yapılarından biri 1968 yılında tasarladıkları Gebze'deki Oluklu Mukavva Fabrikası'dır. Fabrikada, prefabrike betonarme kolonların çelik kafes kirişleri taşıdığı bir strüktür sistemi önerilmiştir. 
Cephede strüktür açıkça okunmakta, çelik kirişlerin betonartme kolonlarla birleşim detayı, belirli bir ritimde tekrarlanarak cephenin estetik ifadesini oluşturmaktadır. Yine aynı dönemde inşa edilen İstanbul Ümraniye'deki Northern Elektrik Fabrikası'nın tasarım sürecinde, Gebze'deki Oluklu Mukavva Fabrikası'na benzer biçimde taşıyıcı sistem yük hesapları dikkate alarak, prefabrike betonarme kolonlar ve çelik çatı kirişlerini tercih ederler. Bu kez 


cephede prese tuğlanın tercih edildiği gözlemlenir. Dayanıklı olduğu gerekçesiyle tercih edilen tuğla malzemenin olduğu 

gibi kullanımı yapının brütal etkisini güçlendirir. Fabrikaların iç mekanlarında ise çelik çatı kirişleri ve bu çatıyı örten cam yüzeyler ile geniş ve aydınlık açıklıklar oluşturulmuştur. 


Türkiye'deki Brütalist mimaride önemli bir yere sahip yapılardan bir diğeri ise yine Tekeli Sisa Mimarlık'ın imzasını taşıyan 
İzmit'teki Lassa Lastik Fabrikası'dır. 1975 
yılında faaliyete geçen fabrika yapıldığı dönemde tek seferde inşa edilen en büyük ölçekli fabrika yapısı olma özelliğini taşır. 
300 m uzunluğundaki cephenin en önemli 
öğesi yarım daire kesitli çatı ışıklıklarıdır. 
Işıklıklar yan cephelere doğru kıvrılarak, cephede ritmik bir düzen oluştururken, iç hacimlerin çatıdan ve yan cephelerden ışık alan aydınlık bir mekana dönüştürür. 


Turgut Alton, Ataman Demir ve Tuncay Çavdar'ın tasarladıkları İstanbul Bakırköy'deki Unilever'e ait soğuk 

depo ve imalat binası ülkedeki Brütalist mimari üretim içinde değerlendirilebilir. 
Üretim ve depolama işlevlerinin aynı yapı içinde çözülmesi zorunluluğu iri 

bir kütle oluşmasına neden olmuş, merdivenlerin ayrı birer kütle olarak ele alınmasıyla ortaya çıkan hantal ifade bir nebze kırılmaya çalışılmıştır. Mimarlar, sağır cephelerin, yapının iskan alanının yakınında bulunmasının getirdiği içe kapalılıktan kaynaklandığını belirtiler. 
Yapı, brüt beton strüktür, prefabrike cephe elemanları ve çelik çatısının açıkça dışavurulmasıyla Brütalist bir biçim diline sahiptir. 


Dönemin bu yeni estetik ifadesine 

örnek olarak çok sayıda fabrika yapısı sıralanabilir. Boysan'ın tasarımı Gebze Arçelik Fabrikası (1970), günümüzde yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu Eczacıbaşı Tesisleri (1970”ler), Haluk Baysal ve Melih Birsel'in Vakko Turistik Eşarp ve Konfeksiyon Fabrikası (1969), Metin Hepgüler'in Bursa Fiat-Tofaş Fabrikası (1971), Muammer Onat'ın ESAŞ Transformatör Fabrikası (1972) 

ve Doğan Tekeli ile Sami Sisa'nın Bursa Oyak-Renault Otomobil Fabrikası (1972) dönemin endüstri yapılarının sadece 


birkaçıdır. 


Mimarları çağın teknolojilerini yeterince kullanamadıklarından dert yansa da, barındırdıkları strüktürel arayışlar ve yeni yapı teknolojileri sayesinde bu yapılar dönemin mimari üretimi içinde önemli bir yer edinmiştir. Fabrikalarda uygulanan 


endüstrileşmiş yapı teknolojilerinin diğer sektörlere, özellikle de kayda değer bir potansiyel barındıran büyük ölçekli toplu konut yapılarına aktarılması ise o dönemde mümkün olmamıştır”. 


Belirli alan ve ölçekteki teknolojik gelişmelere ve yerel inşaat pratiklerindeki dönüşüme rağmen, inşa edilen 

projeler arasında yapı teknolojilerinin sınırlarını zorlayan, cesur projelere nadiren rastlandığını, cesur olarak tanımlanabilecek birkaç projenin ise kağıt üzerinde kaldığını söylemek gerekir. 
Bu açıdan dünyadaki mimari üretimle kıyaslandığında ülkedeki üretim hayli “temkinlidir”. 1960'larda ve 1970'lerin ilk yarısında yaygın olarak görülen Brütalist ifade yerini biçimin dekoratif öğelerle birlikte ön plana çıktığı yeni bir mimari dile bırakmaya başlamıştır. Banham”ın ifade ettiği üzere Brütalizm'in yıldızı hızla parlamış, ancak 10 yıllık kısa bir süre zarfında cazibesini büyük ölçüde yitirmiştir”, Cazibesini yitirmiş de olsa Brütalizm bazı güncel mimarlıklara ilham kaynağı olmayı sürdürür”. 

M İdil Erkol Bingöl, Yrd.Doç.Dr.; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 


Notlar: 

IR. Banham, Brutalismus in der Architektur, Karl 
Krâmer Verlag, Stuttgart, 1966, s. 47 
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3 Akın, a.g.e., 5. 67. 
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Fakültesi, İstanbul, 1965, s. 342. 
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gelişimine de yön verir. Detaylı bilgi için bkz. Z. Sayar, “Beş Yıllık Kalkınma Planında Konut Sektörü”, Arkitekt 


Mimarlık Şehircilik ve Belediyecilik Dergisi, 312, 1963, s. 135-139. 

9 Tekeli, 2007, a.g.e., 5. 32 

10 A. Batur, A Concise History: Architecture in Turkey 
During the 20th Century, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2005, s. 55. 

11 Atilla Yücel (2007, s. 160), yerel değerler ve kimlik 
tartışmalarını, yerelden esinlenen mimarinin yeni yapı teknolojileri ile nasıl ilişkileneceği sorusuyla birlikte dönemin başlıca tasarım problematikleri olarak sıralar. 
Detaylı bilgi için bkz.: Çağdaş Türkiye Mimarlığı: Tarihselciliğe Karşı Tarihsellik; içinde: T. Korkmaz (ed.), 2000'lerde Türkiye'de Mimarlık: Söylem ve Uygulamalar, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 5. 165-173. 

12 A. Yücel, “Pluralism takes command: the Turkish 
Architectural Scene Today”; içinde: R. Holod, A. Evin (ed.), Modern Turkish Architecture, University of Pennsylvania Press, s. 127. 

13 Yücel, 2007, a.g.e., 5.127 

14 E. Akcan, “Asilik Sonrası Mimarlık”; içinde: İ. 
Akpınar (ed.), Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910-2010, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2010, Ss. 137. 

15 Y. Sey, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Mimarlık 
ve Yapı Üretimi”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, T.C. İş Bankası ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1998, s. 35. 

16 Tekeli, 2007, a.g.e., S. 32 

17 Sey, 1998, a.g.e., 5. 36. 

18 Z. Sayar, “Yapı Sanayimiz Gelişiyor! ”, Arkitekt 
Mimarlık Şehircilik Turizm Dergisi, 367, 1967, s. 3-4. 
19 Batur, 2005, a.g.e, s. 56. Konuyla ilgili detaylı bir 
başka makale ise; D. Elmalı Şen, R. Midilli Sarı, 

A. Sağsöz, S. Al, “1960-80 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı”, Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 9/10, 2014, s. 541-556. 

20 A. Boysan, “ Endüstri Yapıları ile İlgili Bazı 
Noktalar”, Mimarlık, no: 80, 1970, s. 80-81. 

21 Boysan, Cana Bilsel ile yaptığı röportajda strüktürü 
işlevsel gerekliliklere göre tasarladığını, bu gereklilikleri karşılamak kaydıyla strüktürün biçimi üzerine denemeler yaptığını belirtir. Kapsamlı röportaj için bkz. 
“Retrospektif: Aydın Boysan”, Cana Bilsel ile söyleşi, Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Aydın Boysan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Haziran 2017, İstanbul, s. 53-78. 

22 D. Tekeli, S. Sisa, “Sanayi Yapıları Üzerine”, 
Mimarlık, 1970, no: 80, s. 61-79. 

23 Yücel, 2007, a.g.e., 5.153. 

24 Banham, a.g.e., 1966, s. 75. 

25 Betonart'ın Aykut Köksal/ın konuk editörlüğünde 
hazırlanan 40. sayısının teması “brüt”tür. Sayıda 23 
mimari ürün üzerinden 1920'lerden bugüne Brütalizm'in mimarideki yeri irdelenir. Detaylı bilgi için bkz. 
Betonart, İstanbul, Kış 2014, no. 40. 
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Londra'da Brütalist Mirasın Peşinde: Fotoğrafik Bir Gezi 
Fotoğraflar: Ömer Kanıpak 


Royal College of Physicians (1964) Mimar: Denys Lasdun 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z Hayward Gallery (1968) Mimarlar: Norman Engleback, Ron Herron, Warren Chalk, John Attenborough 


ARREDAMENTO 


Brunswick Centre (1972) 
Mimar: Patrick Hodgkinson 
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SOAS Library - Philips Building (1973) Mimar: Denys Lasdun 


Museum of London (1976) 
Mimarlar: Philip Poweli, Mik, — 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i M Ömer Kamıpak, Y. Mimar, Yercekim Architectural Photography 


Alexandra Ainsworth Estate (1978) 


Mimar: Neave Brown 
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Patkau Architects 


Kanada'nın Batısında Mimarlık 


Vancouver merkezli mimarlık ve tasarım stüdyosu Patkau Architects, John ve Patricia Patkau tarafından 1978 yılında kuruldu. John Patkau mimarlık eğitimini Manitoba Üniversitesi'nde tamamladı. Patricia Patkau ise Yale Üniversitesi mezunu; 20 yılı aşkın süredir Britanya Kolumbiyası Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Her ikisi de Amerikan Mimarlar Enstitüsü (ATA) ve Britanyalı Mimarlar Kraliyet Enstitüsü (RIBA) onursal üyesi. David Shone ve Grey Boothroyd'un ekibe katılması ardından 2013 yılından bu yana dört paydaşla yola devam eden Patkau Architects, Kanada'nın Batı Yakası”nın peyzajı ve geleneklerinden esinli mimarlık pratiği paralelinde yayın etkinliğini de monografik çalışmalarla ve bünyesinde yürüttüğü pek çok araştırma projesini kitaplaştırarak sürdürüyor. 


Lineer Ev 


Eski bir çiftlik evinin yerine yapılan yeni konut, Britanya Kolumbiyası anakarası ile Vancouver adası arasındaki Salt Spring adasında 6 hektarlık bir araziye 85 m boyunca lineer olarak uzanıyor. Yapı güneyde küçük bir bostana, kuzeyde ise köknar ağaçlarına bakıyor. 


Yapıda üstü kapalı bir geçit, ana birimlerle misafir odalarını ayırıyor. İç mekanlar ise yarısaydam akrilik paneller, betonarme şömineler ve ahşap kulübevari servis mekanları ile tanımlanıyor. Yapıda güneş ışığı, 40tan fazla çatı penceresiyle içeri alınıyor. Evin cephesi, siyah fiber-beton 


dara meri 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paneller ve istenildiğinde bütünüyle açılabilen geniş pencerelerden oluşuyor. 
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Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 


Konum: Britanya Kolumbiyası, Kanada 

Proje Alanı: 340 m? 

Mimarlar: Patkau Architects 

Proje Ekibi: Greg Boothroyd, Christina Gray, Steffen Knab, Hiro Kurozumi, Renee Martin, John Patkau, Patricia Patkau, Peter Suter 

Genel Yüklenici: &. Speed Construction Ltd. 
Danışmanlar: Read Jones Christoffersen Ltd. 
(stüktür), Spratt Emanuel Engineering Ltd. (cephe) Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 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Winnipeyg Buz 
Pateni Sığınakları 


Kanada'nın Winnipeg şehrinden geçen Kızıl Nehir ve Assiniboine Nehri, kışın donarak buz pateni için elverişli rotalar oluşturuyor. Patkau Architects tarafından tasarlanan yapılar, kayak güzergahı üzerinde geçici sığınaklar oluşturulması için başlatılan projenin bir parçası olarak inşa edilmiş. 


Az sayıda kişiye evsahipliği yapabilen sığınaklar, rüzgar ve güneş ışığı 

gibi etkenler gözetilerek gruplar 

halinde yerleştirilmiş. Belirli açılarla dizilen birimler, ilk bakışta rastgele konumlandırıldıkları hissini veriyor. 
Strüktürler, çift katmanlı, ince ve esnek kontrplak levhaların keresteden bir 

iskelet etrafında gerilmesiyle elde edilmiş. 
Kabukların inceliği, yapıların rüzgarda salınmasını sağlayarak bir yandan tasarıma hareket kazandırıyor bir yandan da yapılar üstünde kar toplanmasını önlüyor. 


Konum: Winnipeg, Kanada 

Proje Alanı: 10 m? 

İşveren: The Forks Renewal Corporation 

Mimarlar: Patkau Architects 

Proje Ekibi: John Patkau, Patricia Patkau, James Eidse, Tyler Brown, Matthew Bunza, Thomas Schroeder, Luke Stern, Peter Suter Danışmanlar: Anna Lisa Meyboom (strüktür) 

Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 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Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 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Fotoğraflar: Patkau Architects 


ARTlab 


Manitoba Üniversitesi Müzik ve Sanat Bölümü, restore edilerek yeniden işlevlendirilen eski öğrenci yurdu Tache Haldeki küçük mekanlara ek olarak galeri, seminer salonu, sahne, danışma ve çeşitli medya stüdyolarını içeren ek bina ARTab ile toplamda 6300 m”'ye yayılarak sanat etkinliklerini bir çatı altında topluyor. 


ARTTab, stüdyoların kuzey ışığından yararlanmasını sağlayacak şekilde Tache Hallun köşesinde, kampüsün başlıca 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açık alanı Duckworth Ouadrangle'ın merkezine yerleşiyor. Yapının zeminden bir kat yükseltilmesi ile yaya akışının sürekliliği sağlanırken; elde edilen yarı açık mekan okul ve galeri etkinlikleri için de kullanılıyor. Zemin altındaki ızgara strüktürün aksine yapının “V” biçimli geniş kolonları kent ölçeğinde mekanı hareketlendiriyor. 


Metro ağına bağlanan yeni yapı ile Tache Hall arasındaki iki köprü sirkülasyonu 


daha akıcı hale getiriyor. Galerideki 


sarmal merdiven zemin kat ile üst katlar arasında dolaşımı sağlıyor. Metro kotunda ve zeminde binanın iki ana kamusal mekanı olan galeri ve seminer salonu konumlanıyor. Yapının farklı işlevleri birbirine basamaklandırılmış bir avlu ile bağlanıyor. 


ARTlab'ın kuzey cephesi stüdyoların gün ışığından faydalanmaları için tamamen camla kaplanmış; cephedeki alüminyum ızgaralar ise bina kabuğunu güneşten koruyor. 
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Fotoğraf: James Dow / Patkau Architects Fotoğraf: Patkau Architects (o Fotoğraf: Patkau Architects 


Fotoğraf: James Dow / Patkau Architects 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Konum: Winnipeg, Manitoba, Kanada 

Proje Alanı: 6.300 m? 

İşveren: University of Manitoba 

Mimarlar: Patkau Architects Inc., LM Architectural Group 

Proje Ekibi: Patkau Architects: John Patkau, Patricia Patkau, Greg Boothroyd, Stephanie Coleridye, Michael Cunningham, Dylan Gilmore, Marc Holland, Dimitri Kouhatis, Maureen Kwong, Thomas Schroeder, Luke Stern, Peter Suter, Michael Thorpe. LM Architectural Group: Ken Duchnycz, David Kressock, Lloyd Mymko, Darrell Sawatzky, Greg Tomaszewski, Maria Verdun 

Genel Yüklenici: PGL Constructors Canada Inc 

Danışmanlar: Crosier Kilyour & Partners (strüktür), SMS Engineering (mekanik), MCW/AGE (elektrik), Hilderman Thomas Frank Cram (peyzaj), Gage Babcock & Associates Ltd. (yasal), Daniel Lyzun & Associates (akustik), MC Sguared System Design Group (görsel-işitsel), Sustainable Solutions (sürdürülebilirlik), Gallop/Varley (yönlendirme), Hanscomb (maliyet) 

Fotoğraflar: Patkau Architects, James Dow / Patkau Architects 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Fotoğraf: James Dow / Patkau Architects 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Tula Evi 


Pasifik Okyanusu'nun kıyısındaki bir yamaçta çelik ayaklar üzerinde yükselen tek katlı Tula Evi doğuda okyanusa, adalara ve Britanya Kolumbiyası sıradağlarına; güneyde ise küçük bir gelgit havzasına yöneliyor. 


Çakıllı bir yolu takip eden alçak taş duvar ve üst üste bindirilmiş siyah fiber-beton paneller yapının sınırlarını tanımlıyor. 
Araziden geçen yeraltı suyu, avluda sığ bir havuz olarak plana taşınırken kıyı peyzajı avlunun zeminindeki beton panellerin biçimine yansıtılmış. 


Doğuda oturma odası ve kapalı teras, oturma odasından küçük bir terasla ayrılan çalışma odası; güneyde mutfak, 

ve yemek odası; kuzeyde ise her biri 

kendi banyosuna sahip 3 yatak odası ana avlunun etrafına yerleşiyor. Ana strüktürü betonarme olan yapının 6,5 m'lik konsolunda çelik taşıyıcı sistem ve ahşap döşeme kullanılmış. İç mekanda ise odalar beton duvarlar ile birbirinden ayrılıyor. 
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Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 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Konum: Guadra Island, Kanada Proje Alanı: 26.064 m? 
İşveren: Eric Peterson ve Christina Munck Mimarlar: Patkau Architects 
Proje Ekibi: John Patkau, Patricia Patkau, David Shone, Mike Green, Dimitri Koubatis, Greg Boothroyd, James Eidse, Marc Holland, Tony Mah, Henry Murdock, Ben 

" / Raimes, Thomas Schroeder, Craig Simms, Tony Wai Genel Yüklenici: J Toelle Construction Ltd., Guy Holmes, Site Superintendent 
Danışmanlar: Peterson Galloway (strüktür), Hirschfield Williams Timmins (mekanik) Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 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Audain Sanat 
Müzesi 


Britanya Kolumbiyası'na bağlı Whistler bölgesinde konumlanan müzenin tasarımında üç etken belirleyici olmuş: Kalıcı koleksiyon ve süreli sergiler için mekan gereksinimi, taşkın yatağı üzerinde yer alan ormanlık arazinin koşulları ve bölgeye özgü yoğun kar yağışı. Orman içinde doğrusal bir boşluğa yerleştirilen kamusal hacimler ve galeriler, yerden bir kat yükseltilmiş. Dik eğimli çatı 

ise yönetim ve hizmet harici bölümleri barındırıyor. 


Müzenin içinde oluşturulan yaya aksı, Whistler'in ana yaya yolunu, arazinin diğer tarafındaki Fitzsimmons Nehri parkına bağlıyor. Yapının lobi ve etkinlik mekanına uzanan giriş kotuna bir köprü ile ulaşılıyor. Orman manzarası alan koridordan önce kalıcı koleksiyonuna, ardından da süreli sergileri içeren galerilere erişiliyor. 


Yapının cephelerinde koyu renk metal plakalara yer verlirken dış mekana açılan giriş ve cam koridor bölümleri ile iç mekandaki kamusal hacimlerde açık renk ahşap kaplama kullanılmış. Galeri mekanlarının duvarları ise beyaz renkte boyanmış. 
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Konum: Britanya Kolumbiyası, Kanada 

Proje Alanı: 5.200 m? 

İşveren: Audain Art Museum Mimarlar: Patkau Architects 
Proje Ekibi: John Patkau, Patricia Patkau, David Shone, Michael Thorpe, Mike Green, Marc 
Holland, Cam Koroluk, Dimitri Kouhatis, Tom Schroeder, Luke Stern, Peter Suter, David Zeihin Genel Yüklenici: Axiom Builders Danışmanlar: Eguilibrium Consulting (strüktür), Integral Group (mekanik-elektrik), HLB Lighting Design (aydınlatma), Creus Engineering (inşaat), PFS Studio / Tom Barratt (peyzaj), LMDG (yasal), Spratt Emanuel Engineering (cephe), Kerr Wood Leidal (güvenlik), Geopacific Consultants (jeoteknik), Mountain Resort Engineering (güvenlik), Gallop Varley (yönlendirme), 
Lord Cultural Resources (müze), Bricault Design (sergi tasarımı) Fotoğraflar: James Dow / Patkau Architects 
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Ayşe Birsel ile 
Tasarım Odaklı Düşünce 
Üzerine Konuşmak... 


Ayşe Birsel Türkiye'nin uluslararası endüstri tasarımcılarından biri. K. Bilye Erdem onunla tasarımcılık uğraşını, yaklaşımlarını ve kişisel tarihçesini konu alan bir söyleşi hazırladı. 


Fotoğraf: Sahir Uğur Eren 


K. Bilge Erdem M Ayşe Birsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü'nden mezun olması ardından yüksek lisans çalışmalarını New York Pratt Institute'ta tamamladı. Ortağı Bibi Seck ile birlikte “tasarım ve inovasyon stüdyosu” olarak tanımladıkları Birsel * Seck bünyesinde, Herman Miller, GE, IKFA 

ve Toyota'nın da aralarında bulunduğu uluslararası markalarla çalıştı. İşleri, Museum of Modern Art, Cooper Hewitt National Design Museum ve Philadelphia Museum of Art'ın kalıcı koleksiyonlarında yer alan Birsel, Pratt Institute ve School 

of Visual Arts'da (SVA) tasarım hocalığı 


yaptı. 


2017 yılında Fast Company tarafından 
“En Yaratıcı İnsanlar” arasına seçilen Birsel, 2016 yılında yayınlanan “Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın” isimli kitabında, tasarımcılar kadar tasarımcı olmayan kişilerin de yararlanabileceği, örnek tasarım süreçleri ve araçları tarifliyor. 
2012 yılından bu yana Kale ile işbirliği 
yapan Birsel, “Kale Tasarım DNA”sı” ve “Kale Design Guidelines” çalışmaları için mimarlar, son kullanıcılar, yöneticiler gibi farklı gruplarla biraraya geldiği çalıştaylar gerçekleştiriyor. 


Ayşe Birsel ile yürüttüğü tasarım pratiğinin endüstriyel tasarım disiplini içinde konumlanışını, kullandığı tasarım yöntem ve araçlarını konuştuk. 


K. Bilge Erdem: Kariyeri boyunca pek çok farklı ölçekte endüstriyel tasarım ürünleri ortaya çıkarmış bir tasarımcısınız. Son örneğini Kale ile yürütmüş olduğunuz, marka kimliği ve pazarlama stratejisi tasarımı gibi alanları içeren çalışma 

ise farklı bir yerde duruyor. Bu alanda çalışmaya nasıl başladınız ve yürüttüğünüz faaliyetleri nasıl tanımlıyorsunuz? 

Ayşe Birsel: Faaliyetlerimizi, “tasarım odaklı düşünme” (design thinking) dediğimiz tasarım yöntemini farklı konulara uygulamak ve bu yöntemi 


kullanarak yaratıcı düşünmek ve düşündürtmek olarak tanımlayabiliriz. 

Bu tip projeler bizim “upstream” dediğimiz, yani tasarım aşamasına gelmeden önceki stratejik çalışmalar. 
Benim kendi tasarım odaklı düşünme yöntemimi geliştirmemle başladık. “Boz/ yap” ismini verdiğim (deconsiruction/ reconstruction) yaratıcı yöntemi oluşturduktan sonra ilk projemiz General Electricleydi (GE). Bizden tasarımlarının değerini boz/yap yöntemiyle bulmamızı istediler. Ben o zamanlar, sorunun başında tariflediğiniz şekilde çalışan, bir ürün ve ürün sistem tasarımcısıydım. GE, yönteme çok önem veren bir şirket olması sebebiyle “boz/yap”ı duyunca bünyelerindeki beş şirketi bozup tasarım odaklı düşünce etrafında yeniden kurgulamamızı istedi. 
Böylece strateji tasarımı çalışmalarına adım attık. 


Kale ile beş sene önce çalışmaya başladığımızda Kale Tasarım DNA'sını parçalarına ayırıp yeniden yapmamız istendi. Tasarım konusunda bir tanım ve strateji elde etmeyi hedefleyen, Kaleyi parçalara ayırıp tasarım kimliği etrafında yeniden biraraya getirecek karmaşık bir çalışma ihtiyacıyla yola çıktık. İlk önce “Tasarım DNA ”sını çıkarttık. İkinci etapta bu DNA'nın Kale bünyesindeki markalara tasarım kimliği olarak nasıl uygulandığını araştırdık. Biz o sırada bu yöntemi kullanıcıyla beraber yaratma (co-creation) yoluyla tasarımlar üretmek için kullanmaya başlamıştık. Kale için 

de bu şekilde kullanmaya karar verdik. 
Bir yandan da geleceğimizin nasıl olması gerektiğini sorgulamamız ve gelecek stratejimizi aramaya başlamamızla çalışma gelişti. 


KBE: Markalara yönelik çalışma sürecinizde “boz/yap”ın yanısıra “Sevdiğiniz ...>yı Tasarlayın”, “Tasarım DNA'sı” gibi formüller üzerinden de bir yol izliyorsunuz. Bu yöntemlerden biraz bahseder misiniz? Aynı formüller tüm markalar için sonuç veriyor mu? 

AB: “Boz/yap” isimli bu metodolojinin altında dört basamak var. Basamakların altında da bazı araçlar var. İlk basamak bozmak, bir şeyi parçalarına ayırmak. 
İkinci basamak bakış açısı, o parçalara başka bir bakış açısıyla bakabilmek. 
Üçüncüsü yapmak, bu parçaları yeni bir şekilde biraraya getirmek. Dördüncüsü de bunlara bir form, bir anlam vermek. 
Ele alınan bir ürün veya strateji olabilir, bütün sistem neyi yapıp bozduğunuza bağlı. Örneğin Kale için süreç Kale'nin Tasarım DNA'sını bozup yapmakla başlıyor. Bazen de materyalin kendisini 


bozup yeniden yapabiliyoruz. Ortaya koyduğunuz konuya göre sonuçlar değişiyor ama sabit bir süreç var. Biz her zaman sürece güvenin diyoruz, çünkü süreç yaratıcı düşünmeyi sağlıyor. 


KBE: Markalar için yürüttüğünüz çalıştaylarda kullanıcıdan firma çalışanlarına çok farklı kesimlerden fikir topluyorsunuz. Bu süreçte öznel değerlerin nesnelleştirilmesi nasıl mümkün oluyor? 
AB: Yöntem bize, farklı disiplinlerden insanların yaratıcı düşünmesini sağlama avantajını sunuyor. Bu metodolojiyi kullanarak öğrendiğim en önemli ders, insanların çok yaratıcı olduğu. Biraraya gelerek ortaklaşa çalıştığımız zaman birbirimizin fikri üzerine inşa ederek, tek kişiye kıyasla çok daha zengin, bütünsel bir bakış açısına sahip olabiliyoruz. Bu bizim için bir temel oluşturuyor. Daha önceleri süreci bağımsız yürütürken şimdi müşteri, kullanıcı ve ustalarla birlikte çalışabiliyoruz. Onlara bir 

fikir dayatmaktansa birlikte inşa ettiğimiz ve onların da kabulünü gören fikirler üretmek, çalışmaya bir ivme kazandırıyor. 


Bu aşamanın sonrasında asıl görevlerimiz ise alınan bilgilerin süzülmesini ve sentezini gerçekleştirmek. İnsanların söyledikleri arasında bir tekrar var mı, ortak düşünce var mı, ayrışan şeyler nedir, çelişkiler/ problemler nedir, çözüm yolları nedir gibi sorular üzerinden bir sonuca varabiliyoruz. 
Bu aslında bir dans gibi: Bir grupla dans ediyoruz; sonra oradan öğrendiklerimizden sonuç çıkarıyor ve başka bir grupla tekrar dans ediyoruz. Sürekli ve organik bir düşünce tarzı oluşuyor. 


Müşterilerimiz de kendi merak ettikleri konularda kullanıcıların ne düşündüğünü, üretecekleri fikirlerin ortaya ne koyacağını görüyorlar. Çalıştaylarımız bazen onların fikirlerini destekliyor, bazen ummadıkları kapılar açıyor. Kullanıcılar bazen bizim aklımızda olan ama onların düşüneceğini tahmin etmediğimiz şeyler söyleyip bizi doğruluyorlar veya yeniliklere hazır olduklarını gösteriyorlar. Bunlar önemli sonuçlar veriyor. Bir yönetici grubuyla çalışma yaptığımız zaman ise yeni bir fikrin içselleştirilmesi için çalıştaylar 

çok önemli bir araç haline geliyor. Yine onların düşünceleri ile ilerliyoruz, bizim dayattıklarımızla değil. 


Ortak çalışma aslında işi çok zenginleştiriyor. Farklı uzmanlıklarla bizim dışarıdan bakış açımız ve yöntemimizi sürekli biraraya getirerek aslında dans ediyoruz. 


pH 
N 
YU 


KBE: Değerlendirme sonrasında beklenen kriterlere ulaşılmasında oynadığınız rol nedir? Satış mekanlarından ürünlerin renk skalasına veya serilerin ilham kaynağına uzanan bir yelpaze olduğunu düşünürsek, markaya hangi ölçeklerde müdahale edebiliyorsunuz? Müdahalenizin sınırları var mı? 

AB: Sınırları sürekli zorluyoruz. Daha önce dediğim gibi yöntem bir ortak çizgi belirliyor ama ele alınan konular değişiyor. 
Tabii her konuya hakim olmamız mümkün değil. Örneğin renk skalasını çalışacağımız zaman renk konusunda uzman birini projeye dahil ediyoruz. 
Özellikle konu grafik tasarım olduğunda mutlaka bir grafik tasarımcıyla çalışıyoruz. 
Malzeme odaklı bir çalışma yapıyorsak bu konuda uzman akademisyenlerle, bölüm başkanlarıyla, mimarlarla çalışıyoruz. 
Renk skalasından perakende ortamına, insan odaklı olduğu sürece bahsettiğiniz tüm bu konulara bakabiliyoruz. 
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KBE:; Markaların iletişim çalışmaları 

ve hatta ürün grupları son kullanıcıya 

ve mimarlara çeşitli şekillerde hitap etmek amacıyla farklılaşabiliyor. Siz bu farklılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Böyle bir ayrım ne kadar gerekli? 

AB: Kale'yle bu konudaki ortak yaklaşımımız şöyle oldu: Öncelikle Kale'nin tasarım değerlerini ele alarak inandıkları 10 temel ilkeyi çıkarttık. Bu bütün markalara bir çerçeve oluşturdu. 
Tamamen değerler üzerine bir tasarım kimliği oluştu böylece: İnsanların hayatını kolaylaştırmak, azla çoğu başarmak 

gibi temel değerler üzerinden Tasarım DNA'sını hazırladık. 


Kale bünyesindeki markaların Tasarım DNA'sını nasıl benimseyeceğini tanımlamak amacıyla ilham kaynağı, renkler, kullanıcı profili gibi kalemler üzerinden tasarım kılavuzunu geliştirdik. 
Her markanın kendi kullanıcı kitlesinin olması hem pazar payı hem de tasarım açısından ayrışması bizim için önemli. 
Yoksa daha tasarım aşamasından kafa karışıklığı başlıyor. Mesela Çanakkale Seramik dediğimiz zaman doğadan ve sanattan etkilenen bir markayı, Kalebodur dediğimiz zaman teknoloji ve mimariden etkilenen bir markayı düşünüyoruz. Bunu tanımladığımız zaman bile kafamızda iki ayrı başlangıç noktası oluşuyor. Böylece marka bazında tutarlı ve uzun soluklu tasarımlar ortaya çıkarabiliyoruz. 


Zaman içinde birbirini destekleyen markalara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu konuşuyor ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Oluşturduğumuz çerçeve 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Fotoğraf: İsa Şimşek 


içinde yine çok geniş bir oynama alanı var fakat tutarlı ve müşterinin beklentisine devamlı cevap verebilen bir tasarım ünitesi olmamız gerekiyor. 


KBE: “Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın” isimli kitabınız da bahsettiğimiz yöntemleri entegre ederek tasarımcı olmayan bir kişinin de benimseyebileceği bir tasarım süreci modeli çiziyor. 
Kitapta önerilen genelgeçer bir metotsa tasarımcının inisiyatifi nerede devreye giriyor? 

AB: Bu süreç bizim müşterilerimizle kullandığımız sürecin aynısı. Kitapta da bunu çok geniş bir kitleye hitap edebilen bir dil ile hem yazı hem de görselleştirme açısından çok basitçe, sanki bir oyunmuş gibi anlatan bir üslup var. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve hayatını tasarlayabileceğini göstermeyi; tasarımcı olmayan birinin, kitabı gördüğü zaman “Ben de kendi hayatımı tasarlayabilirim, eğlenceli bir şeye benziyor” diye düşünmesini amaçlıyorum. 


Hepimizin farklı bir hayatı ve farklı bakış açılarımız var. İlham kaynaklarımız farklı. Bu açılardan süreç tamamen özelleştirilmiş oluyor. Siz bireysel olarak kendi hayatınızı parçalara ayırıyorsunuz, 


kendi ilham kaynaklarınızdan değerlerinizi yaratıyorsunuz. Parçaları nasıl biraraya getireceğinize, ortaya çıkan hedefleri nasıl hayata geçirebileceğinize siz karar veriyorsunuz. Kitapta bu süreçten geçmiş birçok kişi örnekleniyor. Bu örnek zenginliği sayesinde de farklı düşünen insanları görüyor, kendi düşünme yolunuzu belirliyorsunuz. 


Süreç benim örneklerimle başladı. 
Fgzersizleri ve basamakları oluşturduktan sonra ilk öğrencim kendim oldum. İşe yarayıp yaramadığını test etmek için hepsini kendim uyguladım. İşlemeyen kısımlarda değiştirmem gerekenleri gördüm. Sürecin kendisi de prototiplerle yürütülen bir tasarım projesi oldu. 
İnsanlara metodolojiyi ilk anlattığımda kendi hayatımı örnek olarak verdim. 
İnsanlar uyguladıkça onlardan örnekler toplamaya başladım. Kitapta ve çalıştaylarda da o örnekleri gösteriyorum. 
Buradan insanlar metodolojiyi kendilerine göre özelleştirerek bireysel sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. 


Bu noktada hep söylediğim tek bir şey var: “Hayat planı ve tasarımınız bireysel, o hayatın kullanıcısı sizsiniz”. Fakat 

her tasarım bir işbirliği süreci. Prototipi 


oluşturduktan sonra ikinci etap, insanlarla beraber çalışmak. Benim Kale ile yaptığım işbirliği de bunun bir parçası. Hayatta da aynı şekilde vizyonunuzu gerçekleştirmek için başka insanlara ihtiyaç var: Hayat ortağımız, çocuklarımız, anne babamız, arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız... 


KBE: Bu anlamıyla kitap bir kişisel gelişim projesi olarak nitelenebilir. Peki aynı süreç fikri ürün tasarımıyla nasıl ilişki kuruyor? 

AB: “Co-design” dediğimiz, kullanıcıyla birlikte yapılan ürün tasarımı ilkesi, doğrudan sevdiğiniz hayatı tasarlayın fikriyle ortaya çıktı. İnsanların ne kadar yaratıcı olduğunu, hayat kadar önemli ve zor bir projeyi tasarlayabildiklerini görünce, hayatın bir parçasını da tasarlayabileceklerini düşünmeye başladım. “Sevdiğiniz banyoyu tasarlayın” veya “Sevdiğiniz çamaşır yıkama deneyimini tasarlayın” gibi ürün tasarımına yol gösterecek farklı projeler çalışmaya başladık. Hayatınızı tasarlayın projesi bir şekilde ürün tasarlama yöntemimizi de derinden etkiler hale geldi ve yeni bir kapı açtı. 


KBE: Farklı markalardan veya dünyanın farklı köşelerinden başarılı 


tasarım yöntem ve süreç örneklerini topluyorsunuz. Bu örnekleri toplama ve arşivleme sürecinden ve projelerinizde nasıl kullandığınızdan biraz bahseder misiniz? 

AB: Bu örneklerle yapmak istediğimiz iki şey var: İlki filmlerle ilham vermek. 
İkincisi katılımcıların o anki ruh hallerini değiştirmek. İnsanlar yaratıcı bir toplantıya gelirken beraberinde o anki hislerini, endişelerini, bir önceki toplantının problemlerini de getiriyorlar. 
Bu yüzden ilham verici bir film göstermek istiyoruz ki amaçladığımız olumlu ve yapıcı ruh haline geçebilelim. 


Diğer bir anahtar nokta da üzerine konuşacağımız konuyla doğrudan 

ilgili bir film göstermemek. Örneğin seramik karo üzerine konuşacaksak Ikea filmi gösteriyoruz. Tam konunun filmini gösterdiğiniz zaman sanki cevabı insanlara vermiş oluyorsun, 

bu da heves kaçırıyor “Zaten hepsi düşünülmüş” diyorlar. Halbuki bizim yapmaya çalıştığımız, başka bir alandan benzer şeyleri düşündürtecek bir ilham vermek. Mesela Ikea'yı gösterip Kale'yi düşündürtüyoruz veya Apple'ı gösterip kendi tasarım değerlerimizi hatırlatıyoruz. 
Bu farklılaşma önemli. 


Örneklerimizi toplamamızın ise birkaç farklı yolu var. Hepimiz günlük olarak sosyal medya kanallarını kullanıyoruz ve bazı gönderiler aramızda dolaşıyor. 
Birbirimize “Şu videoyu seyrettin mi, şunu yaptın mı, şunu dinledin mi?” sorularını soruyoruz. İnsan ister istemez buradan besleniyor. Bir arkadaşının yolladığı şeyi bir dosyaya koyuyorsun. Sonra bir projede o fikre ihtiyaç olunca sakladığın yerden çıkartıyorsun. İlk yol böyle organik bir şekilde gelişmesi. 


Diğeri ise, bir proje yapacaksak ve belli bir fikre ihtiyacımız varsa bunu ekip içinde tartışmak veya araştırma yapmak. 
Belli anahtar kelimeler kullanarak istediğimize benzer bir şey bulmaya çalışıyoruz. Örneğin, Tasarım DNA'sını Kale'nin üst yönetimiyle paylaşırken bir film göstermek istedik. Tasarımın değerini anlatan ama çok da uzun olmayan bir film ararken Apple'dan bir fikir bulduk. 


İnsanların nereleri izlediklerini düzenli takip ediyoruz. Daha önce Ink.com'da tasarımcı olarak sevdiğimiz Instagram sayfaları ve web sitelerini yazdık!. Listede hem tasarım mecraları, hem farklı konularda çok bilgili arkadaşlarımızın Instagram hesapları, hem de tasarım odağının dışında yer alan web siteleri var. 


Mesela ben, güncel haberleri süzgeçten geçirerek sunan bir uygulama olan Ouartz'ı çok seviyorum ve düzenli takip ediyorum. Ayrıca Fortune'un kadınlarla ilgili haberleri derlediği “Broadsheet”i izliyorum. Özellikle sadece tasarım veya mimarlık mecrası izlemiyorum çünkü bu saydıklarımda tasarım ve mimariye ek yenilikler ve içerikler de oluyor. 


KBE: Tasarımın marka değerine katkısı günümüzde kabul edilmiş bir olgu. 
Marka kimliğinin ve sektörel konumunun tasarlanması da gittikçe yaygınlaşan 

bir konu. Bu günümüzün endüstriyel tasarım yaklaşımlarını nasıl etkiliyor veya endüstriyel tasarımcıların çalışma alanını nasıl değiştiriyor? 

AB: Industrial Designers Society of America'nın yönetim kurulundayım 

ve bu konunun orada da çok güncel olduğunu söyleyebilirim. Eskiden endüstriyel tasarım dendiğinde çok belirli bir tanım akla gelirdi. Halbuki 
şimdi alt başlık olarak neredeyse 120 
farklı disiplini barındırıyor. Ben de 

“Her şeyi tasarlayabilirsiniz, hayatı 

bile” diyorum. Araştırmadan arayüz tasarımına, inanılmaz bir genişliği olan bu alanın içinde insanlar proje veya ilgileri bazında sürekli olarak esneklik gösteriyor. Bir anlamda her gün kendi alanınızı tekrar tasarlıyorsunuz. Ben 

bu geçişi yaparken çok bocaladım 

çünkü insan kendi öğretmenlerinden 

ve mentorlarından gördüğü yaklaşıma bağlı kalmak istiyor. Endüstriyel tasarım alanına ilk adım attığım zamanlarda disiplin, çok keyif aldığım, her gün içinde olmaktan hoşlandığım belirli bir çerçeve içindeydi. İnsan işinin bildiği tanımına sarılmak ve bırakmamak istiyor. Yine de bu değişimden çok memnunum çünkü her gün başka bir şey öğrenebiliyorum. 
Bir yandan da öğrenilecekler o kadar fazla ki bir şeyleri kaçırdığınız hissine kapılıyorsunuz. Galiba bu hepimizin yaşadığı bir durum. 


Bizim birlikte çalıştığımız genç tasarımcılar bu değişimin farkındalar. 
Kendilerini buna göre yetiştiriyorlar 

ve yeni konulara açıklar. Hatta bize de öğretiyorlar ve yeni fikirler getirerek daha önce yapmadığımız şeyleri denememizi sağlıyorlar. Benim de yaptığım şeye yönelik sabit bir yaklaşımım yok. 
Aslına bakarsanız mantığımız, ürün tasarımındaki prototipleme ile aynı. 
Prototipi alıp çeşitli yönlerini düzelterek ve bir daha deneyerek her seferinde daha ileri gidiyoruz. Bizim için bir metodolojinin olması bu açıdan bir avantaj getiriyor: Ortak bir çizgimiz var 


ama onun üzerinde sürekli farklı proje, 
araç, süreçler deniyoruz. Örneğin bir işi 3 
saatte yapıyorsak bir saate indirdiğimizde veya 3 aya çıkardığımızda ne olur, bunu deniyoruz. 


3Min tasarım direktörü Eric Ouint, tasarımı caz müzik yapmaya benzetiyor. 
Ben de ona katılıyorum. İçine giriyor 

ve o anda doğaçlama ilerliyorsun. 

Her şeyi bilmen mümkün değil ama müzik konusunda yetenekliysen, iyi bir kulağın varsa, bir enstrümanı iyi şekilde çalabiliyorsan belli bir grup insanla o anda müzik yapabiliyorsun. Provalar yaptıkça da daha iyi çalıyorsun. Yani hepimiz beraber müzik yapıyor, gerektiği zaman doğaçlama yapıyoruz, gerektiği zaman yeni enstrümanlar öğreniyoruz. 
M K. Bilge Erdem 


Not: 

1 Bahsi geçen Instagram sayfaları ve web siteleri için 
bkz.: Lhttps://www.inc.com/ayse-birsel/21-instagram-feeds- designers-love-that-can-spark-ideas-for-anyone.html1; Ihttps:/Www.inc.com/ayse-birsel/Awonder-where- designers-go-for-inspiration-here-are.html1. 
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Metamorphism: 


Material Change in Architecture 


Akos Moravânszky 


Birkhâuser, Basel, 2017, 320 sayfa, ISBN 978 3035608069 


Maddesellik mimarlığın sıklıkla yinelenen temel konularından biri. Malzemenin “inşa edilme” 
ve kültürel bir nesneye dönüşme hikayesini ele alan kitap, doğal malzeme ve teknoloji, bilim 

ve duygu arasındaki karmaşık ilişkiyi inceliyor. 


Malzeme değişimi kavramı 

ilk olarak “Stoffwechsel”i (metamorfoz) kuramsal düşüncesinin merkezine yerleştiren Gottfried Semper (1803-1879) tarafından, yapısal bir formun başlangıçtaki 

özgün işlevini terkederek bir 


malzemeden diğerine geçişini açıklamak için kullanıldı. 
Yakın tarihli disiplinlerarası araştırmaları tarihsel bir perspektifle inceleyen bu kitap ise, Aalto'dan Zumthor'a uzanarak mimarlık alanındaki maddesel dönüşümü geçmiş ve güncel yaklaşımlar üzerinden irdeliyor. 


Kitap şu bölümlerden oluşuyor: Önsöz: “Duvardaki Diğer 
Tuğla” (Another Brick in 

the Wall), Giriş: “Örme İşi” (Knitting-on), “Maddeye 
Giden Yol” (Paths to Matter), 


“Doğanın Maddesi” (Matter of Nature), “Mimarlığın 

Dört Unsuru” (The Four 
Elements of Architecture), “Maddenin Doğası” (The 
Nature of Matter), “Maddenin Ömrü” (The Life of Matter), “Metamorfoz Kuramı ve 
Pratiği” (The Theory and 
Practice of Metamorphism), “Giydirme İlkesi” (The Principle of Dressing), “Malzemenin Taklitleri” (The Apes of Materials), “Gayrimaddilik ve Formsuzluk” (Immateriality and Formlessness) Bibliyografi, Dizin. 


Yapay Cehennemler: 


Katılımcı Sanat ve İzleyici Politikası 


Claire Bishop 


Çev.: Mine Haydaroğlu, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018, 394 sayfa, 


ISBN 978 6059389518 


Kitapta, katılımcı sanatın soyağacını çıkaran Claire 
Bishop, İtalyan Fütürizmi'nden Rus Konstrüktivizmi'ne, 
Dada'dan Sitüasyonizm'e uzanan bir tarihsel güzergah boyunca çağdaş sanatta katılımcılığın izini sürerken eleştirisini sunuyor. Estetiğin etikle yüzleşmesinde 1990'lı yılları “sosyal bir dönemeç” olarak tanımlayan Bishop, sanatçının özerkliğinin, işbirliğine dayalı sanatın eleştirel damarının ayrılmaz bir parçası olduğunu öne sürüyor. 


İlk yayımlandığında sanat çevrelerinde pek çok tartışmaya 


yol açmış olan kitapta, Sitüasyonist Enternasyonal'dan Doğu Avrupa, Arjantin ve Paris'teki Happening”lere, 1970lerin Topluluk Sanatları hareketinden Thomas 
Hirschhorn, Tania Bruguera ve Paul Chan gibi sanatçıların uzun vadeli eğitim projelerine kadar katılımcı estetiğin kritik uğrak noktaları derinlemesine ele alınıyor. 


Kitapta şu bölümler yer alıyor: Giriş, 1. Bölüm: “Sosyal 
Dönemeç; İşbirliği ve Huzursuzlukları”, 2. Bölüm: “Yapay Cehennemler: Tarihsel Avangard”, 3. Bölüm: 


Yapay 
Cehennemler 


“Je participe, tu participes, il participe...”, 4. Bölüm: “Açığa Vurulan Toplumsal Sadizm”, 
5. Bölüm: “Sosyalizm 
Döneminde Toplumsal”, 

6. Bölüm: “Rasgele İnsanlar: 
APG ve Topluluk Sanatları”, 
7. Bölüm: “Eski Batı: 
1990'ların Başında Proje 
Olarak Sanat”, 8. Bölüm: 
“İhale Edilmiş Performans: Sahiciliğin Dışarıdan Temini”, 
9. Bölüm: “Pedagojik Projeler: Bir dersliğe nasıl sanki bir sanat yapıtıymış gibi hayat verirsiniz?”, Sonuç, Merdiven ve Konteyner, Katılımın Sonu, Notlar, Dizin. 


Yeni Kentsel Kriz 


Richard Florida 


Çev.: Derya Nüket Özer, Doğan Kitap, İstanbul, 2018, 296 sayfa, ISBN 978-6050948653 


Genç, eğitimli ve zengin kitlenin son yıllarda şehirlere dönmeye başlamasıyla, banliyölere kaçış hareketi tersine döndü ve şehir merkezleri yine önem kazandı. Ama bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirdi: Soylulaştırma, gelir eşitsizliği ve ayrımcılık gibi. “Kazanan hepsini alır” mantığının hakim olduğu şehirler güçlendikçe diğerleri zayıflamaya devam ediyor. 


Richard Florida, 2002 
tarihli Yaratıcı Sınıf Adres 


Değiştiriyor adlı kitabının ardından geçen 15 yıl içinde kentlerin yaşadığı beklenmedik savrulmaları değerlendiriyor. 
Hem kendi yazdıklarını eleştiriyor hem de daha iyi bir şehircilik ve daha iyi bir gelecek için yaşadığımız krizi aşmanın yollarını öneriyor. 


Kitapta şu bölümler yer alıyor: 
1. Bölüm: “Yeni Kentsel 
Çelişki”, 2. Bölüm: “Kazanan Hepsini Alır” Şehirciliği, 

3. Bölüm: “Seçkinler Şehri” , 
4. Bölüm: “Soylulaştırma ve 


Yarattığı Huzursuzluklar”, 
5. Bölüm: “Şehirlerin Wşitsizliği”, 6. Bölüm: 
“Büyük Tasnif”, 7. Bölüm: “Yamalıbohça Metropol”, 
8. Bölüm: “Banliyölerin 
Krizi”, 9. Bölüm: “Küresel Kentleşmenin Krizi”, 

10. Bölüm: “Herkes için Kentleşme”, Dizin. 
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Arredamento Mimarlık'a Katkı İçin Yazım Kılavuzu 


İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, proje tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın tanıtımı, çeviri yazı gibi alanlarda ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla metin ve o metinle ilişkili görsel malzeme katkısında bulunulabilir. 


Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar standart yazı sayfası (yak. 2000-2500 karakter) ile 10-15 sayfayı aşmamalıdır. 
Bu metin uzunluğu konu ve içerik özellikleri dikkate alınarak arttırılabilir. 
Dipnotlar bu yazı hacim sınırlamasına 


dahildir. 


Metin Yazım Özellikleri: Metin, Microsoft Word programıyla yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 12'dir. Yazım karakteri olarak Arial'ın kullanımı yeğlenmelidir. Paragraf ayrımları programın “önce-sonra aralık bırakma” özelliği kullanılarak değil, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak yapılmalıdır. 
Metnin e-posta ile ya da CD halinde yollanması olanaklıdır. Gerekli iletişim bilgileri derginin künye sayfasında bulunmaktadır. 


Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzemenin sayısı 


29'i aşmamalıdır. Görsel malzeme yayımlanmak üzere gönderildiğinde kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli, ayrıca sunulmalıdır. 


Siyah-beyaz ve renkli opak fotoğraf, dia, bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3 formatını aşmamalıdır. Görsellerin dijital imaj dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi formatlarda da sunulması olanaklıdır. 
Mimari çizimler Autocad programıyla değil, kağıt çıktısı olarak veya JPG, TIFF vb. gibi formatlarda gönderilmelidir. 
Tüm dijital görsellerde çözünürlük 300 
DPPdan düşük olmamalıdır. 


Dipnotlar: İki tür referans verme, kaynak gösterme sistemi uygulanabilir: 


1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında değil, metnin sonunda yer almalıdır. 
Programın otomatik dipnot verme özelliği kullanılmamalı, ana metinle aynı biçimde yazılmalıdır. Metnin içinde dipnot göndermeleri parantez içine alınarak veya koyu (bold) karakterle sıra numarası verilerek belirtilmelidir. 
Dipnotlar ise, metnin sonunda Notlar başlığı altında aynı sıra numarasıyla yazılmalıdır. Yazımları kitaplar için şu 


biçimde olmalıdır: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. Makaleler için şu yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. 
Aynı yayına bir kez daha gönderme yapıldığında dipnotta o yayın Yazar Adı, a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde gösterilmelidir. 


2. Metnin içindeki kaynak göndermeleri parantezli sistemle de yapılabilir: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası). Bu sistem kullanıldığında metnin sonunda bir kaynakça yer almalıdır. Alfabetik olarak sıralanmış kaynakça şu düzende yazılmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 

Adı (Basım Tarihi), Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım Yeri. Makaleler içinse şu yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar Adı (Basım Tarihi), “Makale Adı”, Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım Yeri. 
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Arredamento Mimarlık 
301. sayıdan itibaren yoluna Binat İletişim ve Danışmanlık 

ile devam ediyor. 
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Abonelik için: 

1:0212 25990 79 
F:0212259 16 46 1 
Www.arredamentomimarlik.com yum 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B.U.S Architecture, Seul 


Vaillo - Irigaray Architects, Pamplona 


Dosya: 
Arredamento Yıldızlardan Bildiriyor... 


Fotoğraf: ©doublespace photography 


b. Binat İletişim&Danışmanlık yayınıdır.” 1 ie : i ee bıozetgayrımer ikül, p 


— 


Pp © R Ş E ep KAR O ”' D A 


120x360 cm 


120x360 cm, 120x240 cm, 120x120 cm, 100x300 cm, 100x200 cm, 100x100 cm, 80x240 cm, 80x160 cm, 80x80 cm, 60x120 cm, 60x60 cm, 50x300 cm, 

50x150 cm, 40x80 cm, 30x120 cm, 30x60 cm, 12x120 cm. 


Kalebodur. Porselen Karo budur. 
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